e THKO iki yılda iktidara gelecek halk 
onlara çiçekler atacaktı e Dağda kurulan 
ordu eBanka soygunlarının amacı 


SALI 


ESKİ 
THKO LULAR 
ANLATIYOR 


NISAN 1980 


ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE 10 LIRA 


İşçiden gelen taleplere 


kulaklar tıkanırken 


İşvereni 


talebi hü 
2 yasa tasar 


M TİSK’ in ücretlerin sınırlandırılması talebi 
hükümet tarafından ”Toplusözleşme 


Aydınlık gazelesinin 3. yaşı nedeni ile düzenlenen şenliğe katılan 5 bin kişi Kars ekibi "Şeyh Şamil"'i 
oynarken neşe içinde tempo tutuyordu (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Üçüncü yılımıza binlerce 
İstanbullu emekçi ile girdik 


M Doğu Perinçek: "Parlamemto ve özgürlükleri savunmak bugün önemli bir görevdir" 


İŞÇİ SER VİSİ 

KE adı TİSK olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfede 
rasyonunun, Demirel hükümetinin kurulması sırasında 
hükümet yetkililerine sunduğu ve aralarında ücret artışlarının belli 
bir düzeyde sınırlandırılmasının da bulunduğu çeşitli talepler 
hükümet tarafından yasa tasarıları ve genelgeler halinde uygula 


Œ Oral Çalışlar: "Bugün Aydınlık'a yapılacak en büyük destek gazeteyi düzenli almaktır" 


HABER MERKEZİ 


gi Sarayında düzenlediği 


Koordinasyon Kurulu” ve ”Eşel-mobil 


maya konuluyor AZETEMİZ 3. yr miz "Aydınlık Şenliği" 
”: : : 'TİSK'in Kasım ayı içinde hükümete bildirdiği görüşleri arasın A 2 Ima binlerce İstan ne 5 bin dolayında İstan 
yasa tasarısı ile uygulamaya konulmak isteniyor da yer alan ve "Toplu iş sözleşmesi sistemini sorumsuz talepler- Şenlikte minikler de en az büyükler kadar coş- bullu emekçi ile coşku bullu katıldı 


içinde girdi. Spor ve Ser- (Devamı sa.7, sü.5'te) 


den ve ölçüsüz anlaşmalardan kurtarmak için genel bir ücret poli ku içinde idi. 
tikasının tespiti cihetine 
gidilmelidir", o "Çalışma 
hayatında hükümet-işve 
remişçi üçlüsünün işbir 
liği sağlanmalıdır"! şek 
lindeki görüşler, bugün 
hükümet tarafından 
““Toplusözleşme Koordi 


ÇAĞLAYANGİL CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETMEYE BAŞLADI 


ERKMEN"'İN ŞANSI 


Türkiye 
proletaryasının 
önderi 


istanbul 
Alibeyköy'de 


i ga Tİ ab hasyoh Kurut” ve “Eşel : p =- prd 
tir bakla çekini” “CHP DESTEĞİNE BAĞLI 
uygulamaya konulmak 
isteniyor 
İN t ? f IRA 


tarandı: 
A kişi öldü 
yg Gsziantep'te bir işçi 
baştemsilcisi öldürül- 


Bilindiği gibi hükümet 
Toplusözleşme Koordi 
nasyon Kurulu ile toplu 
sözleşmelerdeki artışları 
i 56 il 2 3 # 
yüzde 56 ile sınırlandır. g 
mak istiyor. Eşel-mobil 


mezarı 
başında anıldı 


W AP Genel İdare Kurulu adayları görüşüyor. 


8 Korutürk bugün yemin ederek Tabii Senatör olarak göreve başlıyor. 


R TTI 


Eski genclik 
liderleri 


dü, iki öğrenci ağır 
yaralandı. 
Ağrı'da çıkan silahlı 
çatışmada bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı. 
Ankara'da Hasköy 
katliamı sanığı “TİT" 
üyesi komandolar yakalandı. 

HABER MERKEZİ 


İstanbul Alibeyköy'de 
bir bakkal dükkanı dört 


Şefik Hüsnü mezarı başında çok sayıda 
devrimci tarafından anıldı. Törende konuşan TİKP Başkanlık Kurulu üyesi Hüseyin Karanlık "Şefik Hüsnü demek örgüt demek, parti demektir. Onun hayatına damgasını vuran budur''dedi. 


Korhan ATAY 
YDINLIK gazetesinin Kurucusu ve 

Türkiye (Proletaryasının 
Önderi Şefik Hüsnü ölü 
münün 21. yılında Türki 
ye İşçi Köylü Partisi tara 
fından mezarının başında 
düzenlenen bir törenle 
anıldı. 

Törende kısa bir konuşma yapan TİKP Başkanlık Kurulu Üyesi Hüseyin Karanlık özetle 

(Devamı sayfa 7 sü. 1'de) 


yasa tasarısı ise toplu pa i 


zarlık sistemini 5 yıl süreyle askıya almayı ve üc- 
(Davamı sa.7, sü.6'da) 


TİSK ücret 
artışlarının | 


sınırlandırılmasını , wi 


istiyor 


ANKARA (ÖZEL) 
ISA adı TİSK olan 


MB AP'liler, Erkmen'in CHP'den ve diğer 
gruplardan da oy alarak seçilebileceğini 


ileri sürüyor. 
ANKARA (ÖZEL) 
1 gündür ağır ak 
sak giden Cum 
hurbaşkanlığı seçiminin 
hızlandırılması o bekleni 
yor. Bu konuda çeşitli 
partilerin önerileri dün 
biraraya gelen grup başkanvekilleri arasında tar 
tışıldı 


sında yer alan Hayrettin 
Erkmen'in aday olarak 
bugün çıkıp çıkamayaca 
ğı AP Genel İdare Kurulu 
toplantısında görüşülme 
ye başlandı 

Önceki gün görev süre 
si sona eren Fahri Koru 
türk'ün yerine yeni Cum 
hurbaşkanı seçilene ka- 


saldırgan tarafından silah- Türki t Kazım Kolcuoğlu Bu arada son anda dar vekalet edecek olan 
kal iki 3 ye Jorn 5 aday olarak ortaya çıkan Senato Başkanı İhse 
la tarandı, bakkal ve Sendikaları Konfederas- (TMGT eski Başkanı, Avukat) e Sabri Çağlayangil de dün 


oğlu ile bir bekçi öldü. 

Dün akşam saat 19.30 
sıralarında Alibeyköy 
Çırçır Mahallesinde Namık Kemal Caddesinde 
bulunan Şükrü Bölükbaşı'ya ait bakkal dükkanı 
biri kız dört saldırgan tarafından yaylım ateşine 
tutuldu, Olayda sağ görüşlü oldukları bildirilen 
bakkal Şükrü Bölükbaşı 


200 milyonluk 
uyuşturucu 


yonunun 10 Nisanda yapilacak Genel Kuruluna 
sunulacak Çalışma Raporu hakkında TİSK Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu tarafından dün 
yapılan açıklamada ücretlerin sınırlandırılması talebi öne sürüldü. TİSK raporunda şöyle deniliyor: 

"“Konfederasyonumu- 


Sencer Güneşsoy 
(TMTF eski Baskanı, AİTİA Gazetecilik ve 
Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi) 


Cavit Savcı 


(TMTF eski Başaknı, Makina Yüksek Mühendisi) 
Ahmet Güryüz Ketenci 


(TMTF eski Başkanı, Avukat) 


Abdullah Emre İleri 


Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in seçilme 
şansının da arttığı bildirildi, MSP ve MHP'nin 
destekleyebileceklerini 

bildirdikleri adaylar ara- 


saat 10.00'da törenle göreve başladı. 

Eski Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk de bugün 


(Devamı sa, 7. sü. 7'de) 


Vakıf Gureba Başhekimliğinden 


yolsuzluk nedeniyle uzaklaştırılmıştı 


zun görüşüne göre, üc- ý n x Pa İşte 

(Devani 2.7. 810) kaçakçılı II ret alanındaki bu başı- (TMTYF eski Başkanı, CHP Niğde Senatörü) Mazhar 
Ig boş gidişe bir çözüm ge- Hasan Yalçın Özman 

F tirmenin zamanı gelmiş Yolsuzluk 

TKP” nin a ve geçmek üzeredir, Batı 4 güptt 
ülkelerinin pek çoğun- Yüksek Mühendisi ve 1İKP Başkanlık Üniversiteden 

iki kanadının İSTANBUL (ÖZEL) dı. İki şebekenin anlaşa- “2 Olduğu gibi ülke ça- KERSA kovuldu 
rl ROİN kaçakçısı maması Sonucu ortada porsa ML Semih Eryıldız D rken 
tarafta arı Gaziantepli iki şe- kalan 5 kilo 400 gram çınılmaz. bie GEMİNİ /SDDF eski Başkanı, CHP Ankara Milletvekili) milletvekili 
Alman a” da bekenin birbirine düşme- bazmorfin ile 530 gam fyr" : Doğan Araslı olagya 

5 s Ame Tai KT OIE 3 k 

SAE y Sera Yakalanan uyuşturucu maddeler arabanın gizli Jakol e aş eli Tü er E perei (Devamı sayfa 7 st: 2'de) (CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı, d 
birbirine girdi bölümlerine saklanmıştı. ç 5 CHP Kars Milletvekili) m 
: Gün Zileli yolunu 

FRANKFURT (ÖZEL) Amerikalı (FKF ve Dev-Genç Merkez Yürütme Kurulu m 

' 4 .. i Üyesi Tİ. ; zuraba'; 

ya senatörler | et oye rixe Bastonu ran ilam 

i mi 4 : mi Aydın oldu 

Kongresinde TKP'nin Al- Demirel ve Al s N : 

i à N (Dev-Genç Bölge Yürütme eski Başkanı, Avukat, Şimdi de 
manya ile İngiltere ka á ) dekani 


natları çatıştı. Kongrenin birinci günü İngiltere 
kanadı taraftarları Mannheim İşçi Dayanışma 
Derneğinden gelerek 
toplantıya katılmak istediler. Fakat İ.Bilen taraftarları R.Yürükoğlu 
taraftarlarını Kongreye 
sokmadılar. Bunun üzerine çatışma çıktı. Daha sonra Kongreye alın- 


Ecevit ile görüştü 

ANKARA (ÖZEL) 

ÜRK-Amerikan ilişkileri ve uluslararası sorunlar üzerinde hükümet yetkilileriyle görüş! 
melerde bulunmak amacıyla, Ankara'ya gelen 
Birleşik Amerikah dört 
Senatör, Başbakan Süleyman Demirel, CHP Genel 


Erkin Topkaya 
(CHP Gençlik Kolları eski Başkanı, 
CHP Manisa Milletvekili) 
Necmi Demir 
(Dev-Genç Bölge Yürütme eski Üyesi, 
TİKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi) 
Ömer Güven 
(Dev-Genç Bölge Yürütme eski Başkanı) 


Celal Doğan 


(İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti 


yardımcısı 
oldu 


Mazhar Özman şimdi de 
hayali fakülteye 
dekan yardımcısı oldu 


mayan İngiltere kanadı Başkanı Bülent Ecevit, eski Yönetim'Rurülü Uyesi. CHP Genel 
taraftarları Genel Ku- Cumhuriyet Senatosu HEIS r > : u 
rulun önünde açlık grevi Başkan Vekili Mehmet Yönetim Kurulu *iyesi ve G. Antep Milletvekili) F 5 
YAP SEN 1$ VE ll ve MD Vahit Ertöz Suiçmez een Mi Lpp n 
MA r eri omisyonu Başkan F E $ .SUZLUK yaptı sı Erz i 
BANK-SEN Vekili Sıtkı Yırcalı ile (SPF eski yelerinieh, CHE Tratan ğı gerekçesiyle gö- niVersitesinde iken yol 
YÖNETİCİLERİ görüştüler. Amerikalı Se Milletvekili) revden alınan Vakıf Gu- Suzluk yaptığı gerekçe 
KATILDI natörler daha sonra Se Ercan Enç raba Hastanesi eski Baş- siyle işten el çektirilen 


FİDEF'in 4. Kongresine Türkiye'den, Maden-İş ve Bank-Sen Sen- 

(Devamı sayfa 7 sü, 2'de) 


nato Dışişleri Komisyo 
nu ile bir yemek yiye 
rek temaslarını tamamla 
dılar 
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(ODTÜ Fikir Klübü Kurucusu ATIA 
Başkanlık Yüksek Okulu öğretim Görevlisi) 


Ns a a sa as m a a 


hekimi Mazhar Özman 
şimdi de Vakıf Guraba 
Hastanesinde oluşturulan 
ve İTİA'ya bağlı hayali 


Prof, Ergün Saba da bu 
fakültenin dekanı oldu 
Mazhar Özman, kuru 
(Devamı sayfa 7 si Hide) 


ÖZÜR 


Armağan Anar arkadaşımızın rahatsızlığı nedeniyle bugünkü Mapushane 
Çeşmesi yazımızı yayınlayamıyoruz. 

Bütün okurlarım ızdan özür dileriz. 


ANADOLU BASINI 


28.3.1980 KARAMAN 


Gazetemiz başta Garalgazi köyü 
Muhtarı D. Ali ve Kisecik-Eminler- 
Demiryurt pancar üreticileriyle yapgörüşmelerde tüm çiftçilerin 
pancar parasını almada güçlük çektiklerini ve ellerinde kredi olmadığı 
için de ne gübre ne mazot ne de diğer maddeleri alamadıklarını tespit 
etti, Ayrıca belli olmayan taban fiyatları içinde ayçiçeği pancar gibi 
temel üretim maddelerini de ek- 


tığı 


mekten sakınıyorlar. 


Aşağı yukarı bütün çiftçiler Demirel hükümetinin bu tutumunu be- 


genmiyorlar. 


Çiftçilerin genel sorunları üzerine D. Ali Güzeloğlu şunları söylemiştir:"Bugün hükümetin Başbakanı olan Sayın Demirel televizyonda 
konuşurken mangalda kül birakmı- 


yor. 


“Sayın Demirel bugün 26 Mart 
1980 ve çiftçiler 1979 yılında ektiği pancar parasının tümünü ala- 


mamış!... 


— Nerede çiftçilerin alın terinin rı 


karşılığı” 


—Nerede gübre alacak para? 
—Nerede pancar ekecek taban fi- 


yat? 


— Nerede ayçiçeği taban fiyatı 


— Nerede çay? 


ISIK 


24.3.1980 K. MARAŞ 


Zirai gübre bulmakta güçlük çeken Kahramanmaraşlı çiftçiler, bu 
yıl, gerek pamuk ve gerekse buğday 
ürünlerindeki verimin düşmesinden 
endişe duyduklarını ifade ediyorlar. 


Tarımsal potansiyel 
Kahramanmaraş ilinin önemli bir 
bölge olduğunu da belirten üreticiler, gübre sağlamakta zorluk çektiklerini, hükümet yetkililerinin yeteri kadar zirai gübre sağlanmıştır" 


YALVAÇ 


| 173.1980 YALVAR 


İlçemiz Atatürk Lisesi 


destekli Demirel 


tirilmiştir. 


hükümetinin işbaşına gelmesinden sonra 
men faşistlerin kalesi 
Bazılarının kurtarılmış 
bölge diye de adlandırdığı Lisemiz 
Mustafa Dayıoğlu'nun Müdür olarak 
atanmasıyla başlayan operasyon so- 


Koyr EKSPRESİ 


Hükümet pancar paralarını 


mazot? 
çinin canına 
halli çiftçim 


miştir. 


oldu. 


vakit geçirmeden ödemelidir 


Nerede isteyene istediği kadar 


“Zaten yapılan son zamlar çift- 


okumuş durumda ve 


her geçen gün az topraklı ve orta- 


iz başta olmak şar- 


tıyla ekin ekemez durumlara gel- 


“Kimi çiftçinin senedi protesto 


“Kimi çiftçinin tarlasına haciz 


geldi. 


day 


sözlerine dev 


“Gelecek ekimi bu çiftçi 
yapsın, pancarı 
eksin, taban fiyatını iyi ayarlamaz 
ve bu tutumda israr ederseniz Türkiyemiz gelecek yıl şeker ve buğ- 
için döviz aramak zorunda 
kalacaktır“ diyen D. Ali Güzeloğlu 


nasıl 


ve buğdayı nasıl 


amla, çiftçinin Demi- 


rel'e güvenleri olmayışının özellik- 


olduğu gibi. 


dır? sorusuna 
kurtarır 


le taban fiyatları artışı meselesinde 


Pancarın taban fiyatı ne olmalı- 


en az üç lira panca- 


aksi halde çiftçi- ek- 


mekten vazgeçer ayçiçeği taban 


fiyatı 40 lira 


kürlerini bild: 


seltmeleri 


gübre 
Buğday 


olması gerekir diyen 


D. Ali Güzeloğlu gazetemize teşek- 


irerek tüm çiftçi ar- 


kadaşlarının hükümetin bu tutarsız 
girişimleri karşısında seslerini yükgerektiğini bildirmiştir. 


Kahramanmaraşlı 
üreticiler gübre bulamıyor 


biçimindeki açıklamalarına karşın, 
Zirai Donatım Kurumùnda bir gram 
bulmanın 

olduğunu belirttiler. 
ekim alanlarına 


olanak dışı 


bir 


gram gübre atamadıklarını, pamuk 


açısından ekiminin ise 


başlayacağını 


diler. 


Atatürk Lisesi 


kerhen Atatürk 


tama- 


haline ge- 


yöneticilerce 
mektedir. 


nucu yörede MHP sempatizanı ve 


Ülkü Ocaklı olarak bilinen ve hatta 
Eğitim Enstitülerinden daha birkaç 
ay önce mezun olan öğretmenlerle 


doldurulmuştur. 


' kurtarılmış bö 


önümüzdeki günlerde 
da ifade eden Kahra- 


manmaraşlı çiftçiler, ''gününde sağlanamayan gübre yüzünden ekonomik sarsıntı ile karşı karşıyayız"' de- 


ige’ oldu 


Lisesi öğretmeniyle, 


öğrencisiyle ve yöneticisiyle MHP' 
nin kurtarılmış bölgesi yapılırken 
okulda daha önce başarılı hizmetler 
veren öğretmenler başka il ve ilçelere sürgün edilmekte, kalanlara: ise 


ders saatleri verilme- 


, Atatürk Lisemizdeki pu durum 
üzerine pek çok öğrenci velisi durumu protesto etmiş ve ilgililere 


şikayetlerini yazılarla bildirmişlerdir. 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


Denizli 


“BİR KİLO TÜTÜN 
PARASIYLA 


YARIM KİLO YAĞ 
ALMAK İMKANSIZ” 


Tekel Bakanı Ahmet 
Çakmak, Karadeniz Tütün Piyasasını açarken, 
Ege tütününde olduğu 
gibi desteklemeli alım 
yapılacağını, Ege'de olduğu gibi üreticinin hayır 
duasını alacağınızı söylediniz 

Ancak Sayın Bakan, 
biz Egeli tütün üreticileri, 
Karabedirler köylüleri 
olarak malesef size hayır 
duası edemiyoruz. Ege 
piyasasından sonra tekelin tutumu, tütüne verilen 
fiyat üzerine lanet okuyan birçok üreticiye de 
rastlamak mümkündür. 

Geçen yıl bir kilo çiçek yağını 27 liraya alıyorduk. Bir kilo tütün parasıyla 2.5-3 kilo çiçek 
yağı almak mümkündü. 
Ama bu yıl bir kilo tütünün parasıyla yarım kilo 
yağ almak imkansızdır. 

Bu mudur, üreticinin 


yüzünü güldürmek? Tütün üreticisinin hayır duasını almak böyle mi 
olur, Sayın Bakan Sayın 
Başbakan? 


ige piyasasının açildığı günlerde, Tekel Bakanı 
milletin yüzüne baka baka, "Üreticiden hiç bir 
şikayet gelmedi'' diyordunuz. Gelin bir de bizim 
köyümüzü görün. Birçok 
yerde sonuç değişmez 
diye üreticiler Tekel'e 
itiraz etmediği halde, biz 
Karabedirliler 110 kişi 
birleşip oTekel'e itiraz 
ettik, çok duşük olan tespitlerimizin yeniden yapılmasını istedik. 


Sayın Bakan X 
Sayın Başbakan, bu yıl 
Ege piyasasındaki tespitler bizleri kastı kavurdu. Bizim buralarda baş 
fiyat ilan edilen kadar 
olmadı. Tütününü 80-90 


liraya satanlar, baş fiyattan sattık diyorlardı. 
Köydeki 300 koçandan 
200 tanesi 80 lirayı geçmedi. s 


Ekonomi düze 
çıkarılacak diyerek, bizim evimizin ekonomisi 
çökertiliyor. Ekonomi için tütünün önemi anlatılıyor, bunun yanında 
tütüncünün beli kırılıyor, 
bir dilim ekmeğe muhtaç 
duruma terkedeliyor. 


Ekonomi böyle refa- 
ha çıkar mı? Binlerce 


"PROGRAMSIZ KÜTÜPHANECİLİĞİMİZ” 


—Sayın Hüseyin Gölalmış, biliyorsunuz, bu 
hafta ütüphanecilik 
Haftası. Türkiye'de çok 
sayıda halk kütüphanesi 
var. Ancak, bunlar, halkın ihtiyaçlarına cevap 
vermiyor. Sizce, halk kü- 
Elli Gn 

a, gelişmesinde uyguedam lan nedir? E; 

—Halk kütüphanelerinin açılmasında, gelişiminde ve yaygınlaştırılmasında bir plan, bir 
popan izlendiği söyenemez. Belli bir politika vardır ama bir program yoktur. Var olan politika da daha çok rastlantılarla ve ondan da 
çok siyasal değerlendirmelerle çizilmektedir. 

Bugün, sayıları 623 olan halk kütüphanelerinin 
ve onlara bağlı çocuk küpanalarna ülkeye dağılımına bir bakıldığında 
çok büyük dengesizlikler 

örülmektedir. . Kütüpanelerin belirli bölgeler- 
de ve o bölge içinde de 
belirli kentlerde toplandıkları hemen göze batmaktadır. Örneğin, Erzurum ilinin kütüphanesi olmayan ilçesi bulunmazken, halkının çounluğunu işçilerin oluşturduğu Zonguldak'ta 
merkez ilçe dışında hiç 
bir ilçede kütüphane bulunmamaktadır. Zonguliline, Ağrı, Afyon, 
Sinop, Hakkari, Siirt, gibi illeri de eklemek gerekir, Erzurum'da bulunan 
kütüphanelerin büyük çopenlugu 1975-1977 yılarında açılmıştır. Bu yıllar, Erzurumlu AP Milletvekili Rıfkı Danışman' 
ın Kültür Bakanlığı yaptığı döneme rastlar. Demek ki kütüphane açılmasında temel düşüncelerden biri siyasaldır, 

Verilecek bir başka 
örnek de kütüphane açılmasındaki bir SER düşünceyi tüm çıplaklığı ile 
vurgu li Ankara' 
nın Cu uk ve Ayaş ilçelerinde kütüphane yoktur, Ama bu ilçelere bağlı Akyurt kasabası ile 
Gökler köyünde birer 
halk kütüphanesi bulunmaktadır. Bu da, biraz 
önce söylendiği gibi, kütüphane açma politikasındaki rastlantıya ya da 
rastgeleciliğe açık bir örnektir. Büyük bir olasılık- 
la buralardan kütüphane 
açılması için istek gelmiş ve 'bu istek de yerine getirilmiştir. Her ne 
düşünceyle olursa olsun 
ilçelerin atanp, ray ve 
kasabalarda ütüphane 
açılmasını haklı gösterecek bir neden bulmak 
güçtür, olanaksızdır. 

Görülüyor ki, halk kütüphanelerinin açılmasında, bilimsel, toplumsal, eğitsel nedenlere 
dayalı sağlıklı bir politika bulunmamaktadır. Bu 


tütüncü ailesi yoksulluğa 
terkedilerek mi, bizim 
aln terlerimiz gasbedilerek. mi ekonomi düze 
çıkacak? 


Ayda bu-60 bin lira 
alan milletvekillerine sesleniyoruz. Biz küçük topraklar işleyen 5-6 nüfuslu 
tütüncü zileleriyiz. Tütünü sattığımızda ortalama 
20 bin lira para geçer elimize. Masrflar, banka 
borçları çıktığında elimize 4-5 bin lira ya kalır ya kalmaz. Bu parayla 
bir yıl geçinilir mi? Bu 


” Halk kütüphanelerinin açılmasında, 
bilimsel, toplumsal, eğitsel nedenlere 
dayalı sağlıklı bir politika 
bulunmamaktadır.Bu konuda halkımızın 
beklentisi nedir, kütüphaneden 
ne istemektedir araştırılmamaktadır. 
Oysa, öncelikle bunu belirlemek ve 
ortaya çıkacak verilere dayalı bir 
politika izlemek, bir plan yapmak 
söz konusu olmalıdır” 


KONU: TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANECİLİK 


” Kitap seçiminde ve dağıtımında 


özellikle kütüphanecilik mesleğinin 
gereği olan öğeler gözönüne 


alınmalıdır. Kütüphanenin kitap sayısı, 
gereksinme duyulan konular ve kitaplar, 
kitapların kullanılma sayısı, yörenin 
okullaşma durumu, eğitim durumu, 
nüfus artışı gibi yörenin toplumsal! ve 


eğitsel özelliklerini 


değerlendirmek gerekir” 


” Bugün sayıları 623 olan halk kütüphanelerinin ve 


onlara bağlı çocuk kütüphanelerinin ülkeye dağılımına 


bir bakıldığında çok büyük dengesizlikler görülmektedir” 


konuda halkımızın beklentisi nedir, kütüphaneden ne istemektedir araştırılmamaktadır. Oysa, 
öncelikle bunu belirlemek ve ortaya çıkacak 
verilere dayalı bir politika izlemek, bir plan yapmak sözkonusu olmalı- 


b 

Halk kütüphanelerin- 
den yararlananların büyük çoğunluğunu ortaokul ve lise öğrencileri oluşturmaktadır. Bunlar 
da ya ev ödevlerini yaparken kullanacakları danışma kaynaklarına, ya 
evde okumak için roman türünden li 
ya da evlerinde bulamadıkları ısı, ışık, sessizlik gibi olanaklara olan 
m bu 


ütüphanelere gelmektedirler,. Öyleyse halkın beklentisi açıktır: 


Ansiklopedi, sözlük gibi 
temel başvuru kaynakları, roman, öykü gibi 
dinlendirici yapıtlar, ça- 


lşacak masa, oturacak 
sandalye, ışık, sıcaklık 
ve sessizlik, 


Bu gerçekten hareket ederek kütüphane açılacağı zaman yörenin 
eğitim, okullaşma, toplumsal koşullarının değerlendirilmesi ve tasarlanması gerekmektedir. Ve kesinlikle bir 
program çerçevesinde yeni kütüphane açımına gidilmeli ve bu konuda geri bırakılmış yörelere öncelik tanınmalıdır. 

—Kütüphane dermelerinin durumu nedir? Genellikle gerici olmasının 
nedeni nedir? 


—Kütüphanelerin açılmasında etken olan siyasal değerlendirme ne yazık ki derme oluşturulmasında da geçerlidir, etkilidir. Birçok kez yazılı 
basına da yansıdığı gibi 
"sol Oo damgasını yemiş kimi yazarların kitapları kütüphanelere sokulmamıştır, o sokulmamaktadır. Üzücüdür ama 
yıllardan beri süren bir 
gerçektir bu. Yurt dıında da üne kavuşmuş 

aşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Aziz Nesin, Çetin Altan, 
Mahmut Makal, Nazım 
Hikmet, Bekir Yıldız gibi 
daha pek çok yazarın kitapları bu damgayı yemiş ve kara listeye alınmışlardır. Bunlara da 
nereden , kimin kalemin- 
den çıktığı belli olmayan gerekçeler yakıştırmışlardır. 


b 
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EDE 


mudur adalet, bu mudur 
alın terini değerlendirmek, bu mudur insanlık? 


Denizli'nin Çivril 
kazası Karabedirler 
köyünden tütün 
üreticileri;Cemil Atila, 
Yüksel Teke, Ali 
Uysal, Mahmut 
Mercan, Abdullah Pala, 
Mikail Deli, Bekir Deli, 
Ali Çetin, Tekin Ülker, 
Osman Ülker, Ömer 
Kabak 


Bunlara ek olarak kitap alımı yapılırken, bilimsel ve toplumsal değerler, okuyucunun eğitim durumu ve hatta yaşı 
bile DM lee alınmamıştır, Sadece kütüphaneleri 
kitapla doldurma eğili- 
mi görülmektedir. Örneğin, çocuk kütüphanelerinin ve çocuk bölümlerine alınacak kitapların 
seçiminde bu özelliklere 
hiç özen gösterilmemiştir. Birçok çocuk kütüphanesinde şu ya da 
benzeri kitapları görmek 
mümkündür. 


"Orman Kıymetleri 
Hesabı ve Ormancılık 
Statiği", "Gelir Vergisi 
Problemleri", "Risale", 
"“Şaadetname'' "Sinai 
Muhasebe" şeyhnâe", 
"Taoizm" "Tezkire-i 
Devletşah"', o"'Mukaddime", ''Naili-i Kadim Divanı”, "'Nusretname'', 
"Pendname", o"'Praktis- 


che Anleitung Für Der 
Deutschuntericht in der 
Mittelschulen der Türkei" 


"Lamiyet al-Acem"', 
"Mahzen-i Esrar'', ''Mantık al-tayr"', "'Metafizik 
düşünceler", o "İstanbul 


Kütüphanelerinde Farsça 


Manzum Eserler", "Kabusname", "'Kanunların 
Ruhu Üzerine", "'Kam- 


biyo Mevzuatımıza Göre 
Dı Seyahatlere D 
Tahsisi Usulleri"', "'Birinçi Türkiye Kara Avcılığı 


.deti Vücud Meselesi 
“Yeni İjiyen", 

Hukuku'', "İslam Fıkhı 
ve Roma Hukuku", "El- 
Hikem-ül Ataiyye"', "Gülistan", "Gülşen-i Raz"', 
"Hafız Divanı", "Felsefe 
Sözlüğü", "Fehi Ma-fih" 


"İktisadi Gelişmenin 
Merhaleleri", ''Îlahiname" vb. 


Tüm bunlar göstermektedir ki, kitap seçiminde siyasal bir yol izlenmiş, ancak unun 
yanında gerekli olan noktalara da özen gösterilmemistir. 

paan kütüphanelere 
iki yolla kitap alınmaktadır. Yerel alım denilen 
ilk yolda, kütüphaneler 
almak istedikleri kitapların listesini üphaneler 
Genel Müdürlüğüne yollarlar ve anılan yerin görüşüne sunarlar, Genel 
Müdürlüğün (o onayladığı 
kitaplar dermeye alınır. 
İkinci yol ise merkezden 
alımdır. Kişiler ve kurumlar yayınlarının satın 
alınması için Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne 
başvururlar ve bunlar Kitap ve Süreli Yayınları 
Seçme Kurulunda değerlendirilir. o Değerlendirme kitabın alınması 
ile ilgilidir. Kütüphanelere dağıtımı ise Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün sorumluluğundadır. 
Kuşkusuz, seçim ve dağıtım işleri yukarıda belirtildiği gibi siyasal değerlendirme sonucu yapılır. Bunun böyle oldugunu O kütüphanelerdeki 
kitaplar ve yukarıda verilen örnekler açıkça ortaya koymaktadır. 

—Çözüm nedir? 

—Kitap seçiminde ve 
dağıtımında özellikle kütüphanecilik mesleğinin 
ereği olan öğeler gözönüne alınmalıdır. ütüphanenin kitap sayısı, 
gereksinme duyulan’ könular ve kitaplar, kitapların kullanılma sayısı, yörenin okullaşma 
durumu, eğitim durumu, 
nüfus artışı gibi yörenin toplumsal ve eğitsel özelliklerini değerlendirmek gerekir. Kitap 
seçim işlemi siyasal baskılardan arıtılmalıdır. Konusunun uzmanı kişiler- 
den oluşacak bir kuruk 
da yapılmalıdır. Kütüphane müdürlerine kitap almında erkinlik sağlanmalıdır. Ayrıca, alınabilecek nitelikte görülen, 
diğer bir deyişle kütüphanelerde bulunmasında yarar görülen kitaplar, belirli sürelerle yayınlanacak (o bültenlerde 
kütüphanelere (o duyurulmalı ve .kütüphanelerin 
kitap seçimine böylece 
yardımcı olunmalıdır. 
Ayrıca kita alımında 
okuyucu isteklerinin kesınlikle değerlendirilmesi 
gerekir. 

—Kütüphaneci yetiş tiren okul sayısı ne kadar, 


yeterli mi? i 
—Bugün salt halk kütüphanelerinin değil, ül- 


kedeki tüm kütüphanele- 


rin kütüphaneci Kenekanmesi A.Ü.D.T.C.F., İÜ. 
Edebiyat Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi İdari 
ve Sosyal Bilimler Fakültesindeki üç kütüphanecilik bölümünce karşılanmaktadır. Ancak, bugün 
için bunun yeterli olduu söylenemez. Çünkü 
u okulları bitirenlerin 
sayısı çok azdır. Bir de 
bunların tümü kütüphanecilik yapmamaktadır. 
Parasal olanakları daha 
iyi işlerde çalışmaktadırlar. Kesin olmayan sayısal bilgilerle örneklemek 
gerekirse şöyle bir tablo 
çıkacaktır karşımıza: Bu 
çin yukarıda anılan üç oulu bitirmiş kütüphanecilerin sayısı 1000'e yaklaşmaktadır. Bunların 
300'den fazlası kütüphanecilik yapmamaktadır. 
350-400 tanesi ise Ankara İstanbul, İzmir gibi 
kentlerde ve parasal olanakları daha elverişli kuruluş ya da kurumlarda 
RAU maktadır. Bu durum 
a laşağıda anılan neden 
ler değişmemişse) halk 
kütüphanelerinde çalışan 
kütüphanecilerin sayısı 
83'tür., Görülüyor ki mesleklerinde çalışan kütüphanecilerin sayısı çok azdır. Ve yine görülüyor ki 
bu ortamda ülkenin gittikçe azalması gereken 
kütüphaneci gereksinmesi 
üç okula karşın giderek 
artmaktadır, artacaktır. 
Bunların üstüne Kasım 
1979'dan bu yana bugüne değin görülmemiş biçim alan kıyım ve sürgün 
işlemi eklenince, kütüphanecilerin kütüphaneler- 
den özellikle de halk kütüphanelerinden ekmek 
pan kazanmaları ve 
alka hizmet götürme ola 
nakları kalmamaktadır. 
Kasım 1979'dan bu yana 
ütüphaneler Genel Müdürlüğünde çalışan 11 kü 
tüphaneciden 6'sı eli 
erlere sürülmüşlerdir. 
unlar sadece merkezde 
gerçekleştirilen işlemlerdir. Taşrada da 6 kütüphaneci görevlerinden Ai 
narak Doğu illerine gönderilmişlerdir. Kimi arka- 
a ortamın elverişsizliği nedeniyle halk kütüphanelerinden ayrılarak 
başka kuruluşların kütüphanelerinde görev almışlardır. Bu sürecektir Halk 
A yetişmiş, eğitilmiş insan gücü 
açığı EETA büyüyecek 


tir. 

Yıllar boyu da "'kütüphaneciyi"' ve "'kütüphanecilik'' mesleğini içine sindirememiş yöneticiler, kütüphanecilere görev vermekten o kaçınmışlardır. 
Bu da kişisel ve değişik 
bir kıyım türüdür. 

Bunun çözümü çok 
basittir. Kütüphaneciler 
ve kütüphanecilik mesleği 
karşısnda duyulan aşağılık duygusundan kurtulmak ya da bunları beceremeyenlerden kurtulmak 
tır çözüm. Kütüphanecilik mesleğini ve kütüphaneciyi tanımak ve kabul 
etmek, onları değerlendir. 
mek gerekir. Bu zorunludur ve kaçınılmazdır. 

Bütün / bu etkenler 
halk _ kütüphanelerinde 
çalışan (o kütüphanecileri 
yıldırmaktadır.. Bu nedenle bu kıyımlara son 
verilmesi kesinlikle gereklidir. Bunun dışında kütüphanecileri halk kütüphanelerine çekmek için 
özendirici önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin 
başında da kuşkusuz parasal olanaklar gelmektedir. Üniversitelerin hatta 
fakültelerin bile kütüphanecilere uzmanlık kadrosu vermeye başlamaları 
halk kütüphanelerini olumsuz yönde etkileyecektir ve gurang tirecektir. Bu nedenle düşünülen önlemlerin ivedi alınması zorunludur. Çünlük halk kütüphanelerinin 
halkın eğitiminde, bilinçlenmesinde önemli 
bir yeri vardır eğer işlevini tam anlamıyla yapacaksa. Bunu yapabilmek 
için de kesinlikle kütüphanecilerden yararlanacaktır. 

Bugün halk kütüphanelerinde Çalışan görevliler için her yıl 1 ay süren kurslar düzenlenmektedir. Bu 1 ay gibi kısa 
süre içinde Çalışanlara 
bütün teknik ve yönetsel 
bilgiler verilmeye e 
ır. Ancak genellikle her 
yıl aynı kişilerin katıldı- 
A bu kurs ve seminererde çalışanların tümünü aynı eğitimden geçi- 


rerek belirli bir bilgiyle 
donatmak zordur. Bu k - 
şullarda yapılacak en önemli iş,yine kütüphanecilere görev vermekle ve 
kütüphane (o müdürlerini 
eğitici olarak görevlendirmekle mümkündür. Bir 
diğer deyişle, bölgesel ya 
da yerel eğitim düzenlemesi ile mümkündür, Her 
yı kütüphane yöneticierine bilgi yenileme ve 
yeni bilgiler kazandırma amacıyla belirli sürelerle seminerler düzenlenmelidir. Ancak bu 
seminerden amaç salt 
vermek değil, aynı zamanda almak da olmalıdır. Örneğin, Genel Müdürlüğün yapacağı bir çalışma konusunda kütüphane yöneticilerinin bilisine (o başvurulmalıdır. 
1978 ve 1979 yıllarında böyle yapılmış ve sonradan durdurulan "Halk 
Kütüphaneleri Yönetmeligi" ile "'Yıllık İstatistik Çizelgeleri" böyle oluşturulmuştur. önetimin hangi aşamasında 
olursa olsun kişi üreticiliğe, yaratıcılığa itilmelidir. Böylesine bir güven 
duygusu içinde olan kütüphane yöneticileri bölgelerindeki eğitimin öncüsü olmalıdırlar. Yani, 
yerel eğitime ya da bölesel eğitime gidilmeliir. Ancak, bu yapılmamıştır. Sadece yönetmelikte ve yazılı maddelerin gereğini yerine getirmek için amaçsız ve anlamsız göstermelik uygulamalara gidilmiştir. 

—Böyle bir ortamda 
milli kütüphanenin işlevine olmalıdır? 

—Milli o kütüphaneler, 
ülkelerin kültür, eğitim ve 
kütüphanecilik üzeylerini gösteren ulusal ve uluslararası bir simge niteliğindedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimi yapmaları 
ve kullanıma sunmaları 
gerekir. Bir başka yönüyle de ülke kütüphaneciliğinin gelişmesinde 
ulusal bir merkez olmalıdır. Ancak ne yazık ki, 
bizde milli kütüphane, 
kütüphanecilik düzeyimizin de çok gerisinde kalmıştır. Görevli ve derme 
yönünden halk kütüphanelerinden çok farklı olmasına karşın bugünkü 
işlevi ve yönetim anlayışıyla bir semt kütüphanesinin bile gerisinde kalmıştır. Milli kütüphane 
araştırma kütüphanesi niteliğini tümüyle yitirmiş 
durumdadır. Olağan bir 
kütüphane hizmeti olan 
danışma hizmetini bile 
verememektedir. Ülke 
iphaneleri içinde en 
iyi koşullara sahip olmasına karşın görevini 
yapamaması, yapmaması 
düşündürücüdür. 

illi kütüphanenin özellikle kendi okuyucusuna gerekli ve yeterli 
hizmeti verebilmesi için 
araştırma kütüphanesi niteliğine bir an önce kavuşturulması gerekmektedir. 

Daha sonra ise ülke 
kütüphaneciliğine ve kütüphanelerine öncülük etmesi ve olanaklarını bu amaçla ` değerlendirmesi 
gerekmektedir. Örneğin, 
1978-1979 yıllarında tasarlandığı gibi materyal 
seçimi, sağlanması, kimliklenmesi, sınıflanması, 
hazırlanması ve dağıtımı 
ibi teknik işlerin milli 

el elen yapılması 
bu kütüphane gerçek 
işlevini kazandıracak ve 
halk kütüphanelerinin daha etkin hizmet etmesini 
sağlayacaktır. 

—Kütüphane 
nedir? 

—"Kütüphane Haftası' 
kütüphaneciliği halka 
tanıtmak, kütüphanelere 
halkı çekmek ve okuma 
alışkanlığı kazandırmak 
için her yıl düzenlenen 
bir gösterişten öte bir 
şey değildir. Bir uyutmacadır. Amerika'dan ithal edilmiş, bizim gibi geri kalmış ülkelerde göz 
boyamak için, geri bırakılmışlığı glenak için 
anamalcı düzenin yarat- 


haftası 


tığı bir yöntemdir. Bir oyundur. 
Yukarıda anlatılmaya 


alışılan sorunlar içinde; öyle bir amaçla hafta düzenlemek ne getirecektir? Yani bakan tercihli kütüphaneler açacaksınız, sağ yaymları 
dolduracaksınız, çocuk 
kütüphanelerine fimafin 
ibi yapıtları alacaksınız, 
ütüphanecileri süreceksiniz, kütüphaneleri boşaltacaksınız, sonra da kalkıp kütüphaneleri tanıtacaksınız, halkı kütüphanelere çağıracaksınız. Peki ne vereceksiniz? 
Aslında, halkın yararanal kütüphaneler olsa, böyle dış kaynaklı çığırtkanlığa zaten gerek olmayacaktır. 


Geliyor yolda! 

Demirel'in gözü aydın! Sonunda istediği oldu... 

Sevgili Çarli'si (İhsan Sabri Çağlayangil) dünden itibaren -vekaleten- Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. 

Artık o koltukta 3 gün mü, 3 hafta 
mı, yoksa 3 ay mı oturur, orası bilinmez. 

Bilinmez çünkü, Parlamento o koltugun hakiki sahibini ne zaman seçer, pek 
tahmin edilmez. 

Eh bu durumdan sadece Demirel şikayet etmez... Çünkü, ''Yeni Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez hükümet meselesi 
gündeme gelecek"' diyen Erbakan, yeni 
Cumhurbaşkanı seçilmedikçe hükümet 
meselesini gündeme getiremez. 

Ne varki bu durum "görevimiz darbe" 
diyen eli-çabuk bazı kişilerin(!) iştahını 
kabartabilir ve onlar bu meseleyi 
gündeme getirebilir... 

İşbaşındaki hükümet alaşağı edilip, 
Parlamentonun da, partilerin de kapısına 
kilit vurulabilir... 

“"Sallandırırım bin adam... Yaparım 
Dersimvari yeni bir katliam... Ortalık 
olur süt liman..." zihniyetiyle hareket edenler, pekala ortaya çıkıp duruma müdahale edebilir... 

Onun için, ülkenin başına bunlar gelmeden, Parlamento kendine gelmelidir. 

Yaklaşan ayak seslerine kulak verip, 
vakit geçirmeden kendisine bir çeki-düzen vermelidir. 

Yarın çok geç olabilir, dikkat (!) 

Şimdilik bu konuyu burada kesiyorum. 

Bir başka konuya geçiyorum. 

Ve 6 Mart 1980 tarihli yazımın ilk 
iki paragrafını dikkatlerinize yeniden 
sonuyorum: 

"Yeni bir zam paketi hazırlanıyor dikkat(!) 

"Önümüzdeki günler de demire-çimentoya yeniden zam yapılması tasarlanıyor..." 

Tam lay, 1 gün önce bu sütunda yayınlanan yazımız aynen böyle başlıyor 
ve demire-çimentoya yeniden zam yapılacağını duyuruyor. 

Aynı gün-bizim bu yazımıza dayanarak- gazeteciler, Başbakan Demirel'e 
Başbakanlığın merdivenlerinde "'Demireçimentoya yeniden zam yapılacak mi?" 
diye soruyor. 

Bu soruya Demirel, ''Hayır kesinlikle 
yapılmayacak" cevabını veriyor. 

Derken aradan 1 ay geçiyor ve 
6 Nisan 1980 tarihli gazeteler, demire deçimentoya da yeniden zam yapılacağını 
zamların da yakında açıklanacağını yazıyor. z 


„Böylece bizim tam 1 ay önce verdiğimiz haber doğrulanıyor. 


Hadi şimdi Demirel çıksın da "Demire 
de, çimentoya da zam yapılmayacak” 
desin... 

Diyemez.. Nasıl desin? 

Önümüzdeki günler de demire de-çimentoya da zam gelecek ve zamların 
ardı-arkası kesilmeyecek... 

Tüm bunlara ilaveten, belki de paramızın değeri yüzde 20 oranında yeniden 
düşürülecek... 

Çünkü Uluslararası Para Fonu (IMF) 
böyle emredecek(!) 

IMF geliyor, yolda... 

Pek yakında Ankara'da ! 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Kazı 
makinesi. 2) Doğu Bloku 
ülkelerinin iktisadi örgütü - Ünlü bir caz şarkıcısmin soyadı. 3) TERSİ 
bir spor dalı - TERSİ selin bıraktığı kum - Sağın 
karşıtı. 4) Kargaşalık - 
Bir göz rengi. 5) Şeker 
hastalarının ilacı - TERSİ 
kuzu sesi. 6) TERSİ Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden biri - Parazit, başkasının sırtından 
geçinen. 7) TERSİ çevirenin kısa yazılışı - Beyaz - Kaderimizi belirlediğine inanılan bir kavram. 8) Bir at 
cinsi - Sinekli Bakkal romanının baş kahramanların- 


dan. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1) Büyük devlet adamlana hitap şekli 2) Bir kömür cinsi - Bir su armatürleri 
markası. 3) Resmi davetlerde veya geceleri giyilen bir 
erkek ceketi, 4) En büyük barajımız - TERSİ bir harfin okunuşu. 5) Beyaz - Japonya'da bir şehir. 6) TER- 
Sİ Rusya'nın saldırgan politikasının teorisyenlerinden. 
7) Birdenbire - Söz. 8) Sıvılar anlamında bir sözcük. 
9) Bir emir - TERSİ saha. 10) TERSİ bir emek sonucu 
meydana getirilen ürün - TERSİ futbol takımında geri 
dörtlünün bir elemanı. 11) Havadan gelen topa sıçrayarak ayağının üstü ile vurma - Bir bağlaç. 12) İslamiyette ilgili. 


8 Nisan 1980 


İSRAİL'DE BİR ÇİFTLİĞİ BASAN BEŞ FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ 


© Çıkan 


çatışmada 
üç rehine 
daha öldü 


> sonucu öldük 


Filistinli 5 tedhişçi önceki gece sabaha karşı 
İsrail'in yukarı Galile bölgesindeki Milgav An köyünde bir çiftliğe sızarak 7 kişiyi rehin aldı. Tutuklu 50 arkadaşının serbest bırakılmasını isteyen 
tedhişçiler, İsrailli askerlerle giriştikleri çatışma 
Çatışmada biri çocuk üç rehine- 
nin daha öldüğü bildirildi. Olayda 11 İsrail askeri- 
nin de yaralandığı gelen haherler aracına 


TEL AVİV 


dığı. 


Paskalya Bayramı nedeniyle İsrail birliklerinin. 
Lübnan sınırında aldığı çok sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen, Lübnan sınırındaki Milgav An köyü- 
ne sizan tedhişçilerin çiftiği basmalarından kısa bir 
süre sonra İsrail birliklerinin çiftliğin etrafını sarbelirtildi 


Bu arada tedhişçilerin Filistin Kurtuluş Cephesine bağlı oldukları ileri sürüldü. 


AFGANISTAN’ DA BIR SOVYET GENERALI ÖLDÜRÜLDÜ 


Begram Hava Üssünün Müslüman 


gerillaların eline geçtiği bildiriliyor 


*işgalci Rus birlikleri içinde 
© Suriyeli askerler var 


YENİ DELHİ 
Afganistan'ın başkenti Kabil'in 70 kilometre kuzeyinde bulunan ve Sovyet denetimindeki Begram askeri hava üssünün önceki gece Afgan direniş kuvvetlerinin eline geçtiği bildirildi. Kendilerine "'Müslüman Savaşçılar" adı verilen örgütün, Begram hava üssünü ele 
geçirmek için gerçekleştirdiği harekat sırasında Babrak Karmel'e bağlı birliklerden 75 asker, bir de Sovyet generalinin öldüğü belirtildi. 
Pakistan.Radyosunun verdiği haberde, Begram hava üssünün halen direnişçilerin denetiminde bulunup 


bulunmadığı belirtilmedi. 

Hatırlanacağı üzere, 
Afganistan'da Taraki döneminde de Begram hava 
üssünde büyük bir ayaklanma olmuş, 5 Ağustos 
tarihindeki bu harekat 
Rus jetleri tarafından 
kanlı bir şekilde bastırılmişti. 

Pakistan Radyosunun 
verdiği çatışma haberleri- 
ne göre, Kabil'in 125 kilometre güneybatısındaki 
Gazne kentinde de direniş _ kuvvetleri Babrak 
Karmel'in 15 subayını savaş dışı bıraktılar, 

TASS, 

GAZETECİLERE DE 

CIA AJANI DİYOR 

Sovyetler Birliği'nin 
Afganistan'da zehirli gazlar ve kimyasal silahlar 
kullanmadığını iddia eden resmi TASS. ajansı, 
-Amerikan CBS televizyonu muhabirlerinden Dan 
-Rather'in "'CIA ajanına 


benzediğini'"' ileri sürdü. 
Rather, ABD kaynakları- 
nın verdiği haberi olay 
yerinde incelemek üzere 
Afganistan konusunda 
bir saatlik bir program 
yapmak için Kabil'e gitmişti. 
SURİYELİ ASKERLER 
RUS SAFLARINDA 
Öte yandan Afganistan işgal birlikleri arasmda Suriyeli askerlerin 
bulunduğu ileri sürüldü. 
Arap diplomatik kaynaklarına dayanan haftalık 
Fransız dergisi "Le Point" son sayısında, Suriyeli askerlerin Afganistan'da Rus subayların 
denetiminde Müslüman 
gerillalara karşı savaştığını yazdı. Dergi, 54 Suriyeli -askerin de direniş 
kuvvetleri tarafından esir 
alınarak, Pakistan'a gönderildiğini belirtti. 


Sovyet ticaret heyeti, 
Mozambik ten 
af boş dini 


©Görevden alınan Planlama 
Bakanının Sovyet yanlısı olduğu 


bildiriliyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Batılı ajanslar, bir haftadır Mozambik başkenti 
Maputo'da bulunan Sovyet ekonomik heyetinin 
temaslarını tamamladığını ancak, Kremlin ile Samoa Machel yönetimi arasında yeni görüş ayrı- 


lıklarının ortaya çıktığını belirtiyorlar, 
Sovyet heyeti, Mo- 


zambik yöneticileri ile 
“yaptıkları görüşmelerde 
iki ülke arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi sorunlarını ele 
aldı. Ancak AFP'nin değerlendirmesine göre, 
Moskova'nın önerileri 
Mozambik hükümeti tarafından "cazip karşılanmadı," 

Sovyet heyeti Mapu- 
«o'da, Mozambik yönetimi ile temaslarını sürdürürken, Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyon yöneticilerinden Claude Cheysson başkanlığında bir heyet Samoa 
Machel ile görüşmeler 
yaptı. si 

Mozambik Devlet Başkanı Samoa Machel, geçenlerde yayınladığı bir 
kararnamede (o "Yabancı 
işadamlarını ülke kalkınmasına hizmet etmeye" 
çağırması ile Batılı gözlemcilerin dikkatini çek- 


mişti. Bu kararnamenin 
yayınlanmasından bir gün 
sonra ise, Maputo rejiminin güçlü adamı olarak 
bilinen Planlama Bakanı 
Marcelino Dos Santos görevinden alındı. Dos Santos'un "Devlet yönetiminde beceriksizlik ve 


bürokrasiye karşı açılan | 


kampanya"' çerçevesi içinde görevden alındığı ileri sürüldü. AFP ise, Dos 
Santos'un Sovyetler Birliği ile Mozambik arasında sıkı ilişkiler kurulmasını savunan bir politikacı 
olduğunu belirtiyor. 

Hatırlanacağı üzere 
FRELİMO (Mozambik 
Kurtuluş Cephesi) önderliğinde 1975 yılında Portekiz sömürgeciliğine son 
veren Mozambik yönetimi, daha sonra Sovyetler 
Birliği ve Doğu Avrupa 
ülkeleri ile yoğun ilişkiler 
içine girmiş, son olarak 
BM'de Afganistan işgali- 
nin kınanmasına karşı oy 
kullanmıştı. 

Gözlemciler, Zimbab- 
ve'de Robert Mugabe'nin 
iktidara gelmesi ve Güney 
Afrika'da istikrarsızlığın 
yeniden: ortaya çıkması 
üzerine Mozambik yönetiminin Sovyetler Birliği 
ile olan ilişkilerini azaltıp, daha çok Batı Avrupa ile yakınlaşma aradığını belirtiyorlar. 


— 
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Carter veReagan'ın 


Başkan adaylarını 


adaylığı 


kesinleşmiş 


gibi 


gözüküyor 


Cumhuriyetçi Parti'de 1994 delege 
Demokrat Parti'de 3331, seçilecek 


livor. 


eo w 


öğrenc 


a Homeyni, rehinelerin 
ilerde 


kalmasından yana 


© Rehineler Devrim Konseyine 
devredilmezse, ABD'nin Iran'a 
yaptırım uygulaması söz konusu 


© /rak-İran ilişkileri gerginleşti; 
İran ordusu alarmda 


Cumhuriyetçi Parti Başkan adaylarından Ander 
son'ın seçimlere ayrı olarak katılacağından söz edi- 


seçecek delegeler belirleniyor 


.DIŞ HABERLER SERVİSİ 
„n Bir süredir ABD siyasi hayatı bir - 


“seçim ortamına girmiş'durumda, Amerikan siyaset adamları harıl harıl 
önümüzdeki kasım ayında yapılacak 
Temsilciler Meclisi, Senato ve her 
şeyden önemlisi Başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. 

ABD'de seçim kampanyası oldukça uzun bir süreci içeriyor. İlk 
önce önseçimler yapılıyor. Bu önseçimlerde, iki büyük partinin, Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilerin 
Ulusal Kurultaylarına gidecek delegeler tespit ediliyor, Yaz ortasında 
yapılacak Ulusal Kurultaylar ise her 
iki partinin Başkan ve Başkan Yardımcısı adaylarını seçecek. Daha 
sonra, eylül başında iki Başkan adayı arasında büyük bir seçim yarışı 
başlayacak. Seçimler ise 4 Kasımda, 
Fakat seçmenler Temsilciler Meclisinin tümünü ve Senatonun üçte birini de seçtikleri sözkonusu günde, 
Başkanı doğrudan seçmiyor. Her 
eyalette partilerin tespit ettiği seçicileri (elector) seçiyor. Bu seçiciler 
de, aralık başında bir araya gelip 
her eyalette hangi parti daha fazla 
oy aldıysa, onun adayına oy vererek Başkanı seçiyor. Başkan da hükümetini Senatoya onaylattıktan 
sonra ocak ayının ortasında göreve 
başlıyor. 

Görüldüğü gibi ABD seçim sistemi oldukça karışık bir süreci içeriyor. Ne var ki, bu yazımızda sistemin tümü üzerinde değil, bugünlerde haberlerde çokça geçtiğinden 
yalnızca önseçim sistemi üzerinde 
duracağız. 

- DELEGELERİ KAZANMA 

YARIŞI 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
önseçimlerin hedefi partilerin Ulusal Kurultaylarında Başkan ve Başkan Yardımcısını seçecek delegeleri 
tespit etmektir. 

ABD'de bir Başkan adayının 
şansını gösteren ilk belirti çeşitli 
kamuoyu yoklamalarıdır. Daha sonra, her eyaletin delege seçme toplantıları gelir. 

Delege seçme yöntemleri her eyalette değişik. Bir kısmı, eyaletin 


Havana'daki Peru Elçiliğinin 


Demokrat Partıde Carter'la yarışan 
Kennedy'nin seçilme şansı yok. 


çeşitli bölgelerinde tespit edilen delegelerin oluşturduğu eyalet çapındaki parti toplantılarında seçiliyor. 
Eğer bir aday bu bölge toplantılarına kendisine bağlı delegeleri seçecek yeteri kadar taraftar getirebilirse, eyalet kurultaylarını, dolayısıyla 
Ulusal Kurultayda o eyaletin delegelerinin oyunu alabilir. Bir adayın 
seçilme şansını bu yönteme dayamasının, yerel düzeyde iyi bir örgütlenmeyi gerektirdiği belirtiliyor. 
Gözlemciler, 1972'de George Me 
Govern'nın daha çok bu yolla Demokrat Parti Kurultayında Başkan 
adayı seçilebildiğini söylüyorlar. 

BAĞLAYICI ÖNSEÇİMLER 

Bir Başkan adayının Ulusal Kurultayda delege kazanmasının bir diğer yolu da önseçimlerdir. İlk olarak 1905'te Wisconsin Eyaletinde 
başlatılan önseçimler bu yıl Başkent ve Porto Rico dahil 37 eyalette 
yapılıyor. Amerikalılara özgü bir olgu olan bu önseçimlerin yapılış biçimi eyaletten eyalete değişiyor. 

Bu önseçimlerin esas amacı Kurultay delegelerini seçmek. Ancak 


damları bile ülkeden 
çıkmak isteyenlerle dolu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Peru hükümeti Havana elçiliğine 

sığınan 8-10 bin Kübalı için uluslararası örgütlerden acil yardım talep 

etti. Peru Dışişleri Bakanlığının yayınladığı bildiride acilen yiyecek ile 
ilaca ihtiyaç olduğu belirtildi. 


Peru Elçiliğinin bahçesinin tıklım tıklım dolu olduğu ve bazı insanların kalabalık yüzünden Elçili- 


ğin damına ve ağaçlara tırmanmak 
zorunda kaldıkları haber verildi. Elçiliğe sığınanların güneş çarpmasından ve havasızlıktan hastalandıkları 
kaydedildi. 

Küba yetkilileri, Peru Elçiliğine 
sığınmaları engellemek üzere, cuma 
günü geri çektiği güvenlik kuvvetlerini yeniden Elçiliğin çevresinde 
mevzilendirdi. 


kısmı sadece bir nabız yoklaması niteliğini taşıyor. Delegeleri bağlayıcı 
bir yanı yok. 

Öte yandan, önseçimlerin bir 
kısmı ise, Ulusal Kurultayda yapılacak oylamanın hiç olmazsa birinci 
turunda delegeleri bağlayıcı nitelikte. 

Bazı eyaletlerdeki ön seçimlerde 
yalnızca isteyen adaylara oy verilirken, diğerlerinde, yarışa katılmış 
bütün adayların adları listelere konuyor, Önseçimlerde oy kullanma 
biçimi de değişiklik gösteriyor, Bir 
kısmı yalnızca partililere açıkken, 
diğerlerinde herkese açık olarak düzenleniyor. 


ÖNSEÇİMLERİN ÖNEMİ 
Partilerin tüzüklerine göre önse 
çimler o kadar önemli olmasa da fi 
iliyatta. bir adayın geleceğini etkileyebiliyor. Örneğin ABD'nin bir sui- 


Başkan adayları önseçim kampanyalarına eşleriyle birlikte katılmaya 


büyük önem veriyor. Yukarıda 


Reagan görülüyor. 


BOGOTA 


Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Dominik Büyükelçiliğini işgal eden 
M-19 örgütüne bağlı işgalcilerin önceki 
gün ellerindeki rehinelerden üçünü daha serbest bıraktıkları bildirildi. 


Dominik Büyükelçiliğinde halen 
11'i Büyükelçi olmak üzere 20 rehine 
bulunuyor. 


Önceki gün serbest bırakilanların, 
Jamaika Konsolosu Albert Byfield, bir 
Dominikli mülteci ve Kolombiya Dr 
şişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müsteşarı oldukları belirtildi. 


Rehinsierin tıbbı muayeneden geçmek üzere ambulansla askeri hastane- 
ye götürüldükleri kaydedilirken, işgalcilerin olayin sonuçlanmasından son- 


kast sonucü ölen, Başkanlarından 
JohnsKennedy'nin genç ve tecrübesiz olmasına rağmen, bazı önseçim- 
„lerde başarı göstermesi üzerine Demokrat Partililerin güvenini kazandığı söyleniyor. Öte yandan, 1968" 
de zamanın ABD Başkanı Johnson' 
un ilk önemli önseçim olan New 
Hampshire'da istediği başarıyı kazanamaması üzerine adaylıktan vazgeçtiği belirtiliyor. 

Bu yılki önseç imlerde Ulusal Kurultaylar için Demokrat Partide 
3331, Cumhuriyetçi Partide ise 
1994 delege seçilecek, Önseçimler 
haziran başında sona erecek ama adaylar hemen hemen belirlenmiş 
durumda, 

Demokrat Partide Başkan Carter'in adaylığı kesinleşmiş gibi, Son 
zamanlardaki bazı yenilgilere rağmen 
rakibi Edward Kennedy'nin oldukça önünde gidiyor. Çumhuriyetçi 
Partide ise, eski Kalifomia Valisi 
Reagan ile CIA eski Başkanı George Bush çekişiyor, Bu partide de, 
büyük bir sürpriz olmazsa Reagan'ın 
seçileceği belirtiliyor. Bu arada, 
Cumhuriyetçi Partiye göre oldukça liberal görüşleri savunduğu ileri 
sirülen John Anderson'un, üçüncü 
bir aday olarak seçimlere katılacağı kaydediliyor. Ancak iki partili 
sisteme dayanan ABD seçim sisteminde üçüncü bir adayın kazanma 
şansı hemen hemen yok gibi bir 
şey. 

Öte yandan, önseçim sistemi şiddetli eleştirilere uğruyor ve kuralların değiştirilmesi için uğraşılıyor. 
Ünlü bir Amerikalı yazar önseçim 
sistemi hakkında şunları söylüyor: 

“En fazla oy alanın ABD'yi en 
iyi yönetecek kişi olduğu varsayılıyor. Bu, olimpiyatlarda en güzel kızın altın madalya alması gerektiğini 
söylemek gibi bir şey oluyor. Özel 
konuşmalarda karısına ya da en yakın arkadaşına, bunun Başkan seçmekte ya da Amerikan halkının güvenini kazanmakta çok tuhaf bir 
yol olduğunu söylemeyen en önde 
gidenler dahil tek bir aday bile yoktur." (J. Reston, 28 Şubat 1980 tarihli New York Times) 


Bogota'da 


3 rehine 
daha 

serbest 
bırakıldı 


ra Küba'ya gitmekten vazgeçtikleri ve 
Kolombiya'dan Viyana'ya geçmeyi düşündükleri öne sirüldü. 


TAHRAN 
WASHİNGTON 
(AJANSLAR) 


İranlı lider Ayetullah 
Homeyni'nin Kum kentindeki bürosundan yapıla bir açıklamada, ""Tahran'daki Amerikalı rehinelerin, İran Parlamentosu toplanıncaya değin, Iran halkının temsilcileri 
sayılan öğrencilerin ellerinde kalacağı" duyuruldu. 

İran Devlet Başkanı 
Abdülhasan Beni Sadr, 
beraberinde Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade, 
Petrol Bakanı Ali Ekber 
Moinfar ' ve Ayetullan 
Madavi Kani olduğu hal- 


de Homeyni tarafından 
kabul edildi. 
Homeyni ile yaptığı 


görüşmeden sonra, Devlet Başkanı Beni Sadr 
herhangi bir açıklamada 
bulunmadı. Ancak görüşme sırasında Amerikalı 
rehineler sorunu üzerinde 
durulduğu sanılıyor. 

Dışişleri Bakanı Kutbzade ise, İran Devrim 
Konseyi'nin yeniden toplandığını açıkladı. 

ABD'NİN TUTUMU 

Öte yandan ABD'li rehinelerin Devrim Konseyi'ne devredilmesi için 
sürdürülen (o çalışmaların 
başarısızlığa uğraması halinde ABD Başkanı Carter'in İran'a karşı sert 
yaptırımlar uygulanmasına karar verebileceğini 
bildirdi. 

Carter'in Paskalya tatilini geçirdiği Camp David'den döner dönmez 
Dışişleri Bakanı Vance, 
Güvenlik İşleri danışmanı 
Brzezinski, Savunma Bakanı Brown ve CIA Başkanı Turner'den oluşan 
Ulusal Güvenlik Konseyini toplantıya çağıracağı 
ve bu toplantıdan sonra 
alınacak yaptırımlar konusunda bir açıklama yapılacağı belirtildi. 

Yüksek düzeydeki bazı yetkililer, alınacak önlemlerin, İran'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve 
besin maddeleri ve ilaç 
dışında tam bir ambargo 
uygulanması olabileceğini ileri sürdüler, 

“REHİNELERİN 

DURUMU ÇOK İYİ" 

Bu arada Tahran'da 
bulunan bir grup yabancı 
din adamının önceki gün 
rehineleri ziyaret ettikleri bildirildi. . Ziyaretten 


Washington'daki diplomatik 
temaslar başladı 


sonra bir basın toplantısı 
düzenleyen 3 Amerikalı 
Rahip ile Rum Katolik 
Kilisesinin başı Başpiskopos Hilaryon Cappuci rehinelerin bedenen ve ruhen ''mükemmel durumda'' olduklarını, sinema 
ve televizyon seyretmelerine, spor yapmalarına 
ve müzik dinlemelerine izin verildiğini ve .İranlı 
öğrencilerden iyi muamele gördüklerini anlattılar, 
İRAN-IRAK 
İLİŞKİLERİ 

İran iile Irak arasında-" 
ki ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle İran Silahlı 
Kuvvetlerinin alarma geçirildiği bildirildi. 

İran ordusu sözcüsü 
yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin 
toplanacağını bildirdi, 
ancak hangi konuların 
görüşüleceğini belirtmedi. Konseyin, onbinlerce 
İranlının Irak'tan sınırdişı edilmesi konusunu ele 
alacağı sanılıyor. İran 
radyo ve televizyonü, 
sözkonusu İranlıların önceki gün kamyonlara doldurularak Dehloran yöresiden İran'a geçmeleri için sınıra gönderildikleri: 
ni haber verdi. 

KUTBZADE'NİN 

KONUŞMASI 

Öte yandan İran hükümetinin, Basra Körfezindeki üç adadan birliklerini çekmesi yolunda Irak" 
ın isteğini reddettiği bildirilirken, İran Dışişleri 
Bakanı Sadık Kutbzade, 
televizyonda yaptığı konuşmada, "'Dünyadaki İslam topraklarının bir santimini bile kimseye vermeyerazı olmadıklarını" 
söyledi. 

Irak hükümeti BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'e; gönderdiği mesajda, "İran hükümetinin 
Körfezde daha önce Araplara ait olan Büyük 
Tumb, Küçük Tumb ve 
Abu Musa adalarından işgal kuvvetlerini derhal geri çekmesini'' istemişti. 

Kutbzade konuşmasmda ayrıca "binlerce 
Müslümanın Irak'tan sınırdışı edildiğini'' hatırlatarak, Baas rejiminin devrilmesi: için Irak halkına 
yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. 

Bu arada Kutbzade' 
nin Suriye, Lübnan, Sudan, Kuveyt ve Cezayir'i 
kapsayan gezisine yakında çıkacağı belirtildi. 


Carter, Sedat la 
görüşüyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Washington'a gitti, Sedat 26 Mayısta sona ermesi gereken özerklik görüşmelerini çıkmazdan kurtarmak için ABD Başkanı 
Carter'la görüşmelerde bulunacak. İsrail Başbakanı 
Begin'in de bir hafta sonra Washington'a gitmesi bekleniyor. ç 

Sedat'ın üç gün sürecek olan ziyareti sırasında ABB 
Başkanı Carter'la bir dizi görüşme yapacağı, ayrıca 
Dışişleri Bakanı Vance, Savunma Bakanı Brown, eski 
Dışişleri Bakanı Kissinger ve Kongre üyeleriyle görüşmelerde bulunacağı açıklandı. 

Mısır'da çıkan "El Ahbar"' gazetesi, Sedat'ın ABD 
gezisinde özellikle Filistin meselesini çözmeyi amaçladığını yazdı. 

Gözlemciler, Arap dünyasının ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun Carter'dan Begin'e baskı yapmasını istediklerini, bu yüzden Carter'ın yeni bir zirve düşüncesini haziran başına bıraktığını belirtiyorlar. 

Öte yandan, Carter'ın Sedat ve Begin'le yapacağı 
görüşmelerde Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri tatmin edecek bir paket hazırlamayı amaçladığı ifade ediliyor. Görüşmelerde ayrıca, tartışma götürür konular üzerinde değil, anlaşmazlığa yol açan bazı 
ayrıntılar üzerinde durulacağı bildiriliyor. Bunlar, Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki topraklarda ders 
programlarını ve radyo televizyonu kimin denetleyeceği, siyasi tutukluların serbest bırakılması, bölünmüş 
ailelerin birleştirilmesi gibi konulardır. 

Bu arada Mısır'ın, İsrail'in iki yeni yerleşim merkezi kurma kararını kınadığı bildirildi. 

ARAFAT'IN SÖZLERİ 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat. 
Amerikan "Time" dergisine verdiği demeçte, Camp 
David anlaşmalarının Filistinliler için bir trajedi oluş 
turduğunu söyledi. 

Arafat, Carter-Sedat ve Carter-Begin görüşmelerin 
den önce yaptığı açıklamada, bu anlaşmalarda önyörülen özerkliğin kendi kaderini tayin hakkıyla ilgisi 
bulunmadığını belirtti. 

ABD'nin İran'ı elden kaçırdıktan sonra şimdi Af 
ganiştan olayıyla İslam direnişini kırmak istediğini, 
ancak Filistin meselesinin bunu engellediğini söyleyen 
Arafat, bu meselenin anahtar niteliği taşıdığını ve Fi 
listin halkının yasal hakları unutulduğu ölçüde Orta 
doğu'da ne istikrar, ne barış ne de güvenliğin sağlana 
mayacağını kaydetti. 

Reuter ajansının bildirdiğine göre Arafat ayrıca, 
Başkan Carter'ın Basra Körfezine müdahale için ö 
nerdiği "Yıldırım kuvvet"'in Basra Körfezine gönderilmesi halinde Arapların petrol kuyularını havayu uçu 
racaklarını söyledi. 


8 Nisan 1980 


örse çekiç 


Gülay Göktürk 
Kutsal ücret 


Adı üstünde kutsal ücret. Kitaplarda, araştırmalarda, incelemelerde böyle diyor asgari 
ücret için. Yani bir işçinin yaşaması, hayatını 
ve çalışmasını devam ettirebilmesi için gereken 
asgari miktar bu. Bu paraya dokunulur mu artık? Bu paraya el uzatılabilir mi? Ama uzatılıyor işte. Çünkü ekonomik zorlamaların”", işverenlerin ve IMF'nin dayatmalarının karşısında 
hiç bir şeyin "kudsiyeti" kalmıyor. Yıllardır 
yapılan Vâaatlerin ardından, bakıyoruz, komisyonlarda ne oluyorsa oluyor ve “kutsal ücret' 
yine vergiye tabi kılınıyor. 

Geçenlerde bir toplantıda Adnan Başer Kafaoğlu'nun yaptığı açıklama ile öğrendik, Hükümetin hazırladığı Asgari Geçim İndirimi Yasa Tasarısı komisyonda kuşa döndürülmüş. Yapılan değişikliğe göre, tasarıdan asgari ücret sözü çıkartılıp yerine 5 400 rakamı konmuş. Yani 
şu anda 5 bin 400 lira vergi dışı tutulacak, 
yarın öbürgün asgari ücret yükseltildiğinde, bu 
ücretin § bin 400 liralık bir bölümü vergi dışı 
tutulurken geri kalanı yine vergilendirilecek. 

Bir kere komisyonda yapılan bu değişiklik, 
hazırlanan yasanın mantığına, hazırlanış amacma aykırıdır. Bu değişiklik, Asgari Geçim İndirimi Yasasını sosyal bir yasa olmaktan çıkarıp, basit bir ücret operasyonu haline getirmektedir. 

Nedir yasanın amacı ve hazırlanış gerekçesi? 

Asgari ücretin vergi dışı kalması gerektiği fikri, asgari ücretin tanımından kaynaklanmaktadır. Yazımızın başında da söylediğimiz gibi, bu 
ücret, bir işçinin ülkenin o günkü şartlarında ve 
o günkü fiyatlarla ailesi ile birlikte yaşayabilmesi, ve çalışmasını sürdürebilmesi için gereken en 
az paradır. İşçinin bu paradan daha az bir gelirle insanca yaşaması mümkün değildir. Bütün çalışanların en az bu kadar bir kazanç sağlamasını 
garanti etmek devletin görevidir. Anayasamızın 
45. maddesi devletin bu görevini 'Devlet, 
çalışanların insanlık onuruna yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli, bir ücret 
elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır'cümleleri 
ile ifade etmiştir. 

Peki hükümet ne yapmaktadır? Hükümet, 
yasa tasarısında yaptığı ufak bir ibare değişikliği ile, devletin sağlamakla yükümlü olduğu bu 
en az parayı vergilendirmeye kalkmaktadır. 

Asgari ücretin vergi dışı kalması, çalışan , 
kesimin yıllardır en fazla üzerinde durduğu, 
iktidarlardan talep ettiği bir konudur. Bütün bu 
israrlı dayatmaların sonucudur ki AP hükümetinin programında yer almış ve bir yasa tasarısı 
olarak meclise gelebilmiştir. Bu tasarı, AP hükümetinin hazırladığı ve sosyal muhtevası olan, 
işçi lehine sayılabilecek tek yasa tasarısıdır. 
Ama işte o da, daha çıkmadan iğdiş edilmiştir. 
Milyonlarca liralık kara servet sahibine, vurguncuya, karaborsacıya ve büyük toprak sahibine, 
dokunmaya cesaret edemeyen ve yüzmilyarlarca 
liralık vergi kaybına gözyuman hükümet, gözünü işçinin-on-onbes bin lirasından ayıramamaktadır. 

Asgari Geçim İndirimi Yasa Tasarısında yaptığı değişiklik, hükümetin işçi lehine en ufak 
bir iş yapmaya niyeti olmadığını, tam tersine, 
buhranın bütün yükünü çalışan kesime yükleme- 
ye kararlı olduğunu göstermektedir. 

Yıllardır asgari ücretin vergi dışı kalması için 
mücadele eden ve bu tasarının gündeme gelmesi 
için çalışan işçi kesiminin ve sendikaların bu tasnnm iğdiş edilmesine izin vermeyeceklerini 


rmı umuyoruz. 


Divriği de 
bir Cevher-İş yöneticisi 
daha 


saldırıya uğradı 


ve yasanın asgari ücret kavramına ters düşmeyecek şekilde çıkması için ağırlıklarını koyacakla- 


© Yeraltı Maden-iş” in düzenlediği 
çeşitli saldırılara karşı TİKP, maden 


işçilerini ve 


Divriği halkını birliğe çağırdı 


DİVRİĞİ (ÖZEL) 


Divriği Cevher İşçileri 
Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve TİKP Divriği 
İlçe Başkanı İsmail Hoşça ,Yeraltı Maden-İş Sendikasının adamları tarafından saldırıya uğradı. 


24 Mart 1980 günü 
çalışmakta bulunduğu işyerinde görevi başında 
elektriklerin yanmadığı 
bir anda saldırıya uğrayan Hoşça'nın başı yarıldı ve dişi kırıldı. Daha 
sonra saldırganlar karanlıktan yararlanarak i 
Hoşça'nın İşletmeye ait 
ruhsatlı silahını da alarak kaçtılar. Daha sonra 
saldırganlar sivil savunma 
uzmanına telefon ederek 
silahı geri vereceklerini 
belirttiler ve bir kulübe- 
ye bıraktılar. 


Bu olaydan bir hafta 
önce de Yeraltı Maden- 
İş Sendikasının dışardan 
getirttiği kişiler tarafından Cevher İşçileri Sen- 


dikası Sekreteri İbrahim 
Eren de saldırıya uğramış ve çeşitli yerlerinden 
yaralanmıştı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama 
yapan TİKP Sivas İl Yönetim Kurulu saldırganların köşeye sıkıştığını belirterek şöyle dedi:"Divriği maden işçisinin birliğini parçalamakta ısrar etmek isteyenler büyük bir yanılğı içindedirler, Alevisiyle Sünnisiyle 
bütün maden işçisi ve 
Divriği halkı birlik istiyor. 
Tek tek saldırılar bizi yıldıramayacaktır. Konuyu 
aydınlatacağız ve mese 
lenin üzerini küllendirmek isteyenleri teşhir 
edeceğiz. Şurası unutulmamalıdır ki Divriği maden işçisine musallat olan bu saldırganlar cezalandırılmadan işyerinde 
huzur da sağlanamaz. 
Saldırganlar telaş içerisindedir. Ne yaptığını bilmez duruma düştüler. Bu 
son olay bir avuç sahte 
solcunun iflasıdır. Bütün 
Divriği halkını ve işçisini bunlara karşı birleşmeye çağırıyoruz." 


işçi sendika 


İşçi haklarına yönelik girişimler sürerken 


Türk-iş'li sendikacılar 
hükümete karşı tutum 


belirlemek 


için toplanıyorlar 


© Birçok Türk-İş” li sendikacı hükümete karşı daha aktif 
bir tutum takınılmasını istiyor 


İŞÇİ SERVİSİ 


Demirel o hükümetine 
karşı izlenen siyaseti göz- 
den geçirmek ve yeni 
bazı kararlar almak üzere 
Türk-İş'e bağlı sendikaların icra kurulları ve Genel 
Yönetim Kurulu, Ankara' 
da peşpeşe toplantılar 
yapacak. Sendikal çevreler tarafından "önemli" 
olarak nitelenen bu toplantılarda, hükümetin işçi haklarına yönelik tutumunu değiştirmemesi 
halinde, Türk-İş'in yapacağı girişimler tespit edilecek. Türk-İş'e bağlı bir 
çok sendika yöneticisinin hükümete karşı konfederasyonun daha aktif 
bir tutum takınmasını istedikleri bildiriliyor. 

Yarın Ankara'da 'lurk- 
İş yöneticileri ile konfederasyona bağlı tüm sendikaların icra kurullarının 
yapacağı ortak toplantıdan sonra ertesi gün de 
Türk-İş Genel Yönetim 
Kurulu toplanacak. 


TOPLANTIDA ELE 
ALINACAK KONULAR 


Hatırlanacağı gibi hükümetin kurulmasından 
hemen sonra aralık ayı 
başlarında Türk-İş yöneticileri Başbakan Süleyman Demirel'e 10 maddelik bir "istekler listesi" 
sunmuş, daha sonra da 
şubat ayı içinde yine hükümete ve siyasi parti 
yöneticilerine ''sosyal önlemler paketi"'adı altında 
konfederasyonun görüşünü bildirmişlerdi. Aradan 
geçen 4,5 aylık süre içinde hükümetin, Türk-İş'in 
isteklerinin çoğunu dikkate almadığı aksine toplusözleşme düzenini askıya alma, ücretleri dondurma yönünde girişimlerde bulunduğu ve işçi 
kıdem tazminatlarını ve 
ikramiyeleri ödemediği 
görüldü. 


Birçok. konuda hükümet yetkilileri ile Türk-İş 
yöneticileri arasında görüş birliği sağlanamadı. 
Türk-İş (o yöneticilerinin 
şikayet ettikleri konuların başında, KİT'lerde 
700 bin işçiyi kapsayan 
toplusözleşme görüşmelerinin ağır ilerlemesi 
geliyor. Bu sözleşmelerin 
başbakanlık bünyesinde 
oluşturulan o'Toplusözleşme Koordinasyon Kurulu" tarafından yüzde 
56 zam sınırında dondurulmak istenmesi de diğer bir anlaşmazlık konusunu oluşturuyor. 


Hükümet tarafından 
hazırlanan Oo "eşel-mobil 
yasa tasarısı'da Türk-İş 
yöneticileri (o tarafından 
şiddetle eleştiriliyor ve 
bu tasarınmn "toplu pazarlık sistemini 5 yıl süreyle askıya almak" an 
lamına geldiği belirtiliyor. 


Yeni vergi yasa tasarısı 
da Türk-İş'in eleştiri konuları arasında bulunuyor. Türk-İş bu tasarının 
işçiler üzerindeki vergi 
yükünü ( ağırlaştırdığını 
belirtiyor ve yan ödemelerle çıplak ücretin birleştirilerek ( vergilendiril - 
mesine, ayrıca kıdem tazminatından vergi alınmasına karşı çıkıyor. 


Asgari geçim indirimi 
yasa tasarısının komisyonda değişikliğe uğraması da Türk-İş tarafından eleştiriliyor. 


Yarın başlayacak Türk- 
İş toplantılarında birçok 
sendikacının, kurulduğu 
günden beri işçi haklarına karşı savaş açan Demirel hükümetine karşı 
daha aktif bir tutum takınılmasını isteyeceği 
bildiriliyor. 


Türk-İş tabanı yönetimin hükümete karşı daha etkin bir mücadele yürüt- 


mesini bekliyor. 


YSE 


işyerleri MHP'ye 
terkedilmeye 
çalışılıyor 


©izmir YSE 3. Bölge Müdürlü 


YSE-İş Sendikasının 


odasının kapatılması için baskı yapılıyor 


İZMİR (ÖZEL) 
Demirel hükümetinin 
kurulup, AP Afyon Senatörü Ahmet Karayiğit'in 
Köyişleri Bakanlığına getirilmesinden sonra, birçok bölgede YSE işyerlerinin MHP üssü haline getirilmesine çalışılıyor. 
işkolu düzeyinde yet- 


bağlı Köy YSE-İş Sendikasının işyerlerinde örgütlenmesi için işçilere 
baskı yapılıyor. 

YSK'nın birçok işletmesine MHP'li müdür ve 
müdür yardımcıları atanarak,bunların işletmeleri MHP üssü haline getirilmelerine göz yumulu- 


kili olan Yol-İş Federas- yor. 
yonuna bağlı YSE-İş İzmir YSE 3. Bölge 
Sendikası "yerine MİSK'e Müdürlüğünde de işyeri 


Fransa'da 3 bini aşkın 
konfeksiyon işçisi Kayıt Kabul 


Bürosuna başvurdu 


© Sahte TKP'nin CGT aracılığı ile 
konfeksiyon işçilerinin 
mücadelesini bölme girişimi 
mahkum edildi 


GÜRLER AKDORA (PARİS) 

Turist konfeksiyon işçilerine Fransa'da açılan Kayıt Kabul Bürosuna müracaatların 3 bin 
rakamını aştığı öğrenildi. Şimdilik müracaat 
formlarını alan turist işçiler ileriki haftalarda 
verilen gün ve saatlerde bir kontrat veya işe alınma vaat belgeleri, iki oturma belgesi ve diğer tamamlayıcı belgeler ile birlikte gelerek Çalışma Bakanlığının yaptığı anketi de doldurup 
dosyalarını yetkililere teslim ediyorlar. 

CFTD Sendikası tedbir olarak formların bir 
kopyesini sendikanın konfeksiyon işçileri kolu - 
na götürülmesi öneriyor, Kontrat yapmak için 
patronların yasalara aykın olarak birkaç bin 
frank ücret istemeleri yoksa kontrat ve iş vaat 
kağıdını vermeyeceklerini söylemeleri işçiler 
arasında huzursuzluk yaratıyor. 

Yine yasanın patronların odemek Zorunda 
oldukları 2500 Fransa frankının genel sağlık 
muayenesini de işçilere ödetmek istemesi turist 
işçilere ekonomik bakımdan vurulan bir darbe 
olarak değerlendiriliyor. 

Bilindiği gibi kontratlar asgari geçim ücreti 
üzerinden , yapılıyor. Bu zorlukların yanısıra 
Fransız Komünist Partisinin güdümündeki CGT 
Sendikası bölücülük yaparak sahte TKP'den aldığı direktifle turist işçileri kendi çemberine sıkıştırmayı amaçlıyor. 31 Mart Pazartesi akşamı Burs de Travailler'de 

sahte TKP'nin CGT içinde faaliyetlerini yürüten kolu 'bölücü bir toplantı düzenledi. Konfeksiyon işçileri bu toplantıyı boykot ederek 
bir avuç sahte TKP'liyi kendi başlanna yalnız 
bıraktılar.Sendika içinde mücadele eden grevci işçiler grubu bir bildiri çıkararak olayı teşhir ettiler ve"TKP'li hainler CGT maskesi ile ortaya 
çıktı"' dediler. 


ve işkol» düzeyinde yetkili olan YSE-İş Sendikasının işyerindeki sendika 
odası kapattırılmaya çalışıldı. 3. Bölge Müdürü 
Kaya Serdaroğlu'nun göreve getirilmesinden 
sonra YSE-İş'in kapatılması için sendika yöneticilerine baskı yapılıyor. 


İşçilere de belli bir 
mühlet tanmarak KÖY- 
YSE-İş'e geçmeleri, 
YSE-İş'den istifa etmezlerse işten atılacakları 
söyleniyor. 


Son olarak YSE-İş'in 
Bölge Müdürlüğündeki o» 
dasının kapatılması için 
Emniyete (o başvuruldu! 
YSE Bölge Müdürlüğü 
sendikanın yetkisiz olduğunu, odayı kanunsuz 
şekilde işgal ettiğini öne 
sürerek odanın kapatılmasını istedi. Ancak, 
emniyet ve dernekler masası yetkilileri durumu 
inceledikten sonra YSE- 
İş'in yetkili olduğunu ve 
işyerinde sendika odası 
açmasının yasalara aykır 
olmadığını belirterek 
Bölge Müdürünün isteğini 
yerine getirmedi. 

Yetkili sendikanın kapatılması için baskı yapılırken, 3. Bölge müdürügünde Köy-YSE-İş'in örgütlenmesi için her türlü 
olanak sağlanıyor. İşyerinde MİSK'e bağlı bu 
sendikanın faaliyet yürütmesi için kendilerine oda 
tahsis ediliyor. 

Erzincan'da MHP yöneticiliği yapmış olan ve 
müdür muavinliğine son 
hükümet değişikliğinden 
sonra atanan Suat Erbil 
ve Köy YSE-İş Şube 
Başkanı Ömer Tınoğlu' 
nun çabalarıyla İzmir 
YSE 3. Bölge Müdürlüğü 
de komandoların barındığı MHP üssü haline getirilmeye çalışılıyor. 

öte yandan YSE İzmir İl Müdürlüğünde de 
aynı durum sürüyor. lgi: 
lere Köy  YSE-İş'e 
geçmeleri için baskı yapılıyor. 19 işçinin iş akitlerinin feshedilmesinden 
sonra YSE-İş Sendikası 
İzmir İl Müdürlüğü YSE- 
İş Şube Başkanı Mustafa Akınsoy'un da sudan 
sebeplerle iş akti feshedildi. 


ğünde yetkili F 


=| 


Aydınlık 


TEDBİRSİZLİK SELLERİN BÜYÜK ZARAR 
VERMESİNE YOL AÇTI 


© GEREKLİ ÖNLEM ALINMAZSA YENİ BiR TAŞKIN OLAYININ 
ADANA VE ÇEVRESİNİ TOPTAN YOKEDECEĞİ BELİRTİLDİ 


© ANKARA (AA) 
Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Azmi Tavlı, sel baskınlarına “erken uyarı" 
sisteminin kurulmamış olmasının neden olduğunu söyleyerek, ''Seyhan Barajı üzerinde mutlaka 
yeni bir baraj inşa edilmelidir" dedi. 


Azmi Tavlı son günlerde aşırı yağışlar nedeni 
ile oluşan sel baskınlarıyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünün iyi bir istihdam 
politikası yürütmediğini söyleyerek şu görüşlere 
yer verdi: 

"'DMİ son Seyhan taşkını olayında aşağıdaki 
işlevleri yerine getirmeyerek durumunu ortaya 
koymustur: 


“Seyhan havzasına düşecek yağış DMİ tarafından önceden öngörülerek belirlense, kamuoyu ve ilgili kuruluşlar uyarılsa idi, Adana ve civarında oluşacak zarar, gerekli önlemlerin zamanında alınması ile azaltılabilirdi. 

"27 Martta yağışın başlamasından sonra, 
DMİ Seyhan havzasına düşen yağışları zamanında değerlendirip ilgili kuruluşlara iletememiş 
ve bu da olayda gerekli olan teknik bilgilerin 
eksikliği sorununu doğurmuş ve olay anında 
teknik çalışma yapan komisyonu karar vermede 
zor durumda bırakmıştır. 

“Seyhan Barajının inşa edildiği 1956 yılından sonra, 1957.1968, 1975 ve 1979 vıllarında 


Seyhan nehri taşkınları büyük bir rastlantı sonucu ve sorumluların subjektif kararları ile az bir 
zararla atlatılmıştı. DMİ bu taşkınlarda da seyirci kaldı. 

"Yukarıdaki taşkın tarihlerinden de anlaşılacağı üzere Seyhan havzasında gelecekte de 
büyük taşkınların olasılığı mevcuttur. Bugünkün- 
den daha büyük bir taşkın olayında gerekli önlemler alınmazsa Adana kenti yörede yaşayan 
insanlarla toptan yokolma tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. 

“SEYHAN HAVZASINDA YENİ BİR 
BARAJ YAPILMALIDIR" 

Azmi Tavlı, Seyhan havzasında yeni bir 
taşkın olayının tekrarında zararların en aza 
indirilmesi yönünde * çözüm olabilecek kısa ve 
uzun vadeli alınmesi gereken önlemleri de şöyle 
sıraladı: 

“Seyhan havzasında mutlaka yeni bir baraj 
inşa edilmelidir. Bu uzun vadeli ve köklü bir 
çözüm dür. Bu şekilde hem bölgede taşkın nedeni ile olabilecek zararlar önlenecek, hem de 
bölgede varolan su potansiyeli enerjiye dönüştürülerek enerji darboğazında olan ülkemizin enerji açığının bir kısmı kapatılmış olacaktır. 

“Kısa vadede alınması gereken önlem İse, 
Seyhan havzasında meteoroloji ve hidrometrik 
uyarı sistemlerinin zaman kaybetmeksizin kurulmasıdır. Bu suretle böylesi bir olayda önlem 
alınması kolaylaşacaktır." 


İMA Ne DUN Mai z 


Kahramanımızın DEDESİ- 
HAMINNESİ BABASI- 
ANNESİ ve... 


Bütün sülalesi 


İR masala, bir öyküye, bir efsaneye elbette bir yerden başlamak gerekir. Biz eğer 

bu işe HIRTOĞLAN (nam-ı diğer CILK KAM- 

BER)'in sülalesinden başlayacaksak, öne dedesini almamız gerekir ve dedesi üzerine çıkarılan asılsız söylentilerin ilki şöyledir: 

1870 yılı kışında, Gümülcine'nin Gümüşhacı- 


köy'ünden Çıplak Ali beline bir hamam peştemalı sarıp yola düştü, Yalın ayak, başı kabak Der- 


saadet'e geldi. İzbandut gibi adamdı. Tuttuğunu 
koparırdı. Harama kuşak çözmezdi. -Zaten çözecek kuşağı da yoktu ya!- Hamamlarda kütük 
yardı, külhanlarda yattı. Külhanbey deyimini 
'Türkceve sokan odur. 


Tuzu kuru paşa'ırdan biri bunu gördü.. “Yi. 
gitim, sen ace neden güreş tutmazsın?"" dedi. 
Aldı konağına götürdü. Kendisini ilk gösterdiği 
yer Çırpıcı Çayırı, ikincisi Kırkpınar'dı. Önünde 
kimse dayanamaz, duramazdı. Kusuru sorulduğunda, biricik kusuru, doymak nedir bilmemesiydi. Bir oturuşta, Köroğlu ile aşık atasıya, 
bir lenger pilav, bir koca koyun haklar, iki bakraç ayran içerdi, Cocacola ve benzeri şeyler içmezdi. "Nasıl, doydun mu?" diye sorulduğunda: "Ağam, doğrusunu ister isen, yidiklerim 
daha dişimin kovuğuna bilem gitmedi!" ' derdi. 
Şunca tıkınmasına karşın, gövdesinde bir dirhem yağ taşımazdı. Gövdesi çelik gibi sinirden, 
kösele sertliğinde etten oluşmuştu. Kellesi, pos 
bıyıklarını saymazsak, devekuşu yumurtasına 
benzerdi. 

Durum, zamanın horoz dövüştüren padişahı- 
nın kulağına gitti. "Gelsin görelim!"' diye irade 
eyledi. Peşrevlerini, güreşlerini seyrettiğinde 
kendisinden ziyadesiyle hoşlandı. Çıplak Ali 
ondan sonra sarayda kaldı. Tez ilerledi. Başpehlivan oldu, Yanya'yı, Konya'yı, Budapeşte'yi ve Paris'i gördü. İnce belli, çakıl çukul dil- 
li bir Çerkez kızıyla evlendirildi. Altısı erkek, 
dördü kız, çocukları oldu. Zamanla sayısı kırka 
yaklaşık torunu oldu ki, HIRTOĞLAN bu torunların tam kırkıncısı olup, "Kırk Haramiler" 
in başını çekti. 


Sorsanız, dedesini herkesten saklar idi 
Çıplak Ali ki yedi öküzü haklar idi 
Gerisinde kırk söğüt dalı bıraktı gitti 
Hepsi odun kesilip insan pataklar idi. 
Bilinmez ya kimbilir belki dedeye çekti 
Hırtoğlan kudurdukça millet sineye çekti 
Masal üstüne masal kurmaksa da işimiz 
Masal mı efsane mi bilmeyiz neye çekti. 
Hırtoğlan yatakta kız kadın ayırmaz idi 
Yaşın başın işin ve adın ayırmaz idi 
Arkadaşlık ve dostluk şöyle şu yanda dursun 
O atasın, anasın bile kayırmaz idi 


Dedesi üzerine çıkarılmış söylentilerin ikincısı şöyledir: 

1870 yılı kışında, Napoli'nin ünlü bahçelerinden "Parc de Capodimonte "'de çalılar içinde, 
gazetelere sarılmış bir bebek bulundu. Bu bebek, bulunan öbür bebeklere benzemiyordu, her 
yanı kıllıydı, ayrıca, iki buçuk aylıkken konuşuyor, kendisini sarmalayan gazetedeki günlük 
olayları okuyordu. Olağanüstü yaratılışı dolayısıyla poliste barınamadı, Napoli Belediye Başkanı Sinyor Fâcchetti'nin eline geçti. Bir süre 
adamın evinde kalıp çocuklarına dadılık ettikten sonra, Sinyor Facchetti bebekle ilgili birkaç gösteri düzenlemeyi uygun buldu. Bebeğe 
herkesin içinde birkaç soru soruldu, Bebek geleceği bildi, "Benden sonra olağanüstü bir yaratık 
olarak Benito Mussolini adında biri gelecek. İtalya'nın tepesine tüy dikecek!" dedi. Bu arada 
Sinyor Facchetti'yi, yardımcısı Sinyor Benetti'yi ve hatta parkta kendisini bulan memuru tanıdı, ancak anasıyla babasının kimler olduğunu 
bilip söyleyemedi. “Her ikisi de maymuna benzerlerdi, kıllı insanlardı. ." demekle yetindi. Bebek, Darwin görüşünü doğruladığından, gösteri- 


ye gelenlerce alkış ve para yağmuruna tutuldu. m ti 
Yanıbaşına konulan saydam kasenin içi atılan © 
liretlerle doldu. Sağlanan yüklüce paranın yarısını Belediye kendi geliri saymış, öbür yarışını bebeğin kendisiyle birlikte, "Üstün Zekâlı 
Çocukları Koruma Derneği'ne kaydırmıştı. 

Bulunduğu parkın onuruna Anastasi Capodimonte adı verilen bebeğin üstün zekalılıktan apar topar geri zekâlılığa ve giderek alıklığa doğru yol aldığı görüldü. Bir fil gibi yemek yiyordu. 
(Ki bunun dedeye ilişkin ilk söylentilerle ortak 
bir özellik taşıdığı açıktır.) "Yavrum, doydun 
mu?" diye sorulduğunda, "ÜÇ parça "sığır bifteği ile üç tabak spagetti nedir? Daha tadına bile varamadım." diyordu. 

Bütün bunlar, beş yaşındayken, Anastasi 'nin, A 
derneğin bakımevinin kapısı önüne bırakılması- Ķ 
na yetti. 

Ondan sonra Napolililer , sırasıyla, sokaklar- 
da herkese avuç açan ahmak bir dilenci çocuk : 
soygun çetelerinin başı ateş parçası bir delikanlı, her dövüşte karşısındakinin belini kıran 
amansız bir genç adam, yükünü tutunca durmuş 
oturmuş ve sekiz kadınla evlenmiş bir başka 
Anastasi gördüler. Anastasi'nin zamanla sayısı 
kırka yakın torunu torbası oldu ki, gücünü kullanmakta sınır tanımaz HIRTOĞLAN bu torunların ilkidir. 
dir: 


Bir MİT kahramanının çeşitli kaynaklardan 
çıkabileceğini gösteren üçüncü söylenti şöyle- 


Kesinlikle hayır! Asla ve hiç bir zaman adı 
belleklerden silinmeyen bu ünlü ve sorumlu pehlivanın İtalyan zibidisi Anastasi Capodimonte 
ile uzaktan yakından en küçük bir ilgisi, ilişkisi 
yoktur ve olamaz. Çünkü onun dedesi Tom 
Tyler Amerika'da, Amerika'nın da Texas Eyaletinde doğmuştur. Burada kayıtlara geçmiştir. Hatta aile Amerika'ya İtalya ile İngiltere'den göçmüştür. Tom Tyler büyük bir çiftliğin kahyası olup, o çiftlikte Sylvia adında, aslı 
Sicilyalı bir hizmetçi parçasıyla evlenmiştir. 
Sylvia bu evlilikten sadece bir erkek çocuk dogurmuştur. Sonradan adı birtakım kirli işlere 
karışan Edgar Kirby adlı bu çocuk, epey süre 
New York'u haraca kesmiştir. Gücünü kullanmakta sınır tanımaz sorumlu pehlivan Hırtoğlan 
kötünün kötüsü bir rastlantıyla, babası Edgar 
Kirby'nin elektrikli sandalyeyi boyladığı gün, 
Harlem'in yoksulluk akan bir evinde dünyaya 
gelmiştir. Babaların günahını çocuklar, 
çocukların şımarıklığını anneler çeker derler ki, 
bu olayda bir kez daha doğrulanmıştır. 

Dördüncü ve inanılması en güç söylenti ise 
şöyledir: 

Ne Gümüşhacıköy, ne Napoli, ne Texas! Mit 
kahramanları uğruna çok şeyler uydurulursa 
da bu denli uydurmak olmaz! CILK KAMBER- 
ya da KAMBIR'ın- babası doğma büyüme Parislidir.. Su katılmadık Fransız'dır. O, Cezayir'de evlenmişti. Askerdi ve çavuştu. Çok Cezayirli öldürmüştü. Karısı ise gerçek bir İngiliz 
Lady'sidir. Kendi ana dilinden başka İtalyanca, 
Almanca, Ermenice, Çince ve İngilizce bilirdi. 

İki oğluna da öğretirdi. Kırım Savaşı'nda hastalandı, çok yaşamadı. Ölüm döşeğinde yanında 
yalnız büyük oğlu Andre vardı. Küçük oğlu 
J'attendere hayırsızdı. Hayırsızada'da, martılar 

ve köpekler arasında, bir deniz kızını metres edinerek, Kur'an, kural ve kuram dışı bir yaşam 
yolu seçmişti. Babasının ölürken büyük oğluna 
neler söylediğini kimse bilmiyor. Ne var ki, anasını da yitiren Andre'nin her yeri boşlayıp 
Londra'ya kapağı attığı, ticarette alıp yürüdügü, borsada oynadığı, büyük paralar kazandığı 
herkesce biliniyor. Andre ile Mister Sherlock 
Holmes çok yakın arkadaştılar. Akşamları kulüpte buluşurlar, pipolarını içerler, viskilerini 
çakıştırırlar, saatlerce satranç oynarlardı. G 
Mister Holmes ona her partide yenilirdi. Bu K 
Andre, Mister Holmes'un salık verdiği Marion & 
adında varlıklı bir dulla evlendi. Yalnız bir tek Ke 
çocukları oldu. O da HIRTOĞLAN adıyla ünle- 2 
nen CILK KAMBIR'dır. Masalların kurnaz, yoksul, acımasız Keloğlan'ı onun yanında devede 
kulak kalır. James Bond'un annesiyle Bayan 
Marion süt kardeşidirler, aynı inekten süt içtiler. 

İşte, dedesinden başladığımız Hırtoğlan'ın 
dedesi, haminnesi, annesi ve babası üzerine or- $$ 
talıkta daha böyle nice söylenti dolaşır. Sözde, 
Sibirya sürgünlerinden Bay Boris'le Bayan Nadia Gi 
bir uçak ele geçirmişler kaçıyorlarmış. Kaç- © 
maktalarken, Bayan Nadia'nın sancıları tutmuş. 
Ayın on dördü gibi bir kız doğurmuş. (Yani, ol- Ş 
dukça ablak suratlı.) Gelgelelim kendi canlarını 
bile güç kurtaracaklar, bebeğe nasıl bakacaklar? 


(Devam edecek) 


8 Nisan 1980 


` Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han: 


“Bir er gibi cepheye 


koşup çarpışmak 
istiyorum” 


Afgan elçisi özetle demektedir ki: 

“Yalnız Doğu milletleri değil, bütün İslam dünyası Türk milletinin meşru hakkını savunmak için 
REN a biliyor. İtilaf devletleri, zalim davranışlarını İzmir ve Trakya'da Hıristiyanların çoğunluğu oluşturduğunu söyleyerek tevile kalkıştılar. Bu 
takdirde, İngilizlerin, hiç İngiliz bulunmayan memleketlerde işi ne idi? İngilizler bu çoğunluk meselesini sıkılmadan nasıl ileri sürüyorlardı? Onlardan 
her şey beklenir. İngilizler burada Türklere karşı 
nasıl bir durumda iseler, Doğu'da Afganistan ve 
Hindistan'a karşı da aynı durumdadırlar. Yunanlılara gizli veya açık yardımlarına devam ettikleri 
takdirde, Afganistan da Hint devrimcilerine, Hint 
sınırındaki milletlere İngiliz aleyhinde yardımda 
bulunacaktır. İngilizler, açıktan açığa Türkiye'ye 
karşı savaşa girişecek olursa Afganistan da İngilizlere karşı savaş ilan edecektir. Afganistan'ın Batı" 
nın saldırısına karşı kayıtsız kalmadığını herkes 
bilmelidir. Hakkınızı hiç kimse elinizden alamayacaktır. Sözümü burada kesip diyorum ki, muzaffer olsun İslam gazi ve mücahitleri"' (59) 

PEK YÜCE BİR SES 

Bu demecin ardından Hakimiyeti Milliye bir 
yazarını Afgan elçiliğine göndermiştir. Gazeteci, 
Afganistan'da Meşrutiyet ilan edilmesi sebebiyle 
Elçiyi tebrik de etmiştir ve söz Türkiye'deki duruma getirilmiştir. Yunanlıların gitgide hunharca 
ve zalimce bir şekil alan saldırılarına karşı kardeş 
ve dindaş bir millet olan Afganistan'ın ne düşündügü agiye sorulmuştur. Sultan Ahmet Han demişir kı: 

''Yunanlılar dışardan teşvik ve yardım görmektedirler. Bugünkü savaş, bir Türk-Yunan savaşı değil, Türk-Avrupa mücadelesidir. Avrupa, hayalci 
Yunanlıları madden ve manen besleyerek kendileri için alet haline getirmiştir. Önümüzde boğulmak istenen Türkiye bulunuyor, Türkiye de, 
bütün diğer milletler gibi, hayat hakkına, varolma hakkına sahiptir. Kendi arazisi ve bağımsız 
sınırlarının saldırıya uğradığını gören İslam dünyası, artık bu açık haksızlığa ve saldırıya karşı tahammül edemeyecektir. İslam dünyası Türkiye" 
ye karşı nasıl yardım edileceğini pekala bilir, Hükümetimden hiç bir bilgi alamamış isem de şahsi 
kanım şudur ki, Afganistan Türkiye'ye karşı ne 
biçimde ve hangi noktada yardım edeceğini 
bilmektedir." 

“İslam dünyası bu saldırıyı kendisine yapılmış 
saymaktadır. Türkiye'ye yapılan saldırıdan bütün 
Doğulular müteessir olacaktır. Türkiye ne hissediyorsa, emin olunuz ki, bütün Doğu da aynı 
hissi taşıyor. Bu hissin yankıları yakında görülecektir. Türkü seven Doğulular, derdinin çaresini 
bulmaya koşacaklardır. 

“Türkiye'de yaşayan Afganlılar, her gün elçiliğime başvurarak cepheye gitmeleri için izin istemektedirler. Bu Türkiye'ye bağlılığın derecesi için büyük delildir. Bütün heyetimiz, cepheye koşmaya 
isteklidir. Bir er gibi çarpışmak isteği duyuyorum. 
Avrupalılar, Doğululara ve İslamlara karşı zulümlerinine kadar artırırlarsa, İslamların ve Doğuluların 
da gücü o oranda büyüyecek ve çalışmalarını o 
oranda artıracaklardır. 

"Türk ordusu hakkında sarsılmaz kanımız vardır. Mahir kumandanlarınız, düşmana istediği yerde kahredici bir darbe vuracaktır. Bu dünyada iki 
çeşit ordu vardır, Biri hükümetin besleyip yetiştirdiği ordu, diğeri ise düşmanın zulüm ve cefası 
karşısında kalbindeki cevherle kendi kendine vücut 
bulan ordu. Türk ordusu ikinci sınıfa mensuptur. 
Yunanlılar ise sırf istila ve fetihçilik için, başka- 

` larının menfaatine çalışıyorlar. Eskişehir ve Kütahya'yı elde etmekle bir sonuca ulaşamazlar." 
(60) 

5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal başkomutanlığa seçilince Afgan elçisi bir kutlama yazısı 
göndermiştir, (61) Mustafa Kemal buna verdiği cevapta Afganistan'ın ve Elçinin, savaşımızın acı tatlı bütün evrelerine karşı gösterdiği ilgiye en sıcak 
ve içten teşekkürlerini bildirmiştir. Afgan elçiliğinin dileklerini teftiş sırasında orduya tebliğ edeceğini eklemiştir. (62) 

AFGAN ELÇİSİ "ZAFER BİZİMDİR" DİYOR 

Afgan elçisiyle, üçüncü görüşmeyi Kastamonu" 
da yayınlanan Açıksöz yapmıştır. Gazetenin Zonguldak muhabiri Tahir Karaoğuz, Mehmet Akif'i 
de yanına alarak "'sıcak bir havada, Cebeci yolunda, birkaç defa toz bulutlarına boğularak, yeşil 
bahçeler ortasında, saksıdan taşan bir çiçek demeti kadar narin" Elçiliğe gitmiş ve bir görüşme 
yapmıştır. Bu görüşmenin metni, gazetesinin 12 
Eylül tarihli sayısında birinci sayfada 4 sütun üzerinde yayınlanmıştır. 

Sakarya Savaşının en şiddetli devresidir. Bir çiçek demeti kadar narin elçilik, tozlu, sıcak bir 
günde nasıl insanlara ferahlık veriyorsa, Afgan 
elçisi de, zulüm gören ve direnen insanların kalbi- 
ne ferahlık Serpmektedir. 

"Zafer bizdedir"! demektedir. "'Düşmanlarımız 
doğrudan doğruya hayatımıza kastetmektedir. Biz 
de kendimizi savunuyoruz. Misaki Milli uğrunda savaşıyoruz..." O, "savaşıyorsunuz'' demiyor, "'savaşıyoruz"' diyor. Bu savaşı Afgan halkının da savaşı 
olarak görüyor. Bugün Türkiye yurtseverlerinin Afgan halkının Rusya'ya karşı direnişini Türkiye'nin 
de bir direnişi olarak görmesi gibi. 

Afgan elçisi, Açıksöz adına gidenlere 
Afganistan hakkında da birçok bilgiler veriyor. 
Afganistan'ın nüfusu 10 milyon kadardır. Afganistan halkı Türklere karşı sarsılmaz bir saygı beslemektedir. Afganistan'da savaştan kaçanı asla affetmezler. Afganistan'ın medeni durumu aşağı yukarı 
Anadolu gibidir vb. (63) 

BU ZAFER, MÜSLÜMANLARIN KALPLERİNİ 
SEVİNÇ NURUYLA AYDINLATTI 

Sakarya Savaşının kazanılması üzerine Sultan 
Ahmet Han, Mustafa Kemal'e bir kutlama yazısı 
göndermiştir. "Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun bu zaferi, tabiatıyla her konuda Türkiye'ye 
ilgi duyan Müslümanların kalplerini sevinç nuruyla 
aydınlattı. ''demiş, başkumandanı, kumanda heyetini kutlamış, ., zaferin devam etmesini dilemiştir. 
(64) 

Sultan Ahmet Han, şehit yavrularının ihtiyaçlarına harcanmak üzere Kızılay Hanımlar şubesine 
bin lira da bağışta bulunmuştur. (65) 

İSLAM DÜNYASI KOCA BİR VÜCUT GİBİDİR 

Afgan Elçisi, Türkiye halkının mücadelesine 
karşı duyduğu ilgiyi, Fransız kadın gazetecisi Georges-Gaulis'e, şöyle anlatmaktaydı. Bu gazeteci Af 
gan elçisinden 9 gün sonra Ankara'ya gelmişti: 

“İslam dünyası koca bir vücut gibidir. Başı Türkiye, boynu Azerbaycan göğsü İran, kalbi Afganistan, karnı Hindistan'dır. Mısır'la Filistin, Irak' 
la, Türkistan da kolları ve bacaklarıdır. Bir insanın 
başına vurulur da, vücudunun kalan tarafı bunu 
duymaz olur mu? İngiltere başımıza çok sert vurduğu içindir ki, hepimiz buna karşı geliyoruz." 
(66) Bu aktarmayı yapan Kınross, diyor ki: "Bir 
zamanlar Avrupa'da Garibaldi'nin adı nasıl yayılmışsa, Mustafa Kemal'in adı da Asya'da öyle yayılıyor, bütün Doğu Uuluslarının hayalini kamçılıyordu. Güttüğü savaşın haberleri, Suriye'ye, Mısır'a 
Hindistan'a, hatta Çin'e kadar yayıldı." (67) 

1921 yılı içinde ve 1922'de Türk basınında Af- , 
ganistan'la ilgili haberler eksik olmamaktadır. Bunlardan birinde Afganistan fevkalade elçisi Muhammet Veli Hân'ın, diplomatik ilişki kurmak üzere 
Washington'a gittiği(68 ) bir diğerinde, barış anlaşması yapmak için Afganistan'ın İngiltere'ye karşı 
ileri sürdüğü şartlar(69), başka birinde, Afganistan' 
la İran'ın yaptığı dostluk anlaşması yer alıyordu. 
Türk-Afgan anlaşmasında olduğu gibi, bunda da, 
taraflardan biri saldırıya uğrarsa, diğer tarafın saldırgana karşı koyacağı yer alıyordu. (70): Haberlerden birine göre, Afganistan devlet düzeni yeniden ele alınmaktadır. Bakanlıklar kurulmuştur. 
Afganistan Anadolu hareketini büyük bir ilgi ile 
izlemektedir. Sık sık yapılan dini toplantılarda 
zafer için dua edilmektedir. Kabil'de yapılan 60-70 
bin kişinin katıldığı yağmur duasında Emanullah 
Han da hazır bulunmuş ve Mustafa Kemal Paşa'nın 
adını da anarak halkın gösteride bulunmasına sebep olacak sözler söylemiştir. Afganistan'da 
eğitime büyük önem verilmektedir. Her köy camisinin yanında bir okul açılması kararlaştırılmıştır. İlk ve diğer okullarda askeri eğitimler yapılmaktadır. (71 'Afganistan'agiren ilk İngiliz gazetecisinin izlenimleri de Türk basınında yer almıştır. 
Afganistan kutsal topraklar üzerinde Batı egemenliğini reddetmektedir. Bir askeri önder, İslam 
dünyasının bugünkü duygularını yansıtmak için 
Farsça bir atasözü söylemiştir İngiliz gazetecisine: 
"Bir adamı, bir odaya kilitleseniz, nihayet kapıyı 
kırmaya mecbur olur." (72). 

Bir Kahire gazetesinin vayını da Sebilürreşat 
tarafından aktarılmıştır. (73) Buna göre 10 milyonluk Afganistan'da henüz 142 okul ve bunlarda 
okuyan 22 bin öğrenci bulunmaktadır. 

AFGANİSTAN'IN SİYASİ MEVKİSİ 

Açıksöz'e göre, Afganistan'ın taşıdığı yüksek 
siyasi mevkiyi bilmemek, Asya'daki toplumsal ve 
siyasal değişiklikleri dikkate alamamaktan doğmaktadır. 2 Ağustos 1921 tarihli bu başyazıda, 
Türkiye ile Afganistan arasındaki benzerlikler sıralanmaktadır. Afganistan, geçmişte Çarlığın güneye 
inme heveslerine karşı bir duvar görevi yapmıştır. 
Türkiye'de çeşitli istilaları durdurmuştur. "Afganistan'ın ikaz nidası, gafil kulakların sezemeyeceği kadar açık ve incedir. Afganlılar, bizim üzüntülerimizle ağlıyorlar, bizim sınırsız ve kahramanca 
savaşmamızla galeyana geliyorlar. İngilizlerin kaderi Afganlıların elindedir." (74) 

AFGANİSTAN'DA UYANIŞ HAREKETİ 

Afganistan hükümeti, yurtdışına öğrenci göndermektedir. Bu konudaki haberlerden biri Tevhidi 
Efkar gazetesinde yayınlanmıştır. Habere göre, Afgan asilzade gençlerinden 37'si öğrenim görmek 
için Paris'e varmıştır. Emanullah'ın 10 yaşındaki 
oğlu da bunlarla beraberdir. Gazete bunu "Afganistan'da uyanış eserlerinden'' saymaktadır. Öğrencilerin kalpaklarında hilal biçiminde yerleştirilmiş bir hokka, bir altın kalem bir kitap ve onların üzerinde bir kılıç resmi vardır. (74/1) 

Afganistan hükümeti, bu öğrencilerin milliyetlerini ve ülkelerini unutmamalarını istemektedir. 
Nitekim Babalık da bu tutumu övmektedir. Birinci 
sayfada yayınlanan "Takdir ediyoruz" başlıklı yörumda Türkiye'nin bu tutumu örnek alması istenmektedir. Babalık anlatmaktadır ki Türkiye'den 
Avrupa'ya öğrenime gönderilen bazıları ''Bu memlekette de yaşanır mı?" diyerek yurdumuzu küçümsemektedirler. (74/2) . 

TÜRKİYE MESELESİ ÇÖZÜLMEDİKÇE 

Morning Post gazetesinin Hindistan'ın Peşaver 
şehrindeki muhabirinden aldığı şu haber Türkiye 
basınınca okuyuculara duyurulmuştur: 

"Beklemekte olan Afgan-Hint (İngiliz) anlaşması henüz uygulamaya konulmamıştır. Aldığımız haberlere göre, müzakerelerdeki bu durgunluk, Afgan Emirinin Türk milliyetperverlerinin istekleri 
ve Türkiye meselesi kesin biçimde çözümlenmedikçe İngilizlerle bir anlaşma imza etmek isteğin- 
de bulunmayışından ileri gelmektedir. Cepheden 
alınan bilgi de bunu doğrulamaktadır." Aynı gazeteye gönderilen başka bir habere göre de Afganistan anayasası” incelenmek üzere Ankara ve 
Buhara'ya gönderilmiştir." (75) 

AFGANİSTAN TÜRKİYE'Yİ 
NASIL DÜŞÜNÜYOR 

Bu başlık, 5 Şubat 1922 tarihli Hakimiyeti Milliye'de kullanılmıştır. Anadolu Ajansı, Afganistan" 
dan gelen resmi bilgiye göre, Afganistan Dışişleri 
Bakanı ile İngiltere Elçisi Haridays arasında gidip 
gelen notaları yayınlamıştır. 

Afganistan Dışişleri Bakanı özetle İngiltere'ye 
sormaktadır: 

"Yunanlıların Türkiye'de yaptıkları zulümler ve 
facialar, Afganistan'a kadar geliyor. Bütün milleti 
yasa boğuyor. İngiltere'nin bu saldırılara katılıp 
katılmadığını hükümetim adına sorarım. Eğer katılmıyorsa, önceden yazdığımız gibi bunlara bir 
son verilmesi için çaba göstermenizi övünerek dilerim..." 

İngiliz dışişleri bu notaya şöyle bir cevap vermiştir: 

"14 Eylül tarihli notanıza... İngiltere, Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki savaşa doğrudan veya 
dolaylı olarak, hiç bir biçimde katılmıyor. Katılmadı. Hep barış yapılması için iki taraf arasında 
girişimde bulundu..." 

Anadolu Ajansı, habere bir açıklama koyarak Afganistan'ın bu çabasını övdü. "Afganistan 
ın notası, Müslüman milletler arasındaki dayanışmanın ve kardeşliğin bir nişanesidir. Büyük Türk 
milletini ve İslam dünyasını minnettar edecektir. 
İngilizlerin cevabı ise, İngiliz ikiyüzlülüğüne resmi ve açık yeni bir kanıttır, İngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini bütün dünya biliyor" dedi. 
(16) 

59 Açıksöz AS, Sayı: 248, 1 Ağustos 1921; 
HM, Sayı: 254, 3 Ağustos 1921. 

60. Hakimiyeti Milliye (HM) Sayı: 254, 4 Ağustos 1921. 

61. AS, Sayı: 260, 15 Ağustos 1921. 

62. HM, 12 Ağustos 1921 

63. AS, Sayı 281, 12 Eylül 1921; Yüzölçümü 
855 bin km. kare, nüfusu 6 milyon kadar (Milli Nevsal 1922 Sayı: 138) 

64. AS, Sayı: 286, 17 Eylül 1921. 

65. AS, Sayı: 291, 24 Eylül 1921. 

66. Kınross, Atatürk: Bir Milletin Yeniden 
Doğuşu, Il, s. 455 

67, Aynı yerde, 

68. HM, sayı: 242,22 Temmuz 1921. 

69. HM, Sayı: 246,26 Temmuz 1921. 

70. HM, Sayı, 331,23 Kasım 1921; Tevhidi Efkâr sayı: 3159-131, 20 Ekim 1921 

71. HM, Sayı: 215,21 Haziran 1921; Sayı: 303 
25 Eylül 1921. 

72. HM, Sayı: 512,19 Mayıs 1922; Babalık Sayı: 
903, 25 Mayıs 1922, Sayı 924, 22 Haziran, 1922 
Tevhidi Efkâr 3092-64,11 Ağustos 1921. 

73. SR, Sayı: 509,13 Temmuz 1922. 

74. AS, Sayı: 249,2 Ağustos 1921. 

74/1 Tevhidi Efkar; Sayı: 3198-170, 29 Kasım 
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Köylüler, "Gece gündüz ocağın 
yoruz diye anlatıyorlar. 


Sabri Gül " i a- 


şında çalışıyoruz, ama karnımız bile doymuyor" diyor. 
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da yoktu o zaman. 50 bin lira borç verdi, bizi 
bağladı buraya''diye yakınıyor. 


Odun kömürü nasıl yapılır? 


Odun kömürü halen ilkel yöntemlerle imal 
edilmektedir. Bunun için önce odunlar aralarında boşluklar bırakılarak yığılır. Üzerleri toprak- 
la örtülür. Daha sonra da çamurla sıvanır. Ortasında baca görevi yapacak bir delik bırakılır. Yığın alttan ateşe verilir. Sürekli kontrol altında 
tutulan odunlar bir hafta kadar bir sürede az 
hava akımında yakılır. Akkor hale geldikleri zaman baca deliği ve hava delikleri kapatılır. Sonra yığındaki kömürler taş topraktan ayrılır. 


Çlarotti: "Türkiye, banka 
faiz oranlarını serbest 
piyasa düzeyine 
çıkartmalıdır” 


İZMİR (AA) 


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka 
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile fstaubul Üniversitesi İktisat Fakültesi Bankacılık 
Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği "Türkiye" 
nin Dışa Açılması ve AET İlişkileri Bakımından Türk Banka Sistemi" konulu seminer dün 
başladı 


AET Banka Kurumları Başkanı Paolo Clarotti, "Topluluğun Bankacılık Politikası" konulu 
bildirisinde, Türkiye'deki faiz oranlarının serbest piyasadaki faiz oranlarından düşük olduğu 
nu, bunun da AET'ye tam üye olmak isteyen 
bir Türkiye için engel sayılması gerektiğini söyledi. Clarotti şöyle dedi : 


"Bu, belki yatırımları teşvik vb. amaçlarla 
kapalı bir ekonomi uygulayan ülkeler için geçerli olabilir. Ancak, AET'ye tam üye olmak is 
teyen Türkiye, bunun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini kabul etmelidir”. 


Türkiye'deki yabancı banka sayısının çok az 
olduğunu söyleyen Clarotti, bu sayının yükseltilmesinden Türkiye'nin büyük yararlar sağlayacağını savundu ve Türkiye'ye çok sayıda yabancı bankanın gelmesini önleyen yasa maddeleri 
bulunduğunu söyledi. Clarotti. buna örnek olarak banka mevduatlarının, sermayelerinin 8 katını gecememe maddesini gösterdi. 


AET içinde sermaye hareketlerinin tam serbestliğini savunan Clarotti, bu durumda sermayenin Almanya ve Hollanda gibi alt yapı olanakları daha elverişli olan ülkelere kayıp kaymayacağı biçimindeki bir soruyu da yanıtsız bıraktı. 


Dünkü toplantıda ayrıca, İtalyan Bankalar 
Birliği Başkan Yardımcısı Benito Nicosia ile 
Yunanistan Merkez Bankası Danışmanı Prof, Dr 
Yorgo Yannopoluos da kendi ülkelerindeki bankacılık sistemleri hakkında bilgi verdiler. 


Toplantıya bugün de devam edilecek. Bugünkü toplantıda Prof. Dr. Feridun Ergin, Dr. 
Öztin Akgüç, Prof. Dr. Süleyman Barda, Prof. 
Dr. Erdoğan Alkin ile Fransız Dış Ticaret Ban- 
Kası Müdürü d. Antoni birer bildiri sunacaklar. 


Gazipaşa” da odun kömürü 
yapan köylüler gor 


İSMET ÖZÇELİK (ANTALYA) 

OROSLAR'da dağ bayır aşıp topladıkları odundan kömür imal eden işçiler, kömürlerine gerçek değerini vermeyen müteahhitlere iki aydır odun 

kömürü satmıyor, Köylülerden 4 liraya satın aldığı 

odun kömürünün kilosunu aracılar ise tüccara 23 liradan 
satıyorlar. 

"KÖLE CİBİ ÇALIŞTIRILIYORUZ" 

Gazipaşa yöresinde, Diyarbakır, Kırıkhan, Maraş 

ve Niğde'den aracı müteahhitlerin getirttiği onlarca 

aile artık 4 liraya kömür satmayacaklarını anlatarak 

köle gibi çalışmayacaklarını belirttiler. Köylüler şun- 


Köylüden 4 liraya alınan kömürü aracı, 
tüccara 23 liraya satıyor 

Musa dayı, “8 senedir çalışıyorum, 

70 bin lira borcum hâlâ bitmemiş” diyor 


ları anlattılar: 
"Biz memleketimizde 


işsizdik. Bu aracılar geldi- * 


ler, bizi memleketten kaldırıp buraya getirdiler. 
Önce biraz borç para 
vererek işe başlattılar. 
Biz o kadar çalıştıksa da 
bir türlü borcumuz bitmedi. Bir şey diyecek olsak, hemen borcumuzla 
bizi tehdit ediyorlar." 

Kömür işçilerinden 
Hasan dayı oğlunu evermek için borç almak zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi: 

"Ben oğlan everecektim. Param da yoktu. Müteahhit geldi, bana 50 bin 
lira verdi. Sonra kalktık, 
geldik buraya, Bizi parayla bağladı." 
Kömürün kilosuna 
zam isteyince, müteahhit 
köylülere, "Sizin de yaktığınız kömürün fiyatı 
arttı" diye cevap vermiş. 
Musa dayı da ekliyor; 
“Ben buraya gelirken bana biraz para vermişlerdi. 
Sekiz senedir burda çalışıyorum. Unum bitince 
bize biraz un par.sı veriyor, bir ihtiyaç söylesek, 
yine az para veriyor. Ama 
borcumu bir türlü ödeyemedim, Aracı diyor ki, 
'hâlâ 70 bin lira borcun 
var'," 

ARACI BİZİ 
BORCUMUZLA 
TEHDİT EDİYOR 

Kömür üreten işçiler, 
"Kamber, "Kıllı Hüseyin", "Kara Hüseyin", 
"Fevzi", "Koreli" dedikleri aracılardan yaka silkiyorlar. Bunlar birer dağ 
kiralamış Orman İşletmesinden, Köylüleri köle gibi çalıştırıp, tehdit 
altında tutuyorlar. Orman İdaresine, ''Maki bitkilerini, odunu toplatıp 
kömür imal edeceğiz" diyorlar. Sonra da borçlandırdıkları köylüleri çok 
kötü şartlarda çalıştırıyorlar. Aracı milyonlarca 
lira vururken, köylüler 
yıllarca borç ve tehdit altında çalışıyor. 

SabriGül de çorçocuguyla kalkmış memleketinden, buralara kadar 
gelmiş. Şöyle diyor: 

"Biz buraya gelince 
önce bir yer düzledik. 
Sonra da ağaçtan iskelet 
çakıp üstünü naylonla 
örttük. İşte sana bir ev. 
Kışın yağmur yağınca 
hep eşyalar ıslanıyor. 
Rüzgarda da ev üstümüze 
göçmesin diye sabaha 
kadar direkleri tutuyoruz korku içinde. En büyük derdimiz de su. Dereler kuruyunca bir saat 
öteden su getirmek zorunda kalıyoruz." 

Köylüler kömürün kilosuna en az 7.5 lira verilmezse aracıya kömür satmayacaklarını anlatıyor 
ve şunları ekliyorlar : 

“Müteahhitler kilo başına 2.5 lira araba parası, 
2 lira çuval ve kira parası, 
75 kuruş Orman İşletmesine kira ve 4 lirada bize 
veriyorlar. Toplam masrafları kilo başına 925 
kuruş. Oysa kilosunu 20- 
23 liradan satıyorlar tüccara. Bizse bütün gün çalışıyoruz, günlerce başında bekliyoruz, ama karnımız bile doymuyor. Çalışan biz,havadan para kazanan aracılar.Aracılar 
birbirleriyle (o kavgalıydı, 
biz zam isteyince birleştiler bize karşı. Biz diretince de tehdit ediyorlar. 
Ama artık boyun eğmeyeceğiz. Bizi artık korkutamazlar." 


Reyhanlı 
ve Kırıkhan” da 
100” e yakın 
evsular altında 
kaldı 


ANTAKYA (AA) 
Hatay'ın Reyhanlı ve 
Kırıkhan ilçesine bağlı 
köylerde 100'e yakın ev 
sular altında kaldı. 

Hatay Valisi İhsan Özgen'in verdiği bilgiye 
göre, Tahtaköprü barajın- 
da su seviyesinin yükselmesi sonucu, nehir yatağına saniyede 117 metreküp su bırakıldı, Nehir 
yatağına 48 saat su birakılınca Reyhanlı ilçesine bağlı Azgırlı ve Uzun 
köyler ile, Kırıkhan ilçesine bağlı Baldıran köyünün Hamam İskanı Mahallesindeki 100'e yakın 
ev boşaltıldı. 


Numune Hastanesi Patoloji Servisi Şefi, Kanserolog 
Dr. Turhan Temuçin: 


"Kanser 
tedavisi 
için toplu 
taramalar 
ve bölgesel 
araştırmalar 
yapılmalıdır “ 


SÜNDÜS HAŞAR 


Kanser Haftası nedeniyle, yine basın- 
da, radyo ve televizyonda konuya ilişkin 
örüşler açıklandı, yine her sene olduğu 
gibi, her yeri ''Kanserden korkma, geç 
kalmaktan kork" sözü bulunan, koşan 
adam afişleri kapladı. Biz bu konuda 
Türkiye'deki iki kanser uzmanından biri 
olan, Sağlık Bakanlığı Kanserologu ve 
Numune Hastanesi Patoloji Servisi Şefi 
Dr. Turhan Temuçin ile konuştuk. 

Temuçin, "Hafta boyunca, kanserden 
korkma geç kalmaktan kork denir. 
Kanser taraması, kanser araştırması 
yapılmaz. Kanser hastanesi az, Hasta 
geç kalmamak için bize geliyor, biz alet 
yokluğundan ona, bir ay sonraya randevu veriyoruz"' diyerek, Türkiye'deki durumu yansıttı. Aşağıda Turan Temuçin" 
le yaptığımız röportajı sunuyoruz. 

— Herkesin anlayabileceği bir dille 
kanseri bize tanımlayabilir misiniz? 

— Sebebi kesin bilinmeyen etkenlerle 
insan vücudundaki hücrelerin anormal 
büyümelerine denir. 


— Belirtileri nelerdir? 

- Kanserin bir başka tanımı da insan 
vücudunda doğaya aykırı şişkinliklerdir. 
O halde, belirti için de ilk kıstas vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan 
şişkinlikler olur. Bunun dışında kanserin türüne göre değişir. Çeşitli belirtileri vardır. Kapanmayan yara, sürekli kanamalar, iştahsızlık, zayıflama, bazı 
ağnlar, sindirim sisteminde alışkanlık değişmeleri gibi. 


— Halka ne önerebiliriz, erken tedavide hekime katkıda bulunmak ve 
kendini tanıma konusunda? 


— Olağanüstü olayların ortaya çıkması hissedilir hissedilmez bir hekime başvurmak gerekir. Kadınlar için en önemli 
kanserden olan meme kanserinde, her 
zaman olmamak kaydıyla kadınların gö- 


Řüslerini örneğin banyo sırasında el ayalarıyla yoklamaları ve gördükleri anormallik üzerine hekime başvurmaları gerekir. Sürekli ishal barsak kanserlerini, 
mide şikayetleri ekşime ve ağrı mide 


kanserlerini, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, renk değişikliği lösemiyi akla 
getirmelidir. Ne var ki bu şikayetler de 
mutlaka kanser anlamına gelmez. O nedenle bir hekime başvurmak gerekir. 


— Kansere yol açan nedenler nelerdir? 

— Kesin bilinmiyor. Birçok neden 
ortaklaşa suçlu tutuluyor. Mikrobik nedenler, dış ve iç etkili tahriş nedenleri, 
kötü beslenme. Hiç kuşkusuz bunlar belli başlı etkenlerdir. Çevre kirliliği, kanserojen maddeler dediğimiz petrol artıklarının sanayide kullanılması dış etkenler 
içinde sayabileceğimiz kanser nedenleridir. 


— Sigara bu arada özellikle üzerinde 
durulan bir madde.. 

— Evet, o dış tahriş etkeni olarak rol 
oynuyor. Zift boğazı tahriş cdiyor. Boğaz kanseri rastlanan hastaların yüzde 
yüze yakını sigara içenlerden oluyor. Bu 
bir gerçek hiç kuşkusuz. Ancak şöyle 
bir yanı da var, sigara içmeyenlerde de 
görülebiliyor ve her sigara içende boğaz 
kanseri olmuyor. 


— Tedavi yöntemleri konusunda ne 
sövlevebiliriz? 


— Erken tanıya gidildiği takdirde tedavi olabilir ve bu takdirde tedavi olanağı büyük ölçüde artmaktadır. Ne var 
ki birçok kanser türü de erken tanıya olanak vermemektedir. 


— Türkiye'de kanser tedavisi ne durum da? 


— İstanbul, Ankara ve İzmir'de devlet 
hastaneleriyle, fakülte hastanelerinde 
kanser tedavi merkezleri var, Bu merkezlerde radyoterapi ile kanser tedavisi yön- 


mW” Kanserden korkma, geç 
kalmaktan kork denir. 
Hasta zamanında gelir, 
ancak bir alet yokluğundan 
bir ay sonraya randevu 
veririz.” 


m “Verem Savaşta, Sıtma 
Savaşta olduğu gibi, devlet 
ilaç vermedikten sonra, 
Kanser Haftası yapmışsın 
ne yazar? tedavi için kim 
verebilir 50 bin lira?” 


m” Erken teşhis edilen cilt, 
meme, boğaz ve bazı 
iç organ kanserleri yüzde 
yüze yakın tedavi 
olanağı vermektedir.” 


temine gidilmektedir. Ayrıca son yıllarda uygulanmaya başlayan ve adına kemoterapi denilen ilaçla da kanser tedavisi yapılabilmektedir. Erken tanısı olan, 
örneğin, cilt, meme, boğaz ve bazı iç organ kanserleri yüzde yüze yakın bir 
oranda tedavi edilmektedir, Gerçek kanser tedavisi, radyoterapist, kemoterapist 
ve cerrah tarafından uygulanacak kombine bir tedavidir. 


Bugün Türkiye'de dünyada bulunan 
tüm tedavi cihazları bulunmaktadır, Ne 
var ki yetişmiş personel eksikliği, cihazların yenilenmesi ya da radyoaktif 
maddeleri değiştirme zorluğu sağlıklı bir 
kanser tedavisinden bizi uzaklaştırmaktadır. Halkın eğitilmemiş olması da genellikle geç başvuruya neden olmakta 
ve istenen sonuç alınmamaktadır. 


Yılda en az iki defa yapılabilecek bir 
genel kontrolle geç tanınmayı ortadan 
kaldırıp tedavide büyük oranda değişiklik yaratılabilir. Ne var ki bugün Türki- 


. ye'de hiç şikayeti olmayan vatandaşın 


doktora gitmesi bilinci olmadığı gibi, bu 
bilinç olsa da Türkiye'de verilen sağlık 
hizmeti herkesi yılda iki defa kontrol 
edebilmesi için yeterli personel sayısına 
ve anlayışına sahip değildir. 


— Tedavisi konusunda yurdumuzda 
ve dünyada yeni çalışmalar var mı? 

— Türkiye'de uluslararası literatüre 
geçecek bir araştırma yok, Dünyada çeşitli çalışmalar yapılıyor. İlaç, hayvan 
deneyleri sürdürülüyor. Özellikle Japonya, ABD ve Sovyetler Birliği'nde çalışmalar yoğun olarak sürdürülüyor. 

— Kanser Haftasının yararları konusunda ne düşünüyorsunuz? 


—Hiç bir yararı olduğu kanısında 
değilim. Her sene "'Kanserden korkma 
geç kalmaktan kork” denir, kanser 
araştırması yapılmaz. Kanser hastanesi 
az. Hasta geç kalmamak için bize gelir, 
biz ona alet yokluğundan bir ay sonraya randevu veririz. 


— Neler yapılabilir? 

— Geniş kanser taramalar yapılabilir. Bölgesel araştırmalar yapılabilir. 
Türkiye'de bölgesel kanserler vardır, bunlar üzerine araştırmalar yapılabilir. Erzurum'da yemek borusu kanserleri, Güneyde troid bezi kanserleri, kırsal bölgelerde cilt kanserleri fazla görülür. Bunlar için tarama ekipleri çıkarılabilir, erken teşhis imkanı sağlanır. Bölgesel kanserlerin nedenleri araştırılır ve önlem alınır. Bunlar yapılmadıktan sonra kanser 
haftası protokol haftası olmaktan öteye 
gidemez. Türkiye'de, doğru savarsak hu 
istatiği, 250 bin kanserli hasta vardı geçen sene. Bunun artmadığını kabul edelim. Türkiye'deki hastanelerde şöyle ka- 
ba bir hesapla en fazla bin kanserli hasta 
tedavi edilebiliyor. Gerisi? 


Kemoterapi dediğimiz tedavınin en 
ucuzu yeni zamlardan sonra 50 bin lira, 
Kim verebilir bu 50 bin lirayı? Ben veremem. Verem Savaşta, Sıtma Savaşla olduğu gibi devlet eliyle ilaç verilmedikten 
sonra Kanser Haftası yapmışsın nc yazar? 


Bir dergi, 


iki roman 


Önce şunu haber verelim: 
Aydınlık'ın sanat sayfası artık yazarlara dar geliyor. 
Gerçekte mutlu bir durum 
bu. Ancak daha yetkin kalemlerin, daha düzeyli yazıların ve daha yoğun sanat 
haberlerinin yer almasını engelleyen bir durum öte yandan... Çözüm olarak sanat 
ve edebiyata tam sayfa ayırma tasarısı gündeme geldi. 
Koşullar elverirse önümüzdeki haftalar içinde gerçek- 

, İeşebilir bu tasarı, 

Bu arada, bu yer darlığı 
nedeniyle "Değinmeler"'i 
savsaklamış olduk istemeye 
istemeye, Derken değinilmesi gereken konular birikip 
kaldı... 


Somut'ta 
12 Mart hikayeleri 


Somut, sahibi Necdet 
Ökmen'in iyiniyetli, özverili 
çabalarıyla beslenen, ayakta 
duran genç bir dergi, Çıkışından bu yana ünlülerin yanı sıra adı az duyulmuş ya 
da hiç duyulmamış "yazar 
olmaya aday" kalemleri kollamaya çalışan bir havası var 
Somut'un. Bundan bir süre 
önce gerçekleştirilen "'yeni 
yazarlar"' özel sayısı, bu kollayışın bir kanitı sayılır. 

Gectiğimiz o şubat-mart 
sayısında Somut dergisi yeni 
bir çabanın ardında görüldü. 
12 Mart hikayeleri özel sayısı, 12 Mart fırtınasının üzerinden dokuz yıl gibi azımsanmayacak bir-süre geçtikten sonra böyle bir özel sayının gündeme alınışını Necdet Ökmen şöyle açıklıyor: 
"12 Mart'ı o dönemin gazete sayfalarında:kalmış kuru 
haberler halinde bırakmama: 
lı, o günleri tüm boyutlarıy 
yaşatarak belleklere perçinlemeli ki en iyi niyetli asker- 
den en sorumsuz sivile değin 
tüm ulusumuz bir kez daha 
aynı yanlışa düşmesin, Bunu 
da ancak edebiyatçılar yapabilir, 12 Mart hikâyelerini 
biraraya getirişimizin nedeni 
başlıca nedeni budur." 

Ne ki, gerek nicel açıdan 


Çoban Ressam 
Ankara'da 
yapıtlarını 


Somut'un çağrısına gösterilen ilginin boyutu, gerekse 
dergide yer alan öykülerin 
nitel durumu bir yazın gereci olarak 12 Mart'ın kullanılmasında —aradan geçen dokuz yıla karşın— yeni bir 
yere varılmadığını gösteriyor. Böyle bir özel sayıda 
yalnızca dokuz öykünün yer 
almış olmasını neye bağlayabiliriz? Nicel bir ölçütü 
yok bunun. Olsa olsa yazarlarımızın ilgisizliğiyle açıklanabilir diyorum. Dergi yönetmeninin bütün çağrısına 
çabasına karşın, nedense ko“ 
nuya ilişkin tek inceleme 
yazısı bile yer alamıyor! 
Eleştirmenlerimiz konuyu 
ciddiye mi almıyorlar; yoksa 
söyleyecek sözleri mi yok? 
Bilemiyorum. 

Ya konu olarak? 12 
Mart olgusuna bakış açısı olarak? Daha önceki yıllarda 
ortaya konulan ürünlere yönelik eleştirilerde, "olayların sıcaklığı içinde" yazıldıkları için başarısız kaldıkları söylenmişti. Bugün için 
olayların sıcaklığından konuşmanın olanağı yok. Aradan bunca yıl geçmiş. Olaylar daha bir bilinçle, soğukkanlılıkla değerlendirilmekte... Bence asıl sorun, başarısızlığın asıl nedeni, edebiyatçılarımızın biraz kendiliğinden gelişen, umulmadık 
ölçüde trajik boyutlara ulaşan olaylar karşısında şaşkınlığa uğraması. Bu şaşkınlığın nedeni de çoğu sanat 
adamımızın toplumsal olayların dışında yaşamasından. 
Yazar toplumun dışında,hat 
tâ gerisindeydi. Sanat adamlarımızın 12 Mart faşizmin- 
den etkilenmesi ise, (içeri 
„düşmesi, gözaltına alınması, 
evinin aranması, kitaplarına 
el konulması vb.) bu oyunu 
oynayanların mantıksızlığından, kime nasıl bulaşacağını 
bilememesinden ileri geliyordu. 

Somut dergisinin 12 Mart 
hikayeleri özel sayısı bu yargıların doğruluğunu bir kez 
daha kanıtlamış oluyor, yanılmıyorsak. Yazar bir türlü 


sanat edebiyat 


anlattığı insanla özdeşleşemiyor. Konuya dışarıdan 
bakıldığı besbelli. Bir de konuların, kimi öykülerdeki ko 
nuların 12 Mart'la ilişkisinin 
dolaylı ve soyut olduğunu 
düşünürsek, bundan sonrası 
için bile, iyimserlik taşıma- 
nın olanağı yok... 


Bereketli Topraklar 
Üzerinde 


1979'un son aylarıyla 
dördüncü syımı tükettiğimiz 
1980'in başından beri yazın 
yaşantımız bugüne dek görülmemiş düzeyde bir bunalıma girdi. Dünyadaki ve ülkemizdeki bunalım kaçınılmaz olarak yazım yollarını 
da tıkadı. Kitap basımında 
elle tutulur bir düşüş oldu 
bir kaç aydan beri. Buna kar 
şılık yazın ürünlerini kitleye 
götürme çizgisinde bir duraksama görülmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. TV 
yapımcıları , birçok yapıtı 
ekrana aktardılar. Bunların 
en önemlisi Tarık Dursun K“ 
nın "Denizin Kanı" uyarlamasıydı bana göre, Romanın 
vazarından sıradan izleyiciye 
değin herkesin beğendiği bir 
dizi oldu bu uyarlama, Bana 
sorarsanız romanın düzeyini 
tutturabilmiş değildi. Romandaki deniz efsanelerinin 
masallarının, bunları aktaran 
dil güzelliğinin resmi nasıl 
çekilebilirdi ki?.. “Denizin 
Kanı", yazının sinemaya olan üstünlüğünü kanıtlıyordu 
sanki dizi boyunca! 

Burada asıl sözünü etmek 
istediğim, Orhan Kemal'in 
romanından çekilen "'Bereketli Topraklar Üzerinde" 
filmi... Doğrusu ağır bir sorumluluktu romanımızın kilometre taşlarından biri olan 
"Bereketli Topraklar Üzerinde"'yi filme çekmeye 
kalkmak... Daha önceki "Ka 
nal" filmiyle haklı bir ilgi 
toplayan genç yönetmen Erden Kıral, şimdi bu ağır so~“ 
rumluluğu yüklenmiş olarak 
karşımızda. Sinema mevsimi 
nin hayli ilerlemiş bir noktasında da olsa, izleyici kitlesi- 
ne sunulacaktır sanırım, Kıral'ın filmi... "Denizin Kanı' 
filmi için söylediklerimizi 
"Bereketli Topraklar Üzerin 
de" için de söyleyebilir miyiz? Evet. Erden Kıral da, 
Yücel Çakmaklı gibi ağırlığı 
olan bir yazın yapıtının duyarlığını perdeye aktarma- 
nın zorluğunu ve rizikosunu 
omuzlamış... Ne ki `` yazınhımızda çokça özgün, yumuşak, insan yüreğinde ince 
bir sizı gibi kendini duyuran 
Orhan Kemal duyarlığını resimleyebildiğini söylemek 
zor, Kıral'ın. Filmi eleştirmek olmak için söylemiyorum bunu. Kaldı ki gereçleri 
kullanması, ver yer çarpıcı fo. 
toğratları, romanın iskeletini bozmadan günümüzün ger 
çekleriyle birleştirilebilmesi 
bence övgüye değer. Ama 


işte bütün bunlar, duyarlıkla 
beslenmeyince Orhan Kemal'i sinemaya aktarmak, 
genç Lir yönetmen için rizikolu bir is 


Tırpan 

Bu yılın önemli roman uyarlamalarından biri de Fakir Baykurt'un yazdığı "Tırpan"'dı. Yayınlandığı yıllarda keyifle okumuştuk "Tırpan''ı. Günün isterlerini ustacana yansıttığından mıydı 
acaba? Belki de... Sahnede, 
doyuruculuğu gitmiş, eti 
sıyrılmış, yalnızca olay halinde iskeleti kalmış "'Tırpan''ın. Yine genç bir tiyatro yönetmeni olan Taner 
Barlas için bir talihsizlik bu. 
Bir de şu var; romanm kimi 
kişilerine, bildirisine, eski inanç ve : sevgiyle yaklaşamıyoruz 1980 Türkiye'sinde. 
Uluguş Nine'nin yaşarlığına 
karşın (ama Irazca'nın 'beşer'yanları daha ağır basıyor. 
du hakçası) Dürü'de eskiyen 
bayatlayan bir şeyler var.Bu 
konuda Adnan Binyazar'ın 
yargısı da ilginç:"Örneğin 
Tırpan (Fakir Baykurt) yazıl 
dığı dönemde başka bir gözle okunuyordu, bugün daha 
değişik odeğerlendirmelerle 
okunmak durumundadır. O 
dönemin yöneticileriyle (aynı kişiler olsalar bile) bugünün yöneticileri arasında bir 
takım başkalıklar doğmuştur" (Aydınlık, 23/3/980) 

Hepimizin bildiği gibi roman zamana direndiği ölçüde değerlidir. Şehir Tiyatroları sahnelerinde oynanan 
"Tırpan" oyunu ise, (Suna 
Pekuysal'ın usta oyunculuğuna karşın) bir eskimeyi 
hızlandırıyor âdeta. 


Atmasyonya Berberi 


Söz Şehir Tiyatrolarından açılınca, Aziz Nesin'in 
"'Atmasyonya Berberi"'ne de 
bir iki tümceyle değinelim... 

Yazarlık ünü uluslararası 
boyutlara ulaşmış, kitapları 
bilmem kaç dile aktarılmış 
Aziz Nesin 1980 Türkiye' 
sinde nelerle uğraşıyor ; topluma sunduğu bildirinin düzeyi nedir? ''Atmasyonya 
Berberi" bu soruların yanıtını çarpıcı biçimde veriyor. 

Tiyatro eleştirmenlerimiz 
neden görmezden geliyorlar, 
Aziz Nesin imzasıyla sunulan, hanım oyuncuların bol 
bol göbek attığı (yakıştırma 
değil!), arada bir zamlardan 
söz açarak "toplumsal"'lığını kurtarmaya çalışan bu 
bildirisi boş oyunu? 

“Atmasyonya Berberi" 
türünden hafif, çerezlik bir 
oyuna Aziz Nesin değil de 
-böyle garip bencileyin-genç 
bir yazar imzasını atsaydı 
sittin sene önü açılamazdı 
sanat yolunda, Aziz Nesin 
artık "büyük yazar" imajınm kazancıyla oyalanıyor? 
Ortaya konulan ürüne bakarsak öyle! 


Muzaffer Buyrukçu'nun 
"Kavga” adlı yapıtı 


Bol bol damga 
vuruyorlar 


kalmayan Resul Yolcu, 


Genç Milli 
Futbol Takımı 
kadrosu 
yeniden 
oluşturuluyor 


ANKARA 
Futbol Federasyonu 
Başkanı İbrahim İskeçe 
UEFA Gençler Şampiyonasında grubunda sonuncu olan Genç Milli 
Takım kadrosunun tamamen değiştirilerek 
yeniden oluşturulacağını söyledi. 


iskeçe, Genç Milli 
Takımımızın grubunda 
güçlü rakiplerle mücadele ettiğine, tecrübe, fizik ve kondüsyon yönünden yetersiz kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: çed 

“Genç Milli Takımımızın geleceğine yönelik çalışmalar yapmamız artık bir zaruret olmuştur, Bu konuda Federasyon Teknik Kurulumuzda da görüş birliğine varılmıştır. 

Tüm bölgelerdeki ajanlarımızla uyum sağlayarak Türkiye çapın» 
da taramaya gidilecek, 
12-14, 14-16 ve 16-18 
yaş gruplarındaki genç 
futbolcularımız bölgelerimiz aracılığıyla tespit 
edilerek Federasyonumuza bildirilecek, Bu 
yetenekli (o gençlerimiz 
temmuz ayı içinde Ödemiş-Gölcük yaylasın- 
da bir araya getirilecek 


IHakkını aradığı için yemediği damga 


Son günlerde judocu Resul Yolcu ile ilgili gerek yönetici kademede bulunan kişiler gerekse 
bazı çevreler çeşitli açıklamalar yaptılar. 


Geçtiğimiz yıl Judo Federasyonu Başkanlığı 
yapan Resul Yolcu'nun milli takıma alınmaması 
konusunda yetkililer birbirini tutmayan açıklamalar yaptılar. Bu defa Judo Milli Takımı antrenörü Adnan Özmenile Resul Yolcu'nun milli takıma 
alınmaması konusunda görüşme yaptık. Federasyon Başkanı Cihat Uskan'ın Türkiye Şampiyona- 


Judo Milli Takım Antrenörü 


Özmen, Resul Yolcu”nun 
Federasyona ters düştüğü 
için Milli Takıma 
alınmadığını söyledi 


ÖZTEKİN ERDAĞI 


Spor— 


sına katılmadığı için Yolcu'nun Milli Takım kad- 


rosuna alınmadığı yolundaki açıklamalarının ter- 


sine Adnan Özmen, Yolcu'nun Federasyona ters 
düştüğü için Milli Takıma alınmadığını söyledi. 


Özmen ile yaptığımız görüşme şöyle: 


Tevfik Kış, 
Greko-Romentakımı 


Avrupa'ya gönderilirse 


istifa edecek 


ANKARA 
Greko-Romen Milli 


Takımı Başantrenörü 
Tevfik Kış, Greko-Romen Milli Takımı Avrupa 


Şampiyonasına götürülürse 
görevinden istifa edeceğini açıkladı. 

Kayseri Talas kampı- 
nın genç güreşçiler için 
çok olumlu olduğunu 
söyleyen Kış, büyüklerde 
Avrupa o Şampiyonasına 
hazırlanan güreşçilerin 
artık hiç bir şey yapamayacak hale geldiğini belir- 


“terek “Artık Türk Greko- 
Romen Güreş Milli Takı- ' 


mına belli bir kol kazandırmak zorundayız. Ben 
yetkili bir kişi olarak raporumu federasyona verdim " dedi. 

Öte yandan Greko- 
Romen Güreş Milli Takı- 


mi Başantrenöni Tevfik 
Kış, Salih Bora olayının 
haddinden fazla büyütüldüğünü belirtti ve "Ben 
yetkili kişi olarak kamp 
ta önce disiplin isterim. 
Bu disipline uymayan 
kim olursa olsun göz yaşma bakmadan kamptan 
çıkarırım. Salih Bora da 
disiplinsiz hareketleri ile 
kamptan çıkarılmayı 
haketti. Ben ve arkadaşlarım yetkimizi kullana- 


Dietmar Mögenburg Almanların 
en çok umut bağ- $ 
ladığı sporcu, Avrupa Şampiyonasında Mögenburg 
en iyi dereceyi elde eden atlet oldu. 


rak Salih Bora'yı kamptan çıkardık ve Avrupa 
Şampiyonasına Greko- 
Romen Güreş Milli takımının ogötürülmemesine 
karar verdik. Çünkü Avrupa Şampiydnasına gitsek çok ağır hezimetlere 
uğrarız. Yine de dediğim 
gibi son söz f(ederasyo 
nundur, Ama raporumun 
dışında bir karar verilirse 
istifa edeceğim" şeklinde 
konuştu. 


AYDINLIK: Federasyon, 
Türkiye Şampiyonasına katılmadığı için Milli Takım kadrosuna alınmadığını açıkladı. Halbuki şu 
anda kadroda bulunan Süheyl, Kamil ve Hataylı 
sporcular da Türkiye Şampiyonasına katılmamışlardı. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? 

ÖZMEN: Valla.. bunu bilemem. Ancak Milli 


Resul Yolcu'nun 


Takım kampı Federasyona ters düşmeyen, bölücülük, kışkırtıcılık yapmayan herkese açıktır. 
Bu durumda iki sporcu 


Milli Takıma giremez. 
Resul Yolcu ve şu anda 
cezalı bulunan Recep 
Koç... 


Şu anda elimizdeki 
kadro içinde seçme yapıyoruz. Bu seçme 3 kez 
tekrarlanacak. İlk iki seçmede rakibini yenen 
sporcu üçüncü seçmeye 
katılmayacak. 

AYDINLIK: Şu anda- 
ki seçmeler Federasyonun belirlediği sporcular 
arasında yapılıyor. Örneğin Kamil Korucu, Kemal Korucu ve Süheyl 


Yeşilnur'un o kilolarında 
ya rakipleri yok, ya da 
çok zayıf.. 


ÖZMEN: Yok böyle 
bir şey, bütün sporcular 
birbirlerini oeleyebilecek 
kapasitede. Milli Takıma 
yükselmiş sporcular... Bazıları daha üstünse ne yapalım.. Onlar mutlaka 


, Milli Takıma girerler... 


ALMANLARIN 


oyunlaştırıldı. ATLETİZMDE 


il di ve antrenörlerimizin gö- 
5 T vi zetiminde çok geniş 

sergi e l Öykücü Muzaffer Buyrukçu nun "Kavga" adıy- kapsamlı yürütülecek. ü 
Çoban Ressam adıyla la yayınlanmış olan dizi öyküsü, Özel Arabul tara- Gelecek vadeden futtaninan Gürsel Tunalı, fından radyo oyunu haline getirildi. TRT'nin "'Ar- bolcular sürekli' olarak 


kası Yarın" programında bir hafta sürecek olan 
"Kavga", bilindiği gibi 1967'de yayınlanmış, 1968 
yılında da Sait Faik Ödülünü kazanmıştı. 


kampa alınacaklardır. 
Özellikle 14-18 vas grubundakı gençierimizi en 
iyi şekilde değerlendirerek bunlardan yararlanmayı amaçlıyoruz, Böylece geleceğin Genç 
Milli Takımının nüvesini 
teşkil etmiş olacağız." 


14.kişisel sergisini Ankara'da Türk-İş Sanat 
Galerisinde açtı. 


serginin açılış günü, 
Çoban Ressam kırk dakika içerisinde yüz adet 
portre eskizi çizerek 
dünya rekorunu kırdı. 
Ressam bu rekoru beş 
yıllık çalışmalarına 
borçlu olduğunu belirtti. Çoban ressam, bir açık hava çalışmasında. 

Çağımızın uzay çağı 
olduğunu ve sanatçıla- 
nın da bu çağa ayak uydurmak zorunda olduğunu söyleyen Çoban 
Ressam, sanatın işlevi 
konusundaki görüşlerini şöyle özetledi: 


"Çıkar için yapılan 


UMUTLARI 


@ Avrupa Kapalı Spor atletizm şampiyonasında Dietmar Mögenbur'un 2.31'lik 
derecesi olumlu değerlendirildi. 


İkinci basımı 1966'da Okar Yayınları arasında 
çıkan "Kavga"'da, birbirini bütünleyen dokuz öykü yer alıyor. 


Öte yandan Muzaffer Buyrukçu'nun "Bu Uzun 
Gece"' adlı yeni bir romanla, bazı öyküler üzerinde 


Şe ey gi IA; Karl Fleschen 
çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 


1. Ligde Geçen Hafta 
Yukardakilerin keyfi bozuldu!... 


ğılmaya devam edi- takan Göztepe'den bir 
or... Bu hafta lige uanı zorlukla, aldı... 
aşladıklarından beri enerbahçe Orduspor" 
en kötü futbollerinden u kötü bir futbol ve 
birini daha göstere- bol şansa yendi. 
rek haftayı puansız önümüzdeki haftalarkapattılar... da takımların fikstür- 

Bu haftanın gae deki durumları yüzündeğerlendirmesinde den en şanslı takımlar 
alt sıralardaki ya da Trabzonspor ve Galadüşme tehlikesini his- tasaray biri şimpiyonseden takımların haf- luk hesapları yapartası diyebiliriz... Üst ken diğeri düşmemek 
sıralarda lider Trab- için bu şanslarını kulzonspor canını dişine lanacaklar... 


HAFTANIN GÖRÜNÜŞÜ 
HAFTANIN TAKIMI: DIYARBAKIRSPOR 
HAFTANIN FUTBOLCUSU:B.Mustafa (Altay) 
HAFTANIN MAÇI: Trabzonspor -Göztepe 
HAFTANIN HAKEMLERİ: Talat Tokat, Necdet Arkoç, Hasan Güven (Kayserispor-Beşiktaş 
maçında) 

HAFTANIN KARMASI: Adil (Orduspor)-Turan (Diyarbakırspor), Bilal (Eskişehirspor), Enver 
(Kayserispor), Timuçin (Adanaspor)- Reşit (Diyarbakirspor), Nevruz (Altay), Recai (Diyarbakırspor) 
-Arif (Orduspor), Özer (Adanaspor), B. Mustafa 
(Altay) 

ATILAN GOL SAYISI: 20 


PITAN DURUMU 
TAKIMLAR o G B 


Elke Decker 


Sindelfingen'de yapılan Avrupa Kapalı Salon Atletizm Şampiyonasında 4 Batı Alman atleti altın madalya kazandı. Almanlar atletlerinin başarılarını olumlu 
olarak değerlendiriyorlar ve önümüzdeki dönem yapı: 
lacak açık hava atletizm yarışmaları için bu atletlere 
oldukça umut bağlıyorlar. 

Almanların gittikçe popüler hale gelen ve umut bağlanan atletleri şunlar: 

Dietmar Mögenburg: Avrupa salon atletizm yarışın- 
da daha hiç bir genç Mögenburg kadar iyi bir derece 
yapamadı. Mögenburg bu yarışmada 2.31'lik bir derece 
elde etti. Böylece genç atlet 
uluslararası planda da öne 
fırladı ve hatta Polonyalı olimpiyat şampıyonu Wszola' 
yı (2.29) geride biraktı 


Ankara Devlet Balesi 
istanbul Festivaline 
katılmıyor 


Ankara Devlet Balesinin, her yıl yaz başında İstanbul'da düzenlenen sanat ve kültür festivaline bu 
yıl katılmayacağı açıklandı. A 

Ankara Devlet Opera ve Balesi yetkilileri, festival organizasyon komitesinin, bu yil da Devlet Balesini bir temsille festivale çağırdığını, "'Bahçesaray Çeşmesi" adlı eserin sunulmasını ve bu eserde 
balenin banttan çalınacak müzik eşliğinde icra 
yapmasını istediklerini belirttiler. 


Yetkililer "Bahçesaray Çeşmesi" balesinin çok 
büyük ve karışık bir bale yapıtı olduğunu, ancak 
orkestra eşliğinde temsil edilebileceğini komite 
yetkililerine bildirdiklerini açıkladılar. 


Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye 
göre, festival komitesinin varolan bütçenin, orkestranın da giderlerini karşılayamayacağını belirtmesi üzerine, Devlet Balesi yetkilileri bu yılki festivale 
katılmaktan vazgeçtiler. 


ke bunalıma düştü ise o 
bunalımdan büyük sanatlar çıkar ve bunalımdan kurtulur." 

Sanatçının en son 
çalışmalarının yer aldığı sergi 15 Nisan gününe 
kadar izlenebilir. 


sanat afiş olur, Devletimizin gün geçirmeden 
sanata önem vermesi 
halinde, ülkenin bunalımdan çıkacağını iddia 
ediyorum. -Sanatçısı 
bol olan ülkeleri hiç bir 
ülke sömüremez. Bir ül- 


1. Türkiye Liginde 
24. haftayı da geride 
bırakırken üst sıralardaki ilk dört takımın 
diğer takımlardan 
kopmasının artık iyice 
belirginleştiğ ini görüyoruz... Trabzonspor'un Göztepe'ye 
bir puan kaptırması, 
Bursaspor ve Rizespor'un haftayı puansız kapatmalarına rağmen bu takımların sıralamada yerlerinin 
değişmemesi hatta 

etişen takımların bie porülmedigi bir gerçe 


Karl Fleschen ue ilerisi işin 
umut bağlanan sporculardan 
biri. Fleschen'in açık hava 
şampiyonalarında uluslararası planda öne çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. 

Almanların en yeni atleti 
ise Christian Haas, Haas Polonyalh Voronin'in ardından 
60 metrede aynı derecede 
6.62 ile ikinci oldu. 

400 metrede Decker da 
şampiyonada altın madalya- 
nın sahibi olan sporculardan 

Sindelfingen'deki Avrupa biri. Uzun atlamada ise Anke 
Şampiyonasında 3000 met- o Veigt gümüş madalya kazanrede Avrupa şampiyonu olan di. 


Şule Sönmez Çandar 
ilk kolaj sergisini 
açıyor 


çocuk kitapları— dallarında yoğunlaştırdı. Babasının işi dolayısıyla 
Anadolu'nun çeşitli yörelerini tanıdı, çocuklu- 


Alt sıralardaki takımlarımızın ise Diarbakırspor'dan başlamak üzere Göztepe 
ve Adanaspor'un atakları bu hafta da devam 
etti. 


Diyarbakırspor 


Şule Sönmez Çandar, Ankara Sanatsevenler Derneğinde 9-19 
Nisan arasında kolajlarını sergileyecek. Sergi, 


ligin zorlu takımı 
Bursaspor'u net bir 
libiyetle puansız 
ırakırken, geç uyandı diyebiliriz.. Gerçi 
Diyarbakırspor'un 


Konya'da çıkan “Gözlem” dergisinin 
Şiir-öykü yarışması sonuçlandı 


ŞULE S. ÇANDAR 


- “Çevreden Aldıklarım ğu oralarda geçti. turdu. Konya'da yayınlanmakta olan Gözlem dergisinin aç- kurtuluşunun çi zor TRABZONSPOR 23 K) 12 
adını taşıyor. Resim komisundaki Kolaj çalışmaları ü- tığı serbest konulu öykü ve "çocuk" konulu şlir yarışma- aangua el a BULK mizi 
i pa sı sonuçlandı, ama ım LİN bU 
Şule Sönmez Çan- ilk etkilenmeleri 1976 Zerine Şule Sönmez durum “da giden bir ç FENERBAHÇE 24 10 


öykü dalında birinciliğe değer ürün bulunmayan yarışmada, ikincilik ödülü "'Karpuz Kestim Yiyen Yok" adlı 
öyküsüyle Erhan Tığlı'ya, üçüncülük ödülü “Ak'la Kara" 
adlı öyküsüyle Mustafa Yanık'a verildi. 


ESKİŞEHİRSPOR 24 
BEŞİKTAŞ 24 
KAYSERİSPOR 24 
ALTAY 24 
ORDUSPOR 24 
GÖZTEPE 24 
G.ANTEPSPOR 23 


Çandar şunları söyledi: 

“Çevreden Aldıklarım adlı sergim, ilk kişisergimdir. Böylece 


ligin sonucunda ne 
olabilir? Hani ne demişler top yuvarlaktır)!) 


dar 1972 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi "Seyir ve Görüntü Sanatları" bölümünü 


yılında ölen babası ressam Enver Sönmez'in 
izlenimlerini taşır. Yur- 


dun çeşitli köşeleri ve sel Şiir yarışmasında ise birinciliği "Çocuk" adlı şiiriyle 


Hayrettin Tokdemir, ikinciliği "Karanlığa Sıvadılar Nur- 


AOYUAONUAGU 
pm 
Böğavoaoouauucanz 


bitirdi. Çalışmalarını, a- kent yaşamından edini- çevreden (o aldıklarımı topu Şafatları"' adlı şiiriyle Sedat Kısa, üçüncülüğü de y Ligin aN de GALATASARAY 24 
i 5 ita i j 5 “Sek Sek" adlı şiiriyle Yavuz Cerik kazandı. Bu dalda izespor form duşuk- Ri İRSPOR 23 
fiş, kitap kapağı, kitap len izlenimler, çalışma REYYAN vermel çabası G. Mehmet Uytun, Vedat Güler ve Suat Yığmatepe de lüğü göstermeğe başla- ERON 23 X 
resimleme özellikle larının konularını oluş- güttüm, mansiyon aldilar. dığından beri puan da- D, BAKIRSPOR 24 Anke Wegt Avrupa Şampıyonasında uzun atlamada 


gümüş madalya kazandı. 


8 Nisan 1980 


Şefik Hüsnü... 


(Bastarafı 1. sayfada) 
şunları söyledi: 
"Arkadaşlar eğer bugün biz varsak, Türkiye 
proletaryasının partisi 
varsa, Şefik Hüsnüler olduğu için varız. Biz Türkiye devrimine hizmet 
eden herkesi anacağız ve 
Şefik Hüsnü gibi teorik, 
pratik büyük katkıları 
olan, adı Türkiye proletarya mücadelesinin tarihi ile özdeşleşen bir büyük önderin katkısını hiç 
unutmayacağız. 

“Ben onun kitabından 
birçok şey öğrendim 
ama,şunu hiç bir zaman 
unutamıyorum. O, Türkiye ile ilgili tahlillerini 
.belirttikten sonra şunu 
der: 'Malesef ülkemizde 
bugünkü ekonomik ve 
sosyal durumla ilgili istatistik veriler bu kadardır. 
Başka bir kaynağa ne yazık ki rastlayamadık. 'Yani o, o gür», Türkiye ile 
ilgili yazılan ve söylenen 
ne varsa okumuş ve incelemişti. 

“Şefik Hüsnü'nün bir 
diğer temel özelliği de 


Mafia... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Mercedes marka otosu- 
nun özel bölmelerinde 
saklayan şoför, korkarak 
polise ihbarda bulundu. 
Yurt dışı perakende degeri 200 milyon lira olan 
uyuşturucu maddeler, 
otonun sağ ve sol makaslarında gizlenmiş olarak 
polis tarafından bulundu. 

Gözaltına alınan şoför 
İbrahim Halil Güler, sorgusunda şebekenin diğer 
elemanlarını da ele verince Gaziantep ve İstanbul' 
da yapılan aramalarda 
Bozan Kılıç, Memiş Özdal, Selim Türkmen, Ahmet Cerenbeli ile Oktay 
Keçi de yakalandılar. Kaçakçılardan Selim Türkmen'in bir süre önce Süveyş'te otosundaeroin yakalatarak Mısır polisince 
yakalandığı ve hüküm 
giydiği öğrenildi. Yetkililer operasyonun derinleştirilerek sürdürüldüğünü, uluslararası kaçakçılık şebekesinin diğer elemanlarının da açığa Çıkartılması için çalışmaların yürütüldüğünü söylediler. 


Mazhar... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
lan hayali Tıp Fakültesi 
yüzünden Akademilerarası Kurul ve Fakülte yetkililerini birbirine düşürdü. Yürürlükteki yasa gereği Akademiler, Fakülte kuramazlarken, Özman ve Saba İTİA bünyesinde kurulan Tıp Fakültesine 50'ye yakın öğrenci aldılar, 

MİLYONLARCA 

LİRALIK KANSER 

ÜNİTELERİ 

ALETLERİNİN 
ÖYKÜSÜ 

Öte yandan Mazhar 
Özman'ın, başhekimken, 
Fransa'da kanser tedavi 
araç-gereçler üreten firma ile yaptığı sözleşmeyle de milyonlarca liralık 
kâr sağladığı belirtildi. 

Kanser üniteleri için 
getirtilen aletlerin Türkiye'deki temsilcisi ise, hayali Tıp Fakültesi Dekanı 
Ergün Saba'nın yakın akrabası. Mazhar Özman 
hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma sürdürüldüğü bir sırada, Ergün 
Saba ile birlikte hacca giden ve oradan da Paris'e 
uğrayıp yeni bağlantılar 
yapan Özman'ın pasaport 
alırken savcılıktan nasıl 
“iyi hal kağıdı" aldığı da 
öğrenilemedi. 

50 ÖĞRENCİNİN 

GELECEĞİ MEÇHUL 

Mazhar Özman ve Ergün Saba ikilisi, hayali 
Tıp Fakültesi kurmakla 
yetinmeyip, sözkonusu 
okula 50 de öğrenci aldılar, Bu konuda görüşlerini aldığımız bir öğrenci, özetle şunları söyledi. 

"Ne olacağımız, durumumuz hepten meçhul. 
Bir takım kişiler, sırf 
kendi çıkarları için, bizim geleceğimizle oynuyorlar. Okulumuz var mı 
yok mu? Hiç kimse bilmiyor. Sadece ortada 
Mazhar Özman ve Ergün 
Saba dolaşıp duruyorlar. 
Amaçları Vakıf Guraba} 
yı ele geçirmek, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 
bizim durumumuza öncelikle bir açıklık getirmeli. 
Şimdiye kadar * ereye 
başvurduysak, kimse bize 
bir şey söylemiyor. Öğrenci oldufumuz bile 
meçhul." 


şuydu; Emperyalizme 
karşı mücadele bakış açısına o gün yaşayan bir 
çoklarında görülmedik 
ölçüde sahipti. Özellikle, 
Türkiye ile birlikte, diğer 
ezilen bölge uluslarının, 
ezilen İslam dünyasının 
büyük devrimci potansiyelini görmüş ve değerlendirmişti. Diğer bir özelliği ise, proleter örgüt 
ruhuna ve parti ruhuna 
sahip olmasıdır. 
“Arkadaşlar, bugün bizde bir örgüt terbiyesi varsa,bir parti ruhu taşıyorsak, bu Şefik Hüsnüler- 
den mirastır. Revizyonist 
ve maceracı gruplarda örgütsel anarşizm ve tekkecilik varsa bunun bir nedeni de onların Şefik 
Hüsnü'yü inkar etmeleri 
ve ondan öğrenmemeleridir. Şefik Hüsnü demek 
örgüt demek, parti demektir. Onun hayatına 
damgasını vuran budur.” 


TİSK . 


(Baştarafı 1. sayfada) 
İşverenler, ülke çapında bir ücret politikası 
uygulanmasına yasal olarak imkan olmadığı görüşüne de karşı çıkarak, s0syal hakların 'Anayasaya 
göre... ancak iktisadi gelişme ile mali kaynaklarn yeterliliği ölçüsünde 
yerine getirileceği"'ni savunuyorlar ve şöyle diyorlar: 

"Bugün devletin ve 
Türk ekonomisinin henüz gelişmekte olan imkanları gözönünde tutulursa, toplu iş sözleşmesi ile verilen hakların bu 
yeterlilik ölçüsünü çoktan aştığı görülecektir." 
YÖNETİME KATILMA 

TİSK raporunda ayrıca işçilerin yönetime katılmasına da karşı çıkılıyor ve şöyle deniliyor: 

“"Konfederasyonumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu en önemli 
prensiplerin başında işverenin işi sevk ve idare 
hakkına yapılacak müdahalelere): müsaade edilmemesi gelmektedir. Bu 
prensip gereğince 'yönetime katılma' ve 'özyönetim" gibi sakıncalı 
modelleri benimsemediğimizi bir kez daha açıklamada büyük yarar görmekteyiz." 

“Raporda "özyönetim''in 
Yugoslavya'da uyguladıği için Marksist bir yöntem olduğu, * işçinin 
yönetime katılmasının ise 
Avrupa'da bile zararlı olduğu gerekçesiyle tartışıldığı iddia ediliyor. 

Türkiye'nin, "Yıllardır 
ideolojik ya da sorumsuz sendikacılık, yasadışı 
grev ve eylemlerden kurtulamadığını"', "Makul 
düzeyde çalışma barışına 
kavuşamadığını"' ileri süren TİSK, yönetime katılma konusundaki tutumunu şöyle açıklıyor: 

“İşletmelerin sermayesine katılmadan, yani 
mali sorumluluk ve zarar 
riskini yüklenmeden, işletmenin yönetimine iştirak edilemez. İşçinin 
yönetime katılarak toplusözleşme masasında hem 
savcı, hem yargıç gibi 
davranabilmesi kabul ve 
tasavvur olunamaz." 


TKP... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
dikası yöneticileri ile 
DDKD temsilcisinin katıldıkları açıklandı. 
Kongreye ayrıca Almanya Komünist Partisi 
yöneticileri de katıldılar. 

Kongrenin açılış konuşmasını FİDEF Başkanı Hasan Özcan yaptı. 
Özcan konuşmasında Afganistan işgalini savunurken, Türkiye'de faşist tırmanışm hızla arttığını öne sürdü. 

İNGİLTERE KANADI 

Bilindiği gibi TKP'de 
Haziran 1979 tarihinde 
meydana gelen bölünme- 
den sonra Almanya kanadı ile İngiltere kanadı arasındaki çatışmalar hızla arttı. Bu çatışmalar ülkemize de yansıdı, 

Almanya kanadı 
R.Yürükoğlu'nu". "Parti 
merkezinden izin almadan kitap yazdı" diye 
partiden atma kararı almıştı. Oysa bu kitap ilk 
yayımlandığı zaman TKP 
bu tezleri savunuyordu. 
Ama daha sonra gelen 
tepkiler sonucu Almanya ka 
nadı tezlerini geri almak 
zorunda kaldı. Bunun sonucu İngiltere kanadı partiden uzaklaştırıldı ve iki kanat arasında çatışmalar başladı. 


Hasköy... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ve iki öğlu Ahmet ve Orhan Bölükbaşı öldü, olay 
sırasında dükkanın önünde bulunan Elmadağ Karakolunda görevli Ali Samur adlı bekçi ise ağır 
yaralanarak tedavi için 
Okmeydanı SSK Hastanesine götürülürken yolda 
havatını kaybetti 


Saldırganların "THKP- 
C" üyesi oldukları ve olay yerinden Anadol 
marka bir kırmızı otomobille kaçtıkları bildirildi. 

Bu arada Esenler Kazım Karabekir Caddesinde devriye gezen güvenlik 
kuvvetlerine bir grubun 
ateş açması üzerine çıkan 
çatışmada saldırganlardan Mustafa Kahraman 
adlı bir kişi yaralı olarak 
yakalandı. Yaralının Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı ve üzerinde 1 tabanca ile 7 mermi 
ve 3 şarjör bulunduğu 
bildirildi. 3 

Atatürk Eğitim Ensttüsü öğrencilerinin bindiği bir belediye otobüsü 
Kızıltoprak yakınlarında 
silahla tarandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlar olav yerinden Ahadol marka bir 
otomobille kaçtılar. 

GAZİANTEP'TE 

Akkaya İplik Fabrikasında işçi olarak çalıan ve Teksif Sendikası 

yeri Baştemsilcisi olan 
Mustafa Karahan evinden 
işyerine giderken kimlikleri belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. 

Öte yandan Erdoğan 
Kâhyaoğlu ve Erdoğan 
Ulusoy adlı Eğitim Ens 
titüsü öğrencileri Karşıyaka semtinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaalandı. Yaralı öğrenciler Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. 

MİSK Bölge binasına 
konulan tahrip gücü yüksek patlayıcı maddenin 
patlaması sonucu can 
kaybı olmadı, maddi hasar meydana geldi. 

AĞRI'DA 

Ağrı Belediyesine bağlı Elektrik İşletmesi binasma doğru yürüyen bir 
gruba binadan açılan ateşe gruptan da cevap verilmesi üzerine çatışma 
çıktı. Çatışmada Cemil 
Kılıçarslan adlı bir kişi 
öldü, Ahmet Salman ve 
Kamuran Özdemir adlı 
iki kişi de yaralandı. Yaralı Kamuran Özdemir'in 
durumunun ağır olduğu 
ve ameliyat edildiği, Ahmet Salman ise koma halinde olduğu bildirildi. 

Olayların önlenmesin- 
den sonra yapılan arama- 
da Belediye İşletme binasında 3 tabanca, 28 mermi, Belediye binasında 1 
tabanca 3 mermi, çevre 
evlerde ise 3 tabanca 25 
mermi ele geçirildi. 

öldürülen Cemil Kılıçarslan'ın Ağrı MHP 
Gençlik Kolları üyesi olduğu olaylarla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına 
alındığı bildirildi. 

URFA'DA 

Urfa Kapalı Cezaevinden kaçmak isteyen üç 
mahkumdan biri öldürüldü biri yaralı biri ise sağ 
olarak yakalandı. 

Pencere (o demirlerini 
kestikten sonra Cezaevi- 
nin bahçe kısmına geçen 
üç mahkuma "dur" ihtarna uymamaları üzerine 
jandarma tarafından ateş 
açıldı. Jandarmanın ateşi 
sonucu adam öldürmek 
suçundan müebbet hapse 
mahkum Mehmet Rizvanoğlu öldü, gasp suçundan hükümle Mehmet 
Gökoğlu bacağından yaralandı, yaralama suçundan tutuklu bulunan 
Hayri Sincar ise sağ olarak yakalandı 

HASKÖY KATLİAMI 

* SANIĞI 
KOMANDOLAR 
YAKALANDI 


Bir ay önce Ankara' 
nın Hasköy semtinde 
bir kahveyi tarayarak 
dört yurttaşın ölümüyle 
sonuçlanan olayın sanıklarının yakalandığı bildirildi. Yakalanan altı kişinin "Türk İntikam Tugayı" adlı örgüte mensup 


oldukları öğrenildi... 
Yakalanan altı kişi- 
de iki makineli tüfek, 


biri otomatik 5 tabanca 
ele geçirildi. Hasköy katliamı ile ilgili olarak yakalananların başka olaylara da karıştıkları tahmin ediliyor. Aynı olayla ilgili olarak iki kişinin 
de arandığı öğrenildi. Yakalanan altı "TİT"'çinin 
isimleri gizli tutuluyor 

Öte yandan yine Hasköy'de MHP'li kumandolar saldırılarını yoğunlaştırdılar. 

MHP'li komandolar 
önceki gün, bir öğretme- 


nin evini kurşunladılar, 


bir başka öğretmenin evine bomba attılar, gene 
aynı semtte bir halıcının 
dükkanını kundakladılar, 
Dükkanın tamamen yandığı öğrenildi. 

Çeşitli silahlı saldırı, 
soygun, patlayıcı madde 
atma, bombalı pankart 
asma olaylarından sanık 
oldukları bildirilen 11 
kişi yakalandı. 

Aydınlıkevler Çevreli 
Sokakta Hüseyin Aydın 
adlı bir genç uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır 
yaralandı. Sağ görüşlü olduğu belirlenen gence 
saldıran kişi, olaydan 
sonra yakalandı. Üzerinden bir adet tabanca çıkan saldırganın isminin 
Fatih Çetin olduğu bildirildi. 

GİRESUN'DA 

Yapılan bir arama sırasında "'dur" ihtarına 
uymayarak kaçmaya çalışan Mustafa Keskin adlı bir kişi güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu öldü. 

ADANA'DA 

22 Mart 1980 tarihinde Tercüman gazetesi binasını otomatik silahla 
tarayan ve aynı binadaki 
Gameda deposunda bulunan iâde gazeteleri yakan kişiler oldukları belirtilen Metin Karabiber, 
M. Kadir Tezci, İbrahim 
Eroğlu, Ayhan Küçücül, 
M. Ali Uygungül ve Ali 
Danış adlı kişiler yakalandı. 

Öte yandan 9 Mart 
1980 tarihinde Karataş 
ilçesi Emniye Amirliğini 
kurşunladıkları iddiasıy- 
la lise öğretmenleri Recep Türk ve Sakı Yayla ile Cumali Çay, Süleyman 
Akbaş, Seyfi Alican, 
Mehmet Kayalı adlı kişiler ve Ahmet Öz adlı öğrenci ile Ceyhan ilçesinde 
4 Martta okula gitmekte 
olan sağ görüşlü öğrencilere tabancayla ateş ettikleri bildirilen Ali özbarla ve Kamuran Bilen 
adlı kişiler yakalandı. 

AP AKŞEHİR İLÇE 
BAŞKANI SİLAHLI 
SALDIRIYA UĞRADI 

Konya'nın Akşehir ilçesinde AP flçe Başkanı 
Ömer Şeker yazıhanesin- 
de iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ancak 
saldırıdan yara almadan 
kurtuldu. Saldırganlardan 
Kazım Ateş yakalanarak 
tutuklandı, diğer sanık 
Rıdvan Gündüz hakkında 
da gıyabi tutuklama kararı alındı. 

Karaman ilçesinde 
yem bayiliği yapan İbrahim Öztürk adlı kişinin 
yazıhanesini tahrip etmek isteyen saldırganlar 
kendilerine engel olmaya 
çalışan mahalle muhtarı 
Süleyman Uysal'ı taban- 
.cayla yaraladılar 

Ereğli ilçesi Kapalı 
Cezaevinde çıkan kavga- 
da sol görüşlü oldukları 
bildirilen İbrahim Sönmezocak, Zeki Dönmez 
ve Selim Efe adlı hükümlü ve tutuklular sert cisimlerle çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Ermenek ilçesinde Büyük Ülkü Derneği Ermenek Şubesine, Ali Osman 
Avcı, Osman Seçimbozan 
Aytekin Tekin ve Fevzi 
Demircan adlı lise öğretmenlerinin evine ve Halil 
Gedik adlı kişinin evine 
patlayıcı madde atıldı. 
Patlamalarda can kaybı 
olmadı, hasar meydana 
geldi. 

ZONGULDAK'TA 

AP Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül' 
ün evine kimliği belirlenemeyen kişilerce patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu çevre evlerde hasar meydana geldi. 


DİYARBAKIR'DA 

Diyarbakır Eğitim 
Enstitüsünde okuyan bir 
grup öğrenci, DDKD'liler 
tarafından takip edilerek 
saldırıya uğradılar. Bilindiği gibi Diyarbakır'da 
DDKD, özgürlük Yolu 
ve KUK adlı gruplar ittifak yaparak UDG'yi 
oluşturmuşlardı. 

Başını Şıvancıların 
çektiği UDG'nin kurulmasıyla okullardaki eylemlerine hız verdikleri 
bildiriliyor. UDG taraftarlarının "Okullarda 
Maocu öğrencileri okutmayacakları"' o yolunda 
karar aldıkları, bu karar gereğince Ziya Gökalp Lisesinde bir öğrenciyi "'Maocu" olduğu 
gerekçesiyle (o dövdükleri, Eğitim Enstitüsünde bir grup öğrencinin 
de DDKD'lilerin taşlı ve 
sopalı saldırısına uğradığı bildirildi. 

İÇEL'DE 

Tarsus ilçesi Cumhurivet alanında bildiri dağıtan bir gruba engel olmak 
isteyen polislere tabancayla ateş açan iki kişi 
yakalandı. 


BUKOLAR 


Üçüncü... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Diyarbakır folklor ekibinin oyunlarıyla başlayan şenliğimize daha 
sonra sahneye giren çocuklar "Aydınlık Şenliğine Hoşgeldiniz" yazıh pankartları ve seyirci 
lere attıkları çiçeklerle 
renk kattılar. 

Genel Yayın Yönetmenimiz Oral Çalışlar ise 
şenlikte yaptığı konuşmada Aydınlık'ın karanlıkları aydınlatan cesur 
gazete olduğunu belirterek, "Bir hafta bile yaşamaz diyenlere inat üçüncü yılımızı da daha 
nice yıllara diyerek kutluyoruz"' dedi, Konuşmasında eli kanlı katilleri, 
işkencecileri, darbecileri, 
sabotajcıları ve karanlık 
işlere girişmeye kalkan 
herkesi Aydınlık'ın projektörleriyle aydınlattığını belirten Oral Çalışlar 
daha sonra hükümetin 
kültür hayatını kısırlığa mahkum eden son kağıt zamlarını protesto etti. Genel Yayın Yönetmeniz Oral Çalışlar şunları söyledi: 

"Hükümetin aldığı 
zam kararlarından sonra 
birçok yayınevi kitap basamıyor. Dergiler kapanıyor. Okuyucu kitabevlerinin önünden geçemiyor. Kültür düşmanlığı 
bir kitap yakarak olur, 
kitap toplayarak olur. 
Bir de kimsenin alamayacağı kadar zam yaparsın, bu da kültür düşmanlığıdır. Demirel hükümeti her ikisini de 
yaptı." 

Oral Çalışlar daha' 
sonra gazetemize yapılacak en önemli desteğin 
Aydınlık'ı düzenli almak olduğunu belirterek 
şunları belirtti: 

"Mahallemizdeki bayiye abone olalım, Komşumuzdan, işyerlerimiz- 
den yeni aboneler bulalm. Bir gazeteyi düzenli aynı bayiden almak bile Aydınlık'a önemli bir destektir. Okuduğunuz gazeteleri Aydınlık'a getirin, çünkü 
iki eski gazete bir Aydınlık ediyor." 

Oral Çalışlar konuşmasını gazetemizin bugüne kadar olduğu gibi 
emekçi halkın desteğiyle zorbalığın üstüne yürüyeceğini, haksızın, zalimin ve sömürücünün 
karşısına dikileceğini belirterek bitirdi. 

Şenliğimiz halk ozanı 
Muhlis Akarsu, sanatçı 
Edip Akbayram, halk 
müziği sanatçısı Turan 
Engin ve halk ozanı Ali 
Ekber Çiçek'in söylediği şarkı ve türkülerle coşku içinde sürdü. Afganlı 
sanatçının söylediği devrimci halk türküleri, iki 
ülke halkının birliğine 
güç, gecemize renk kattı. 
Erkan Yücel'in sunduğu 


ve solucandan korkan 
Karayılan'ın nasıl bir 
Kurtuluş Savaşı kahra- 


manı haline geldiğini canlandıran skeci ilgi ile izlendi. 

Daha sonra Türkiye 
İşçi Köylü Partisi (TİKP) 
Genel Başkanı Doğu Perinçek kitlenin coşkun 
tezahüratlarıyla kürsüye 
geldi. Doğu Perinçek konuşmasında bugüne kadar işbaşına gelen hükümetlerin kredi ha geldi, 
ha gelecek diye oyalandıklarını, ekonomik bunalımdan kurtuluş için 
dikkatlarin iç kaynakların yaratılmasına verilmesi gerektiğini belirtti. Doğu Perinçek alkışlar ve 
sloganlar ile sık sik kesilen konuşmasında bunalımdan çıkış için köklü 
çözümlere (o yönelinmesi 
gerektiğine değinerek bunun canalıcı bir sorun 
haline geldiğini söyledi. 
Hükümetin baskı politikasını da eleştiren TİKP 
Başkanı Doğu Perinçek 
"Seher Yıldızı" adı verilen operasyonlarla kitap 
toplama ve ev baskınları- 
nın sürdüğünü, anarşiyle 
özgürlükler arasına sınır 
çizilmediğini, halk ile 
teröristin birbirine karıştırıldığını belirtti, Hükümetin ekonomi ve anarşi- 
nin önlenmesi konusundaki başarısızlığının parlamentoyu ortadan kaldrmaya çalışanları heveslendirdiğini de kayde- 
den Doğu Perinçek, parlamento ve özgürlükleri 
savunmanın önemine değinerek maceracıların 
kışkırtma ve tertiplere 
alet olarak darbe heveslilerine hizmet ettiklerini söyledi. 

Doğu Perinçek'in konuşmasından sonra sahneye çıkan Halk Türküleri Korosu ve Aydınlık 
Korosunun söylediği 
halk türküleri ve devrimci marşlarla şenliğimiz sona erdi, 


Gazetemizin üçüncü 
yılına girmesi dolayısıyla düzenlediğimiz şenlikte İstanbullu emekçiler 
200 bin liralık mali 
destek gösterdiler. Şenlikte ayrıca 70 bin liralık 
kitap satışı ve gazetemize 
destek olmak üzere 30 
bin liralık hediyelik eş- 
ya satışı yapıldı. 

Böylece 3 yaşımıza 
girdiğimiz bugünlerde 
binlerce emekçiden gördüğümüz destek Aydınlik çalışanlarına bir kez 
daha güç verdi. 


İşverenlerin... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ret artışlarını belli bir 
katsayıya bağlamayı öngörüyor. 

TİSK'in "En yüksek 
dereceli devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesini geçmeyecek bir 
ölçü içinde, kıdem tazminatına tavan sınırı getirilmesi" talebi de bugün 
Çalışma Bakanlığı tarafından aynen Kıdem Tazminatı Yasa Tasarısı şeklinde Meclise sevkedilmiş 
bulunuyor, 

TİSK'in kıdem tazminatının, oluşturulacak bir 
fondan karşılanması önerisi de Çalışma Bakanlığı 
tarafından "Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı" haline getirilerek uygulamaya konmak isteniyor. Yeni vergi yasa 
tasarısında kıdem tazminatlarından vergi oranını yükselten ve çıplak 
ücretlerle sosyal hakları 
ve yan ödemeleri birleştirerek vergiye tabi tutan 
hükmün: de TİSK'in görüşlerini yansıttığı belirtiliyor. 

Eski Çalışma Bakanının yayınladığı ve işyeri 
sağlığı ve işgüvenliği şartlarına uymayan işyerleri- 
nin sıkı bir şekilde denetlenmesini, gerekirse kapatılmasını öngören genelge de yeni Çalışma Bakanı Cavit Erdemir tarafından yürürlükten kaldırılmış bulunuyor, 

TİSK bu konudaki görüşlerini hükümete "'İşyerlerinin, tespit edilen 
noksanlıkların giderilmesi 
için işverene gerekli süre 
tanınmadan kapatılması 
cihetine o gidilmeyeceği 
yönünde bir hüküm İş 
Kanununa ilave edilmelidir” şeklinde bildirmişti. 
TİSK'in bu görüşleri doğrultusunda Çalışma Bakanlığının yayınladığı yeni genelge, işverenlere işyerlerinde sağlık koşullarına aykırı şekilde işçi 
çalıştırma imkanı tanıyor. 

TİSK'in, işçilerin birden fazla sendikaya üye 
olmalarının engellenmesi 
konusundaki talebi de 
Çalışma Bakanlığının 
"Dayanışma aidatı" genelgesi ile bir ölçüde gerçekleşmiş bulunuyor. 


14.sayıda 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Cumhuriyet Senatosunda 
yemin ederek tabii üye 
olarak görevine başlayacak. 

GRUP LİDERLERİNİN 

TOPLANTISI 

MSP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin hızlandırılması önerisini görüşmek üzere TBMM'deki 
grupların yöneticileri dün 
saat 10.25'te bir araya 
geldiler. Toplantıya CHP' 
den Metin Tüzün ve Orhan Vural, MSP'den Hasan Aksay, AP'den Oğuz 
Aygün, Gıyasettin Karaca 
ve Cahit Dalokay, MBG: 
den Suphi Karaman, 
Kontenjan Grubundan 
Şerif Tüten ve Safa Reisoğlu, MHP'den Faruk 
Demirtola katıldı. 

Toplantı başlarken kısa bir açıklama yapan 
Hasan Aksay, "'Neticeye 
götürücü tedbirler bekliyoruz. Hızlandırıcı bazı 
önlemler istiyoruz" dedi. 

CHP'li Tüzün ise MHP 
ile aynı anlayışı paylaştıklarını açıkladı. 

Tüzün, toplantıdan 
önce Aksay'a dönerek, 
getirecekleri üç öneriyi 
basın mensuplarına açıklayabileceklerini söyledi. 
Ancak AP'li Aygün "Bunu burada açıklamanın 
hiç bir gereği yok, belki 
anlaşamayız" diye karşı 
çıktı. 

Gerek Aksay'ın gerekse Tüzün'ün önünde bulunan kağıtlarda yer alan 
üç önerinin şunlar oldu- 


ğu görüldü: 

1. Herkes adaylığını 
koysun, 

2. Turlar sürdükçe 


grup başkanvekilleri toplanarak durum değerlendirmesi yapsın, 

3. TBMM pPazartesinden 
başlayarak 15-24 arasında aralıksız çalışsın. Buna 
karşılık AP'nin ise bugün- 
den başlamak üzere 
kesintisiz çalışma önereceği bildirildi. 

Bir buçuk saat süren 
görüşmeden bir sonuç 
alınamadı. o Toplantıdan 
sonra bir açıklama yapan 
Aksay Grup Başkanvekillerinin liderlerle görüşeceğini ve belki tekrar 
bir araya geleceğini söyledi. 

19, ve 20. TURDA DA 

SONUÇ YOK 

TBMM birleşik toplantısında yapılan 19. ve 20. 
tur oylamalardan da bir 
sonuç alınamadı. Birleşik 
toplantıda Cumhurbaşkınlığı seçimi sonuçlanıncaya kadar her gün 
saat 15.00'ten 24.00'e 
kadar aralıksız çalışılması 
kararlaştırıldı. 

AP'NİN ADAYI 

AÇIKLANMADI 

Öte yandan AP'de 
aday belirlemek için yapılan çalışmalar dün sürdürüldü. Hafta sonunda 
AP Grup > Başkanvekili 
Oğuz Aygün'ün yaptığı 
zemin yoklamasının sonuçları, AP'nin MSP ve 
MHP ile temaslarında 


eliKP Merkez Komitesi 
2. Toplantısının Kararı 


Gün Zileli 


ePropaganda tarzımız üzerine 


Oral Çalışlar 
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AYDINLIK 


YAYINLARI 


Erkmen'in... | 


vardığı noktalar 
idari kurulunda 
lendirildi 
Yapılan bu temaslar 
sonucunda Hayrettin 
Erkmen'in çeşitli çevrelerin desteğini toplayabilecek bir aday olarak ortaya çıktığının belirlendi- 


genel 
değer- 


gi öğrenildi. 
Ancak AP Genel İdare 
Kurulunda, kendisinin 


aday gösterilmesini isteyen Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Bilgiç 
in bu duruma karşı çıktığı haber verildi. Buna 
karşılık Demirel'in de 
Erkmen'in aday gösterilmemesi halinde, bir AP' 
linin seçilme şansının yitirilebileceğini belirterek 
bu itirazı reddettiği bil- 


ditidh Genel Idare Kurulunun 3 saate yakın süren 
toplantısından sonra AP' 
nin adayı açıklanmadı. 
Toplantıdan sonra Genel 
Başkan Yardımcısı Yiğit 
Köker bir açıklama yaparak toplantı hakkında bilgi verdi. Bir gazetecinin 
sorusu üzerine "AP'li bir 
aday olacak tabii'' diyen 
Köker, bir sonuca varabilmek için bir-iki gün sürecek hazırlık çalışmalarından sonra Genel İdare 
Kurulunun konuyu yeniden görüşeceğini bildirdi. 
ERBAKAN'IN BASIN 
TOPLANTISI 
MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan Parlamentoda düzenlediği 
basın toplantısında Cumhurbaşkanı seçiminin 
hızlandırılması için attıkları adımların başarıyla 
devam ettiğinibelirterek, 
"Öteki partiler de iyiniyetle yarından itibaren adaylarını gösterirlerse, 
miletimiz bu hafta yeni 
Cumhurbaşkanına kavuşur"' dedi. 
ENGEL: 
YURTDIŞI GEZİLERİ 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin kısa Sürede sonuçlanmasının önündeki 
engelin Avrupa Parlamentolar Birliği toplantısı ol- 


- duğu bildirildi. Bu top- 


lantılar yüzünden AP'nin 
adayına oy verebilecek 8 
parlamenterin, bu arada 
aday gösterilmesi söz konusu olan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen toplantılara katılmak üzere 
Türkiye dışında olduğu 
öğrenildi. 

Ancak AP'nin şansını 
yüksek görmesi halinde 
bu parlamenterleri katıldıkları toplantıları yarıda 
bırakarak yurda dönme- 
ye çağırabileceği bildirildi. 


Hava-İş Ankara Şube Başkanı 
Ulaştırma Bakanı Özalp” ı 
açık oturuma davet'etti ` 


Nurettin Albayrak: 
“İşveren altı aydan 
beri süren görüşmeler boyunca bizim 
isteklerimizin karşısında herhangi 
bir şey getirmemiştir" 


ANKARA (ÖZEL) 

ÜRK Hava Yollarında grev sürerken, 
gazetemize bir açıklama 
yapan Hava-İş Sendikası 
Ankara Şube Başkanı 
Nurettin Albayrak, Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp'i kamuoyu önünde 
açık oturuma davet etti, 
Albayrak, isteklerinin ideolojik olmadığını belirterek, 'Ulaştırma Bakanı 
isteklerimiz içinde yer alan ideolojik bir madde 
göstersin. Böyle bir şey 
varsa çıkarmaya hazırız" dedi. 


Nurettin Albayrak işverenin 23 Ekimden bu 
yana devam eden görüşmeler boyunca isteklerinin karşısında herhangi 
bir şey getirmediğine de 
dikkat çekerek, ''1980 
yılı toplusözleşme yılı olacak. Tahmin ediyorum 
Bakanlık, bizim sözleşmemizin diğer toplusözleşmelere örnek olabileceğini düşünerek konuyu 
uzatmaya çalışıyor. Ama 
bu uzama en çok ülkemize zarar veriyor. 4 bin turist rezervasyonlarını iptal etti, Ayrıca 50 gün süren grev boyunca Türk 
Hava Yolları günde sadece yolcu taşıyamamaktan 
bir milyon lira zarar etmiştir" şeklinde konuştu. 

Türk Hava Yollarında 
çalışan işçilerin ügretleri- 
ne de değinen Nurettin 
Albayrak dört yıllık bir 
işçinin 5300 lira aldığını 
da sözlerine ekledi. 


Sağlık Haftası başladı 
Türkiye sigara 
tüketiminde birinci sırada 


İSTANBUL (ÖZEL) 

ÜNYA Sağlık Örgütünün her yıl düzenlediği Sağlık Haftası dün 
başladı. Bu yıl hafta boyunca özel olarak "Tütün 
ve Sigara" konusu işlenecek. 

Parolası ''Ya Sigara, 
Ya Sağlığınız" olarak benimsenen hafta dolayısıyla Sigara İçmeyenler Derneği dün bir basın toplantısı düzenleyerek halkı 
7-14 Nisan tarihleri arasında sıgarayı boykot etmeye çağırdı. Türkiye' 
nin sigara tüketiminde birinci sırayı aldığını kaydeden Dernek yöneticileri son aylarda kişi başına beş kilo sigara içildiğinin saptandığını a- 


Çıkladılar. 

Sigara İçmeyenler 
Derneğinin Dünya Sağlik Örgütünün "'Ya Sigara, Ya Sağlığınız" parolası doğrultusunda 
saptadığı haftanın sloganlar: şunlar: 

“Devlet sigaranın za- 


rarlarına karşı tedbir almalıdır." 


''Sigara dumanı en ze- 


hirleyici havadan daha 
zehirlidir." 
“Özel sektörün si- 


garaya el atması, daha 
fazla sigara tüketimi demektir, 

Sigara İçmeyenler Demeği hafta boyunca sigaranın zararları 
konusunda çeşitli toplantılar düzenleyecek. 


İlçe örgütü kurmaya giden 
TİKP yöneticisi gözaltına alındı 


SIVAS (ÖZEL) 

Sivas'ın İmranlı ilçesinde ilçe örgütü kurma Çalışmalarını yürütmek için bulunan TİKP 
İl Yöneticisi Burhan Yıl- 


Boğaziçi Folklör Kulübünün 
düzenlediği ” Semah Geceleri” 
yarın başlıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Boğaziçi Üniversitesi 
Folklor Klübü tarafından 
düzenlenen "Semahlar 
Geceleri"! yarın başlıyor, 
Geceler 12 Nisanda sona 
erecek, Gecelerde "Fethi- 
ye Şiran", İkili, Erzincan 
Hacıbektaş Turnalar semahları yer alacak. Ayrıca Aşık Daimi'nin deyişleri ile katılacağı geceler 
de Pir Sultan Abdal'ın 
hayatını ve düşüncelerini 
anlatan bir müzikli anlatı 
da sunulacak. 

Boğaziçi Üniversitesi 
Folklor Klübü'nün konüyla ilgili açıklamasında 
semah oyunlarının yurdun çeşitli yörelerinde 


oynanmasına ve bunların 
kültürümüzün önemli bir 
parçası olmasına rağmen 
yeterince tanınmamış bulunmasında yüzyıllardır 
süregelen mezhep ayrılıklarının ve baskıların büyük rolü olduğu bildirildi. 


Açıklamada 'devamla 
şöyle denildi : 
"Gecenin bütününde 


mey, bağlama, cura, flüt, 
piyano, davul gibi sazlardan, slayt tekniğinden 
faydalandık. Semah oyunları bazı koreoğrafik. 
düzenlemelerle (| sunulacaktır. Gecede oyun 
ekiplerinin yanı sıra bir 
koro ve sunucular da görev aldılar," 


TİKP YAYINLARI 


TÜRKİYE 
İŞÇİ KÖYLÜ 
PARTİSİNİN 
SİYASI ÇİZGİSİ 
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Genel Dağıtım: TUR-DA 
Hamam Sok. No:4 Cağaluglu/İSTANBUL 
Tel: 27 25 22 
60 URA 


dırım'a Lise Müdürü Ali 
Rıza Koçarslan saldırarak 
tehdit etti. : 

Aydın Otelinin altındaki kahvehanede oturmakta olan İl Yöneticisi- ` 
ne dışarıdan 5-6 kişilik 
bir grupla gelen Lise Müdürü nereli olduğunu ve 
burada ne aradığını sordu. Lise Müdürü, Burhan 
Yıldırım'ın üzerine yürüyerek "Sen ilçeyi karıştırmaya geldin, MİT ajanısın, CHP aleyhinde propaganda yapıyorsun, zaten TİKP Maraş'ta 500 
insanın ölümüne yol açtı' 
gibi sözlerle olay çıkarmaya çalıştı. 


Burhan Yıldınm ise 
anarşiye karşı olduğunu, 
halkı birleştirmeyi savunduğunu , buraya ilçe 
çalışması yürütmek için 
geldiğini ve hu çalışmaları sürdüreceğini söyledi. 

Lise Müdürü de burada ilçe kurdurtmayacağını ve İl Yöneticisine 
burayı derhal terketmesini 
ve aynı zamanda otelci 
olan kahvehaneciyi de 
tehdit ederek Burhan Yıldırım'ı oteline ve kahvehaneye almamasını 
söyledi. 


Olaydan bir gün sonra yine Müdürün ihbarıy- 
la TİKP Sivas.İl Yöneticisi Burhan Yıldırım kahvehanelerde "'Maoculuk" 
propagandası yaptığı gerekçesiyle iki arkadaşı 
ile birlikte gözaltına alındı. Fakat daha sonra 
Savcılık, incelemesi sonucu İl Yöneticisinin çalışmalarını sürdürebileceğini ancak, ilçede durumun gergin olması nedeniyle ilçeden ayrılmasını istedi. Burhan Yıldırım'ın itiraz etmesi- 
ne rağmen, kanunsuz 
olarak yanına 3 jandarma 
verilerek ilçe dışına çıkarıldı. Müdürün ve savcılğın bu tutumu çev: 
rede tepkiye vol açtı, 


Konu hakkında açıklama yapan Sivas TİKP 
İl örgütü ilçe kurma çalışmalarının engellenmek istendiğini, bunun. 
Partiler Kanununa aykırı 
olduğunu, Umranlı ilçesinde Parti kurulma- 
m iaalıyetinm engellenmesini kınadı. 


KAYIP— Nüfus Hüvi- 


yet Cüzdanımı Kaybettim, Hükümsüzdür. 
Ali Sınırtaş 
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4 BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN: 


"Halktan, ” biz iktidara 
gelince çiçek atacak' 


diye söz edilirdi” 


Dağ ve bağ 


„Irmak kenarındaki büyük binanın ikinci 
katında bir odadayız. Teşkilatın en üst düzeyindeki yöneticileri yârımay biçiminde oturmuşlar. Yarımayın açık aj tek iskemlede 
başka bir üst düzey yönetici oturuyor. Sahne, 
bir sorgulama sahnesine benziyor. 

Yarımay şeklinde oturanlardan sadece "Baba" konuşmakta. Ötekileri söze karışmıyor. 
"Baba", kara gözlüklerin ardından, tek kişilik 
yerdeki yöneticiye şimşekler yağdırıyor: 

— Teşkilat disiplinini neden çiğnedin? Bize 
sormadan nasıl yazı yazarsın? Kimlerle birlikte: 
sin? Ötekiler ben öldükten sonra yerme göz dikmiş, sen ölmeden diktin. Dağdan gelen bağdakini kovmak istiyor. Çabuk savunmanı yap. 


“Nurhak'tan Kızıldere'ye 12 Mart'ın Eylemcileri Anlatıyor" adlı, 12 Mart'ı 
konu alan yazı dizimizin birinci bölümünden sonra Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 
Cephesi Örgütünün eylemlerine katılan, fakat şimdi bu eylem tarzını yanlış bulan 
Necmi Demir ve akradaşlarının katıldığı bir tartışma yayınladık. Bugün de 
THKO'nun eylemlerine katılan Recep Sakın, Türkan Sabuncu ve Seyfi Alkan'ın 
katıldığı bir tartışmayı yayınlıyoruz , 

Recep Sakın, Fen Fakültesinde öğrenciyken THKO'nun eylemlerine katıldı 
ve 1971 yılında Sinan Cemgil ve arkadaşlarıyla birlikte Nurhak dağlarına çıktı ve 
orada yakalandı. İdamla yargılandıktan sonra, 15 yıla mahkum oldu, 1975 yılında af kanunu çerçevesinde serbest bırakıldı. 

Türkan Sabuncu, ODTÜ öğrencisiyken THKO'nun Ankara ve İstanbul'daki 
çeşitli faaliyetlerine katıldı. 1972 yılında yakalanarak, idamla yargılandı, 15 yıla 
mahkum olarak, 1975'te serbest bırakıldı. 

Seyfi Alkan, Fen Fakültesinde öğrenciyken THKO'nun eylemlerine katıldı. ldamla yargılandı, 15 yıla mahkum oldu, 1975 yılında cezaevinden çıktı. Daha 
sonra arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Türkiye İşçi Köylü Partisinde, Gaziantep 
örgütünde yönetici görevinde bulundu. 


ESKİ TAKO'LULAR 


ANLATIYOR CD 


DEVRİM ÇOK YAKIN 


pl, 


özür dilemek zorunda kaldı 


Siyonistler, Hıristiyan Arapları da 
Müslüman toplumundan uzaklaştırmak amacını güttüler, Kiliseler aracılığıyla Hıristiyanlar üzerinde etkili olarak Müslümanları tecrit etmeye çalış” 
tılar. Daha önceleri Rus Çarlığının 
Rum Ortodoks Kilisesinin ve Fransızların burada etki alanları yaratma girişimleri olmuştu. Sonuçta Hıristiyan 
Arapların arasmda işbirlikçi bir grup 
oluşmuştu. Siyonistler bu işbirlikçileri en son İngilizlerden miras aldılar. 
Hristiyanları tarafsızlaştırdılar. Bunlara askerlik yaptırdılar, devlet görevleri verdiler ve bu yolla Hıristiyanları 
Müslümanlardan uzaklaştırdılar. 

Üçüncü bir grup ise Bedevilerdir. 
Bunlar çölde yaşayan insanlardır. Siyonistler, Bedevilerin Arap olmadıklarını ileri sürdüler, Dolayısıyla Araplara karşı ittifak kurmaya çalıştılar. 
Bunu ''Arap zulmüne karşı başkaldırma” kılığına büründürdüler, Feodal bağlardan yararlanarak, aşiret 
reislerini elde ettiler ve bu yolla amaçlarına ulaşmaları kolay oldu. 

Hapishanede gördüğüm gardiyan 
Araplar işte bu toplulukların insanlarıydı. 


AJANLAR 


Kırk gün sonra beni alt hücrelere 
aldılar. Buranın şartları biraz daha iyiydi. Yemek ve günde iki sigara veriyorlardı. Hücrenin içinde açıkta olmakla birlikte yine'de bir hela vardı. 
Beni fk kez güneşe çıkardılar. Ama 
keyiflerine göre...15 dakika...Ve ellerim kelepçeli... 

Burada kaldığım bir aylık süre içinde yanıma 25 adam soktular. Bunların 10-15 tanesi ajandı. Çeşitli sorularla verdiğim ifadenin doğruluğunu 
saptamaya çalışıyorlardı: 

—Memleketin nere, biraz anlatsana 
sizin oraları... 

—Adresini versen de çıktıktan sonra sana mektup yazsam... 

—Hadi, Türkçe bir türkü söyle de 
dinleyelim... 


PEYGAMBER OLDUM 


Ve bir gün iki kişi getirdiler hücreme, Kapıyı çekip gittiler. Ben pek 
konuşmazdım, Lafı yeni gelenler açardı genellikle. Fakat bunlarda bir 
tuhaflık vardı... 

Bir yandan yeni gelenleri süzüyor, 
bir yandan da niyetlerini kavramaya 

alışıyordum ki, birden dehşetle irildim, 

Bu adamlar akıl hastasıydı. 

Çaresiz göğüslemek gerekiyordu 
bu oyunu da. Karanlık bastırdı yattık- 
Doğrusu aklıma gelmemişti. Uykumun arasında, nefesimin daraldığını 
hissettim, gözlerimi açtım, iki acımasız pençe boğazımı sıkıyordu! 

Olana gücümle fırladım yerimden 
ve bağırmaya başladım. Bu kez beni 
dövmeye kalktılar. Boğuştuk. 

Artık uyumak da mümkün değil- 


© El Fateh” in önderlerinden Abu Ali Siso’ yu gardiyan sürekli 
tahrik ediyordu. Bir gün dayanamadı ve kaşıkla vurdu gardiyana. 


Bunun üzerine kolunu kırdılar. Ancak biz de sessiz kalmadık. 
Hemen geniş bir kitle hareketi gelişti, ayaklanma başladı. Müdür 


Her üç devrimci de, 12 Mart dizimizin birinci bölümünde yayınlanan THKO ula- 


rın Amerikalıları kaçırması eylemlerinin içinde yeraldılar. & 


m Türkan Sabuncu:” Ben iki senede THKO iktidara 
gelir diye düşünüyordum” 


ii 


İSRAİL 


i 


, Bu işin içinden nasıl çıkacaktım? 
sürekli tetiktö 'bekleyemezdim. Nasıl 
ye zayıf bir abımı yakalayabilirler- 


Taktik değiştirdim. Onları uysallaştırmaya çalıştım. İyi davrandım, 
yanaklarından öptüm. Yanıma geldiklerinde Allah'tan söz açtını. Peygamber olduğumu söyledim onlara. Askeri üniforma giyiyordum. Bundan yararlandım, polis olduğumu anlatmaya 
FARER işaretlerle, Kuşkuya düştüer. 

Ve idare bu insanların bir süre son- 
sa uysallaştığını görünce hemen aldı 
onları hücreden. - 


IDAM ETMEZLER AMA 


Bir süre sonra yukarı hücrelere çıkardılar beni. Burasi biraz daha serbestti. İlk kez öteki tutuklu Araplarla 
birlikte güneşe çıktım. Yine ilk kez 
Arapça sözcükler sormaya ve bunları 
ezberlemeye. başladım. Spor yapmaya çalıştım ama yaralarım henüz iyi: 
İeşmemişti, bacaklarım hâlâ uyuşuk- 


tu, 

Yanımdaki hücrede Tel Aviv hava 
alanı baskınında sağ olarak ele geçirilen tek Japon gerilla vardı. Kısacık, 
zayıf bir gençti bu. 

İsrail kanunlarında idam cezası 
yoktur. Yalniz Eichmann'a bu ceza 
uygulandı. Japon gerillayı ise idam 
etmediler. Ama bu insanı 7-8 yıldır eli 
kolu kelepçeli hücrede tutuluyor ve 
ona sürekli iğne yapıyorlar. 

Bu iğnelerden ötürü bugün çıldırmış durumdadır! 


BABİL KANUNLARI 


İsrail zindanlarında en vahşi işkenceler uygulanır. 

Hapisanelerde küfür, dayak, zindana atma günlük olaylardandır. Mahküm biraz güçlü kuvvetliyse, üzerine 
zehirli gaz püskürtülüp bayıltılır ve 
ondan sonra dövülür, Gardiyanlara 
kesin itaat hirinci koşuldur. Mahkumların başlarını eğerek konuşmaları ve ''Ağam'' diye hitap etmeleri 
gerekir, Müebbetlerin bulunduğu Aşkalon cezaevinde ise gardiyanla konuşurken diz çökme zorunluluğu vardır. 

Gardiyana el kaldıran olursa ona 
Babil Kanunları 'uygulanır. Mutlaka 
bir tarafını kırarlar, 

Benden 15 gün önce tahliye olan 
Abu Ali Siso, bi Fateh'in ikinci derecede önderlerindendir. Hücredeyken 
gardiyan Siso'yu her gün tahrik ediyordu. Bir gün dayanamadı ve kaşık- 
İa vurdu gardiyana, Bunun üzerine 
kolunu kırdılar, Ancak biz de sessiz 
kalmadık. Hemen geniş bir kitle hareketi gelişti, ayaklanma başladı. Müdür özür dilemek Zorunda kaldı. 

Tel Aviv'le Hayfa arasındaki İsrail askeri hedeflerine karşı düzenlenen 
Kemal Advan harekatına katılan Filistinli gerillalardan Ali Hüseyin Murad'ın da kollarını kırdılar, tek öç almak için... € 


SANILIYORDU 


m “Bir sürü insan bize katılmaya kalktı. Fakat onları almadık. 


Çünkü adam toplamak diye bir amacımız da yoktu” 


Kemal Advan 


Ail Hüseyin 
Murad ve 
Muhammed 
Fad'i Esad.. 
Tutsak düşen 
Ali Hüseyin'in 
hapishanede 
kollarını 


Ben çıkmadan bir hafta önce, Nehariye harekatına katılan Filistinli iki 
devriyenin de kolları kırıldı. Bu olay 
İsrail gazetelerine yansıdı. Hapisane idaresi mahkemeye verildi. Benim 
avukatım Lea Tsemel bu arkadaşların 
davalarını da üzerine aldı. 

Ramalla hapisanesinde şöyle bir 
olay oldu: Müslümanlar namaz kılarken, Cuma hutbesinde "'Allah bize 
vatanımızı bağışlasın" diye bir cümle 
geçtiği için hapisane Müdürü "'yur" 
emri verdi. Ancak Arap gardiyanlar 
bu emre uymadılar, 

Yine Ramalla'da idarenin bir ajanı yakalandı, Bu adam gece "'beni öldürüyorlar"' diye bağıracak ve muhafizlar da koğuşa girip mahkumları tarayacaklardı. Bu tertip belgeleriyle 
olduğu gibi açığa çıkarıldı, 


INSAN VE KÖPEK 


Sorgulama sırasında hemen herkes 
işkenceden geçer. Elektrik işkencesi 
ve vücudun çeşitli yerlerinde sigara 
söndürme en çok uygulanan yöntemlerdir. 

Ramle'nin hemen yanında bir de 
akıl hastalarının hapisanesi vardı. Biz 
buradaki ( siyasilerle konuşurduk. 
Bunlar 5-6 kişiydiler ve işkenceden 
delirmişlerdi. 

Elektrik ve sigara söndürmenin dışında, insanların ellerini bağlayıp asarlar, 24 saat, iki gün, üç gün... 

Tutukluyu hücreye koyar, kapı- 
ya da bir köpek bağlarlar, ikisinin 
tam ortasına da ekmek koyarlar, Tutuklu aç, köpek aç.. İnsan ekmeği almak istediğinde köpek saldırır. Ancak köpek de alamaz çünkü zinciri 
ona göre bağlanmıştır. İnsanla köpek 
arasındaki bu mücadele kimi zaman 
sabahlara kadar sürer. 

Tutukluyu bir iskemleye bağlarlar, Elektrikle çalışan bir mekanizma- 
ya bağlı çok ince bir demir çubuk 
düzenli olarak kalkıp inerek tutuklu- 
nun başına vurur, Bir süre sonra kafatasını deler... 

Tutkal sürülmüş bezleri tutuklu- 


nun vücuduna yapıştırırlar. Ve kıllar- ` 


la birlikte deriyi de çekip alırlar. 

Bunlar siyonistlerin Filistinlilere 
karşı uyguladıkları işkence yöntemlerinin sadece bir bölümüdür. 

Bütün bunlara karşın özellikle benim kaldığım Ramle hapisanesinde 
her türlü yasa dışı baskıya karşı mahkumlar omuz omuza mücadele ettiler, Ve adım adım haklarımızı aldık. 

_ İşkencenin mücadeleyi bastırdığını tarih yazmış mı? 


YARIN: Siyonist mantık 


Said al Mograbi 


AYDINLIK— Eylemlere girerken neler 
düşünüyordunuz, neler umuyordunuz? 

TÜRKAN SABUNCU— THKO'nun amacı banka soymak, elde edilen parayla 
silah ve ihtiyaçları alıp dağa yerleşmekti. 

RECEP SAKIN— Anlayışımız basitti. 
Silahlı mücadeleye önderlik edecektik. 
Millet de arkamızdan gelecekti. 

TÜRKAN SABUNCU—Ben Castro'- 
nun etkisindeydim, İki yıla kadar THKO 
iktidarı ele alır, diye düşünüyordum. Şimdi bu eylemleri yaparız, sonra dağa çıkarız savaşırız, diyordum. Che Guevera kaç 
savaşçıyla, kaç gün direnmiş, iktidarı almış. Türkiye başka ama neden aynı Küba' 
daki gibi olmasın diyordum. Hareket bize 
ideolojiyi unutturuyordu, Eylem üstüne 
eylem, gizli işler, illegal yaşantı... Bunlara 
kapılmıştık. Hiç ideolojik yanını düşünmüyorduk. Arkadaşlarımız Filistin'den 
gelmişlerdi. Onların efsanesi bize yetiyordu. 

SEYFİ ALKAN— Ben Recep yaralandıktan ve ODTÜ revirinde yattıktan sonra 202'ye gelip gitmeye başladım. Dede 
(Hüseyin İnan) ile konuşmadım . Kimseyle 
konuşmadım. Benimle ideolojik hiç bir 
şey konuşulmadı: THKO'nun ilk banka 
soygununu Denizlerin yaptığını bile anlamadım. 

RECEP SAKIN— öyle şeyler bilmiyoruz, Bize dağa çıkılacak deniyor. Biz de 
dağa çıkacağız diyoruz. Bir gün Dede, 
"Sen THKO'nun bir neferisin. Görev alacaksın"', dedi ve beni Malatya'ya Teslim 
Töre'yi görmeye gönderdi. Ondan sonra 
bana söylenen işleri yapmaya başladım. 
Fazla bir şey düşünmüyordum. Genel olarak anti-emperyalist bir mücâdele içinde 
olduğumu düşünmekle yetiniyordum. 

AYDINLIK— Denizlerin Amerikalıları 
öldürememesinde neler rol oynadı? Bunu 
nasıl yorumladınız? 

TÜRKAN SABUNCU — Daha önce de 
açıkladım. Hiç birimiz adam öldürmekten 
yana değildik, diye düşünüyorum. 
SEYFİ ALKAN— THKO lular gençlik hareketi içinde yetişmiş unsurlardı. Tetiği 
çekenler daha başka yetiştirilmiş ve örgütlenmiş insanlar. Bizimkiler demokratik 
mücadeleden geçmişlerdi, Kitle hareketleri içinde yetişenlerin amacı adam öldürmek olamaz. Demokratik yanları olur. 

Biz eskiden Aktancılarla bu yüzden anlaşamadık. Bizim amacımız Denizleri ,Dedeyi kurtarmaktı. Onlar için ise eylem amaçtı. Bizim için ise eylem araçtı. 

RECEP SAKIN— Ama ben şimdiki eylemciler içinde de bizim gibi düşünenlerin 
çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. 

SEYFİ ALKAN— Şimdikilerin arkasında genel olarak saldırı siyasetini benimsemiş olan güç, Sovyetler Birliği var. Bu 
güç yıkılmadıkça şimdiki eylemciler öldürmeye devam ederler, Oysa biz tek başımızaydık. 

RECEP SAKIN— Sovyetler Birliği'nin 

tavrında da. bizim zamanımızla şimdiki arasında fark var. Rusya o zaman bu kadar 
saldırgan değildi. Oysa şimdi saldirgan ve 
ülke içindeki saldırganlara göz kırpıyor. Onlar da cesaret buluyorlar. 

AYDINLIK — Olaylar yaşanırken devrimin ne zaman olacağını düşünüyordunuz? 

RECEP SAKIN— Devrim çok yakın 
diye düşünüyorduk. Halk Denizlere sempati gösteriyordu. Ya da biz öyle olduğunu 
düşünüyorduk. Denizlerden çok söz ediliyordu. Herşey kısa zamanda başarılacak 
gibi geliyordu. 

TÜRKAN SABUNCU — Ben iki senede 
THKO iktidara gelir diye düşünüyordum 
demin de söylediğim gibi. Halk açısından 
hiç bir düşüncem yoktu. Halktan bir tek, 
iktidara gelince bize çiçek atacak diye 
sözederdik. 

AYDINLIK— Eylemleriniz gazetelerde, 
radyolarda yayınlandıkça nasıl bir duygu- 
ya kapılıyordunuz? 

TÜRKAN SABUNCU — Hareketimiz 
kendi propagandasını yapıyor diyorduk. 
Çünkü THKO'nun silahlı propaganda diye 
bir meselesi yoktu. 

AYDINLIK—THKO'nun propaganda 
diye bir amacı yok muydu? 

TURKAN SABUNCU— Yoktu. İlk 
banka soygununda Denizler hemen tespit 
edildi. Bunu düşünmemiştik. Deniz,soygunda kullandıkları arabayı götürüp 
ODTÜ'de bırakmıştı. O sıralarda gazetelerde sık sık ondan sözediliyordu. Öğrenci 
olaylarında da tanınıyordu. Eşkali iyi biliniyordu yani. Banka soygunundan sonra 
parkalı, postallı, uzun boylu diye tarif edilince örgütün kimlerden oluştuğu ve karargahı meydana çıkmıştı. Zaten bu yüzden şehirden uzun süre çıkamadılar. 

Ardından Sevim Onursal'ın evinde haciz memurlarını bağlama olayı oldu. Denize hayranlık oluştu. Bunlar bizi çok etkiledi. Propagandamız doruğa çıkıyordu. 
Ama bu bizim istemediğimiz, planlamadığımız bir şeydi. Kapıldık bu propaganda- 
ya ve şehirde kaldık. Hüseyin gitsek daha 
iyi olur diyordu, fakat demek ki o da kapılmış, çünkü kesin tavır koymadı. Tam 
anlamıyla dolduruluşa geldik. Bir sürü insan bize katılmaya kalktı. 

RECEP SAKIN— Onları almadık, çünkü adam toplamak gibi bir amacımız da 
yoktu. 

AYDINLIK— Peki, nasıl bir ordu bu adam toplamıyor? 

RECEP SAKIN—Bize şehirli ordusu 
değil, kır ordusu lazımdı. Kırda kim geldiyse aldık. 

AYDINLIK — Kaç kişi oldunuz? 

RECEP SAKIN—22 kişi, Sonra durdurduk. Başlayacak durum yoktu. Hüseyin yakalanmıştı. Kafamızda düşünce yok, 
Herşeyi Hüseyin yapacaktı. Nasıl yapılacaktı, ne olacaktı, o biliyordu. O yakalanınca almadık başkalarını. 


Devam edecek 


1959 lerin klasik aşk filmlerinden 
bir örnek: Pat ve Mike 


Hepburn, Charles Bronson 


Bir profesyonel kadın sporcu ile menajeri arasında başlayan duygusal 
ilişkiyi spor gösterileri süslüyor. Arada bir de genç kadının başarısını 
engelleyen nişanlı olunca konu kendiliğinden ortaya çıkıyor. 1952'lerin 
klasik aşk filmlerinden bir örnek yalnızca. 
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Sorguya çekilen yönetici önceden yazmış olduğu savunmasını cebinden çıkarıp okumaya 
başlıyor. Öteki yöneticileri komploculukla, teşkilatı "çiftlik" gibi idare etmekle. suçluyor, 
bağlı bulunduğu bölümün yazıların burdaki kişiler tarafından kontrol edilemeyeceğini savunarak disiplin suçu işlemediğini savunuyor. Her 
cümlesininkara gözlüklü şef tarafından kontrol edilemeyeceğini savunarak disiplin suçu işlemediğini savunuyor. Her cümlesi kara gözlüklü şef 
tarafından bağırıp çağırarak kesiliyor. 

Savunması bitince "Çık dışarı, sana kararı 
bildiririz" diyorlar. Bir saat sonra tekrar içeri 
çağırılıyor. Karar: Sorguya çekilen kişinin teşkilat yöneticiliğinden atılması. 

k k k 


Yanılmayın. 

Gerçek hayattan alınmış olan bu toplantı, 
Mafia'nın, CIA'nın, KGB'nin veya Kontrgerilla 
yöneticileri arasında yapılan bir toplantı değil. 

Sahte TKP'nin Merkez Komitesi düzeyinde 


yapılan bir toplantı. 

Sorguya çekilen, Merkez Komitesi üyelerin- 
den Veli Dursun. 

Sorguya çekenler: İsmail Bilen şefliğinde Politbüro üyeleri. 

Yer: Doğu Berlin'de Spree Irmağı kenarındaki "Konuklar Evi' adı verilen büyük binanın 
ikinci katında bulunan TKP'nin "Merkez Karar- 


TKP'nin İngiltere fraksiyonunun yayın organı olan İşçinin Sesi'nde açıklanan Veli Dursun' 
un açık mektubu ve savunması, geçen hafta gazetemizde yayınlandı. 

TKP'lilerin gerçek adının Nihat Akseymen 
olduğunu belirttikleri Veli Dursun Londra'da oturur, TKP'nin Merkez Komitesi üyesi olmakla 
birlikte, İngiltere fraksiyonunun da önde gelen 
şefidir. Bir gün telefonla "'Yarın öğleden sonra 
burada ol"' talimatını alarak Doğu Berlin'e ça- 
Zırılır, Spree kıyısındaki Doğu Berlin TKP'sinin 
merkezinde önce İ. Bilen tarafından sorguya çekilir. Sorguda bir de "tutanakçı" vardır ve her 
söyleneni yazmaktadır. Daha sonra İ. Bilen şefliğindeki Politbüro üyelerinin önüne çıkarılır. 
Sonuç olarak Doğu Berlin'dekilerin Merkez Komitesi üyeliğinden kovulur. 

Veli Dursun'un yazdıkları, sahtekarca TKP adını kullanan bu casusluk şebekesinin içyüzünü 
bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. 

Şefleri Rusya tarafından atamayla işbaşına 
getirilen, çok sayıda kanat ve hizipçikten oluşan, farklı fikir savunanın Mafia yöntemleriyle 
sorguya çekilip cezalandırıldığı, herkesin birbirini arkasından vurma planları yaptığı Brütüsler- 
den oluşma, tam bir azınlık, oligarşik yönetime 
sahip (Dev-Yolcular duymasın) bir ajanlar teşkilatı, 

En önemli özelliği ise, beyninin ve her türlü 
"beyinsel kavgasının" Türkiye dışında olması. 

Ne diyor Laz İsmail, Veli Dursun'a? 

— Dağdan gelen bağdakini kovmak istiyor. 

Veli Dursun'un geldiği yer Londra, Laz İsmail'in oturduğu yer ise Doğu Berlin. 

Yani bu Türkiye düşmanları teşkilatının şefi- 
ne göre dağ İngiltere, bağ Doğu Almanya! 
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Progam ''Halkalı Şeker"' türküsüyle başlıyor. 
Çocuk kuşağından sonra "Bir Güzelin Hasretinden 
Ahından"' türküsü, ardından tarım ve hayvancılık 
üzerine vapılan bir sohbet yer alıyor 


Üniversite Seçme Sınavına hazırlık için düzenlenen 
programın bugünkü bölümünde fizik ve kimya 
derslerinde hareket bilgisi ve maddenin gaz hali konuları ele alınacak. 
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